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Verschijnt  maandelijks   |   Jaargang 3, nr. 7 (Juli  2011)  |  Oplage:  2550  |   Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

Van de redactie  (lees ook het artikel op pagina 5 en de vooruitblik op de voorlaatste pagina)   
Opnieuw is ons lezersaantal fors gegroeid. Momenteel hebben we een totaal van 2520 abonnees. Daarnaast gebruiken we natuurlijk een aantal Nieuwsbrieven voor promotionele doeleinden en dat maakt een totale oplage van 2550. In ieder geval willen wij een heel hartelijk welkom heten aan al die nieuwe lezers van onze Nieuwsbrief. Dankzij bevriende organisaties, aangevuld met de resultaten van eigen speurwerk op Indische websites en in Indische tijdschriften hebben wij weer onze adressenlijst kunnen uitbreiden.
In de maand augustus nog géén Netwerkborrel. Eerstvolgende is op maandag 5 september.             
Bent u zelf lid van een vereniging of club of bent u lid van een groepje mensen met “Indische roots of interesses” en u denkt dat de andere leden het wel op prijs zouden stellen om onze Nieuwsbrief maandelijks gratis in hun mailbox te ontvangen? Geeft u ons dan hun namen en e-mail adressen door en wij zorgen voor de rest. En als iemand er toch geen interesse in heeft….. geen probleem, want opzeggen is in één klik gebeurd. Ook kunt u de nieuwsbrief uitprinten en als inzage-exemplaar op de eerstvolgende bijeenkomst van uw vereniging of club op de infotafel of entreetafel leggen met een E-mail intekenlijst erbij. Zo helpt u ons aan nieuwe abonnees en uw clubgenoten aan een gratis mooie en informatieve maandelijkse nieuwsbrief. Zonneklaar een win - win situatie, toch?
_______________________________

Architectuur in Nederlands-Indië    door:  Hans Vogelsang
Aan de geschiedenis van de Nederlandse architectuur ontbreekt een belangrijk hoofdstuk. 
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Dat hoofdstuk handelt over het werk van Nederlandse en Nederlands-Indische architecten in het voormalig Nederlands-Indië en met name in de eerste helft van de 20e eeuw.          
Links: de kweekschool voor inlandse onder-wijzers.                                                         Rechts: Departement Gouvernementele Bedrijven.
Een van de belangrijkste architecten uit die tijd was Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882 – 1949).
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Hoewel over zijn oeuvre nog niet alles bekend is, wordt de veronderstelling dat hij een conservatief architect was niet juist geacht.
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 Villa Isola (architect Schoemaker)
Charles Prosper Wolff Schoemaker begon zijn carrière als militair in het KNIL, kwam later in dienst bij de Gemeentewerken in Batavia, waar hij opklom tot Directeur. Daarna startte hij zijn eigen architectenbureau en was twintig jaar lang hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Bandoeng. Een van zijn bekendste studenten was Ahmed Soekarno (1901 – 1970), die in 1927 met hoge cijfers zijn ingenieurstitel behaalde. Wolff Schoemaker maakte vooral in de periode 1922 tot 1940 furore als architect, maar daarnaast was hij tevens een gerespecteerd kunstschilder en beeldhouwer. Hij bouwde onder andere kerken, villa’s, bank- en kantoorgebouwen, een moskee, enz. Zijn grootste bekendheid verwierf hij met het Grand Hotel Preanger, de Sociëteit Concordia en Villa Isola (gebouwd voor de schatrijke 
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 De kathedraal in Soerabaya (schets).
Krantenmagnaat Berretty, die kort na de voltooiing om het leven kwam bij het vliegtuigongeluk met de zuiver in 1934).  

In de eerste helft van de 20e eeuw maakte Nederlands-Indië een turbulente ontwikkeling door, waarbij veel steden in Indië een groeitempo lieten zien, waarbij die van Almede in Nederland nog niet in de schaduw kan staan. Steden als Bandung, Batavia, Semarang en Soerabaya kenden architectonische hoogstandjes, die in de geschiedenis nog niet eerder op zo’n schaal voorkwamen. Helaas echter, is de staat waarin deze architectuur nu verkeert snel aan het achteruitgaan. Dit is reeds eerder in deze Nieuwsbrief beschreven. 
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 Jaarbeursgebouw in Bandung.
Het gemak waarmee de overheid altijd verwees naar zware regenval, landverschuivingen, talloze illegale bouwpraktijken van derden, verharding van het maaiveld, enz. staat in schril contrast met de moeite die het vergt om verantwoordelijken aan te wijzen. Bestuurders die nog steeds grote moeite hebben om het nalatige beleid aangaande de bouw- en sloopvergunningen en handhaving van de monumentenwet de rug toe te keren. 
Waar de vernietigde Boeddha’s in Afghanistan vijf jaar geleden het wereldnieuws bepaalden, bleef het verbijsterend stil toen de monumentale Borobudur en magistrale omgeving verstoord dreigde te worden door de bouw van 
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 Sociëteit Concordia in Batavia.

een gigantische shoppingmall, die er volgens de ontwerpen in keiharde Disney-achtige kleuren zou worden opgetrokken. De UNESCO moest er uiteindelijk aan te pas komen om dit plan, zij het met de grootste moeite, te verijdelen. Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië hebben sociale, historische of welstandsoverwegingen zelden de totstandkoming van een nieuwbouwproject ten koste van bestaande weten te verhinderen.
Ondanks de monumentenwet is afbraak van een gebouw met een monumentenstatus helaas zelden voorkomen. Financiële overwegingen en macht prevaleerden vrijwel altijd. 
De handhaving van de architectuur-historische beeldkwaliteit is in Indonesië het werkterrein van lokale “heritage societies”, die vrijwel allemaal bestaan uit vrijwilligers uit de kringen van historici, architecten, fotografen, journalisten en in cultuur geïnteresseerden. Krantenartikelen, boeken, vele fototentoonstellingen, architectonische stadswandelingen en excursies en workshops zijn meestal hun enige middelen in de strijd tegen de lokale bestuurders en projectontwikkelaars.
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 Het Katholiek Seminaar in Indië.
Gelukkig ziet nu ook Indonesië de waarde van het stedenbouwkundige erfgoed in en kunnen we nu hier en daar voorzichtige renovatie- en restauratieprojecten aanschouwen.
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Pasar Gede in Solo.
Ook de bevolking is zich ervan bewust, dat dit erfgoed een onlosmakelijk geheel vormt met de Indonesische geschiedenis. De aandacht in Indonesië voor de koloniale architectuur kan echter nog wel een extra push gebruiken, voordat het te laat is. Vooral omdat de generatie die de bouw en ontwikkeling ervan heeft meegemaakt, bijna is uitgestorven. 

Nu wordt bijna in heel Indonesië op allerlei manieren gestreden voor behoud  van  het  verleden,   of  dit  nu
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 Stadhuis in Batavia.

koloniaal of eigen erfgoed is, speelt daarbij wel een rol, maar belemmert de strijdlust geenszins. Het kost echter heel veel moeite en inzet, ook vanuit het buitenland om het architectonisch erfgoed voor het nageslacht te bewaren. Voor het archiveren en documenteren van bronnenmateriaal uit het verleden is in 2002 onder auspiciën van de Indonesische Bond van Architecten en met steun van de Nederlandse autoriteiten en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Jakarta het Indonesisch Documentatiecentrum Architectuur (Pusat Dokumentasi Arsitektur, PDA) opgericht. 
Dit is nu het zenuwcentrum voor het behoud van het erfgoed in Indonesië, dat door middel van vele publicaties (via de nationale en internationale media) en tentoonstellingen de aandacht vraagt voor de bestrijding van het verval van waardevolle architectuur. 
Tot de publicaties behoren ook de uitgaven van A.F. Aalbers, Liem Bwan Tie en J.M. Groenewegen van Stichting BONAS, (Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen).  Deze laten zien dat de geschiedenis en ontwikkeling van de architectuur en stedenbouw in Nederlands-Indië haar eigen typische stijlen heeft doen ontstaan, gekscherend in de volksmond wel “tropenstijl” genoemd. 
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 Koloniale stedenbouw in Indië.

Zo zijn er gebouwen, die volledig uitgingen van Europese tradities, constructies, vormen en materialen, maar die zich toch lieten beïnvloeden door lokale, traditionele, oorspronkelijke ontwerpen, die het uiteindelijke resultaat een compleet eigen stijl gaven.  
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 Telefoon en telegraafkantoor in Batavia.

Juist daarom is het onderzoek naar, publicaties over en het behoud van de Indische architectuur, die zo verschilde van de Nederlandse, van groot belang is. Gewoon omdat je niet zomaar een stuk geschiedenis teloor mag laten gaan.
_______________________________  
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(advertentie)
Staatssecretaris Ben Knapen in Jakarta 

Staatssecretaris Ben Knapen heeft  begin deze maand een officieel bezoek gebracht aan Jakarta. Op 5 juli verrichtte hij de opening van een tentoonstelling over de architect Carles Prosper Wolff Schoemaker in het Erasmushuis. Wolff Schoemaker (1882 – 1949) was in de jaren tussen 1910 en 1940 een van de belangrijkste architecten in het voormalig Nederlands-Indië. Over geheel Java staan de vele door hem ontworpen villa’s en gebouwen, zoals Villa Isolda en Hotel Preanger in Bandung, die tot de absolute top van de koloniale architectuur gerekend worden. Deze tentoonstelling is zo bijzonder, omdat in de architectuurgeschiedenis de werken van Nederlandse architecten in Indië vaak ontbreken.
Restauratie van Museum Seraja                                                    Eerder die dag presenteerde  de Staatssecretaris een rapport met aanbevelingen voor de restauratie van Museum Sejarah, destijds het stadhuis Kota Tua. Hij overhandigde het rapport aan de vice-gouverneur. 
Het museum ligt in de oude wijk Kota Tua in Jakarta en is dringend aan een fikse opknapbeurt toe. 
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 Staatssecretaris Ben Knapen
Ben Knapen, die zelf van 2006 tot 2008 in Jakarta woonde, sprak de hoop uit dat het rapport de inspiratie zal zijn om  van de oude wijk weer het juweel te maken, die zij verdient te zijn. Het rapport is het resultaat van de samenwerking tussen de Bond van Nederlandse Architecten en het Indonesische Architecten Instituut. 

Dijk moet Jakarta  gaan beschermen                          Tijdens zijn verblijf in Jakarta heeft Staatssecretaris Ben Knapen tevens toegezegd, dat Nederland gaat helpen bij het maken van plannen voor een 36 km lange ringdijk, die Jakarta moet  beschermen tegen overstromingen. 
Nederland stelt 4 miljoen euro ter beschikking en Nederlandse waterbouwkundige experts gaan de komende twee jaar helpen bij de ontwikkeling en voorbereiding van de plannen. In zijn speech zei Ben Knapen: “Deze investering in een Masterplan voor de bescherming van Jakarta tegen het water is een goed voorbeeld van het nieuwe ontwikkelingsbeleid, waarbij kennis en expertise van Nederland een verschil kunnen maken”.                   (bron: ANP)
Naar aanleiding hiervan willen wij u nog even in herinnering brengen dat enkele maanden geleden in deze Nieuwsbrief een artikel gepubliceerd is betreffende het verzakken van de tektonische plaat in Zuid-oost Azië. 
_______________________________
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www.buditours.org

CUSTOM INDONESIA TOURS! MEMORABLE EXPERIENCE!

Budi Tours, based in Jogjakarta, offers you custom tours with  private car driven
by a Dutch, English or French speaking driver. By offering custom tours we will
show you an Indonesia you always wanted to see.

Mail us your travel plans at info@buditours.org or call us at 0062 81 227 412 418
and we will send you an tinerary proposal.






Oproep van de redactie voor: 15 augustus herdenking

Elk jaar wordt op 15 augustus de capitulatie van Japan en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific herdacht. Dit wordt in vele plaatsen in Nederland en daarbuiten herdacht. In Den Haag gebeurt dat op nationaal niveau bij het Nationaal Indië Monument aan de B.M. Teldersweg. 

Maar wat wij nu zo graag aan al onze lezers willen laten weten, is hoe het bij Indo’s elders herdacht wordt. En dan hebben we het over de kleinere clubs in plaatsen waar geen nationale aandacht voor is. Waar de pers niet in drommen elkaar staat te verdringen om die ene foto te schieten. En vooral ook al die Indo’s in het buitenland. We hebben in ons vorige nummer al een reactie geplaatst van een (voor          het grote publiek) onbekende oecumenische samenkomst in de Duinzichtkerk in Den Haag. Verder krijgen we van onze correspondenten al wat artikeltjes toegestuurd uit New Zealand en uit Canada en zelfs uit Spanje. 

Maar overal ter wereld waar groepen Indo’s zijn… hoe herdenken ze daar? Doen ze dat eigenlijk wel of alleen maar in huiselijke kring. En als ze het toch gezamenlijk doen, bij iemand thuis of in een zaaltje, hebben ze daar dan ook een (mogelijk verplaatsbaar) monumentje of gedenkteken? 

In ons augustusnummer willen we hiervan graag melding maken, in een Herdenkings Special. Daar hebben wij u voor nodig. Vandaar deze oproep aan alle Indo’s waar ook ter wereld om ons te laten weten hoe u in uw eigen omgeving met anderen de 15 augustus herdenking beleeft. Wij en met ons meer dan twee-en-een-half duizend abonnees met ons en dankzij het feit dat wij meeliften met ICM-online, de Indische Internetkrant, nog zo’n 400.000 mensen meer, zijn u dankbaar voor al uw herdenkingservaringen. Indien mogelijk graag met een fotootje erbij. Zo werkt ook u mee aan een unieke, gedenkwaardige Nieuwsbrief.  
Verslag van overleg I.P. met politiek Den Haag

In dit verslag worden de ervaringen en observaties van Drs. Jan de Jong beschreven op persoonlijke titel. Jan de Jong is lid van de delegatie van     het Indisch Platform die de onderhandelingen voert met de overheid betreffende onder andere de Back-pay en de herstelbetalingen voor geleden oorlogsschade. De laatste maanden is er al veelvuldig en uitvoerig gesproken over onder andere het overleg met de Vaste Kamercommissie van VWS en de perikelen rondom de stemming in de Tweede Kamer op 30 juni 2011, waarbij alle regeringspartijen, VVD en CDA, en de gedoogpartij PVV tegen stemden en alle oppositiepartijen vóór. Nog nooit is het Indisch Platform zo ver geweest, maar we zijn er nog lang niet. U kunt het complete verslag van Jan de Jong lezen op:  http://www.svjappenkamp.nl/nieuwsbrief/07_2011/jo_2010.pdf

Strip   door Hugo Driessen
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 Boekbespreking, e-Books, CD en DVD
Avondschot – Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch Imperium. – J.J.P. de Jong. Het verlies van Nederlands-Indië leidde tot een nationaal trauma. Velen hadden het gevoel dat “de hele wereld” Nederland had gedwongen de soevereiniteit over te dragen aan de Indonesische nationalisten onder Sukarno. De meeste historici waren van mening dat Nederland geen afstand kon doen van zijn kolonie. Maar wat speelde er werkelijk in de periode 1947 – 1949? Bij nauwkeurige beschouwing was het een buitengewoon complexe periode met allerlei krachten en tegenkrachten: Nederlanders, nationalisten en Amerikanen. J.J.P. de Jong schetst in dit boek een reconstructie op basis van nieuw bronnenmateriaal en komt tot een verrassende conclusie. De auteur (geb. 1941) werkte jarenlang als Aziëdeskundige bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken  en  was hoofd van
[image: image16.jpg]



het bureau Indonesië. Van zijn hand verschenen eerder: “Diplomatie of strijd”, “Het Nederlandse beleid tijdens de Indonesische revolutie”,   “De waaier van het fortuin”, “De Nederlanders in Azië” en “De Indische Archipel”.  Adviesprijs: € 34,90.

Het Molukt Altijd – Frank Akihary. In dit boek neemt de schrijver de lezer mee in één duidelijke boodschap: Geen muur ter wereld, hoe dik en breed ook, kan een mens weerhouden om zijn passie en idealen ten uitvoer te brengen”. 
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Het is een luchtig indringend verhaal, beschreven door een eerste generatie in Nederland geboren Molukker. De levensmissie van de auteur is het om mensen te omarmen, een steun in de rug en een klop op de schouder te geven. Hoe kan je blijven staan voor je eigen waardigheid en dwing je er toch bewondering mee af. Frank Akihary: “Wie zich even in dit boek en in mij verplaatst, krijgt wat ik je gun: succes in waar je goed in bent”.             Adviesprijs: € 15,95. 
Ogenblikken van genezing – Peter Schumacher. Oud-dagbladjournalist en schrijver Peter Schumacher heeft al verschillende boeken over Indonesië geschreven en schetst in dit boek de dramatische ontwikkelingen rond de dekolonisatie van het land. Hij doet dit aan de hand van nieuwe historische gegevens, exclusieve verhalen en getuigenissen en eigen onderzoek. Met onbevangen blik verschaft hij tot nu toe onbekende inzichten in de vaak nietsontziende strijd aan beide zijden van het conflict. Dit boek is een persoonlijke en een journalistieke reconstructie die de dekolonisatie vanuit het Nederlandse en vanuit het Indonesische perspectief belicht.  Adviesprijs: € 25,00.

Indonesische Chinezen in Nederland – B. Rijkschroeff, Thé Gwan Tjaij en P. Verlaan. In Nederland wonen meer dan 100.000 mensen van Chinese afkomst. Deze populatie bestaat uit verschillende groeperingen, afkomstig uit diverse delen van de wereld. Eén van die groepen is afkomstig uit Indonesië. Na de 2e Wereldoorlog vestigden ruim 6000 Indische Chinezen zich in Nederland. Deze groep is in omvang gegroeid en omvat intussen zo’n 18.000 mensen, ook wel genoemd: Peranakan Chinezen. In het eerste deel van het boek wordt ingegaan op de geschiedenis van de Chinezen in Indonesië, zoals hun
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aanpassingsproces, hun positie in het economische verkeer, het onderwijs en hun sociaal-culturele leven. In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op de komst van – naar      later bleek – een selecte groep Indonesische Chinezen in Nederland en hun voorbeeldige inpassing in de complexe Nederlandse samenleving.  Adviesprijs: € 24,90. 
Romusha van Java 1942-1945 – Winnie Rinzema-Admiraal. Dit is het vervolg op har eerdere boek: “Java, het laatste front”’ dat in 2000 is verschenen. Daarin beschreef ze de algemene  en  sociale  aspecten van de Japanse bezetting op Java en gaf ze een overzicht van de internerings-kampen voor burgers in Midden-Java. In dit vervolg beschrijft Winnie het Japanse arbeidsprobleem tijdens de oorlog in de Pacific en gaat ze vervolgens in op de mobilisatie op Java, de op Java gerecruteerde aantallen romusha, de oorlogs-projecten waar dwangarbeiders te werk gesteld werden en eindigt ze met de recuperatie en repatriëring van de 20 % (!) overlevende romusha’s. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over het Tokio Tribunaal, waarvan de zittingen samenvielen met de Politionele Acties die Nederland uitvoerde in een poging om de Indonesische nationalisten weer in het gareel te krijgen. Adviesprijs: € 21,95.
Pa, vertel eens over je tijd in Indië – Barend van Houwelingen. Als 20-jarige jongeman was de auteur nog maar net onder de wapenen geroepen toen hij met honderden andere dienstplichtigen naar Indië werd getransporteerd. Daar moest hij in het kader van de Politionele Acties de nationalistische opstand de kop in drukken. Meer dan drie jaar duurde 
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zijn – achteraf bezien – nutteloze militaire missie. Barend heeft vanaf de dag van zijn vertrek uit Nederland getracht een dagboek bij te houden en heeft dat volgehouden tot zijn thuiskomst in november 1949. Een werkelijk uniek en emotioneel relaas over alledaagse gebeurtenissen, die een goed beeld geven van de soldaten overzee. Opdat niet vergeten mag worden wat deze generatie jongeren in naam der Koningin is aangedaan. In dit boek zullen velen die als Nederlandse militair in die periode naar de Oost werden gestuurd, zichzelf herkennen. Adviesprijs:            € 15,95. 
Indië moet vrij – mijn bewogen jaren als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië 1945-1948 – Harke Hibma.
[image: image20.jpg]il
Tl o vri)





Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Harke Hibma in Nederland actief in het verzet. Na de bevrijding gaf hij zich op als vrijwilliger bij het Friese Bataljon om in Indië “veiligheid, orde en rust” te herstellen. Vol idealisme en zich nauwelijks bewust van wat hem in Indië te wachten stond, vertrok hij met een troepentransportschip naar de archipel. Bij aankomst in het onrustige Indië ging een voor hem onbekende wereld open, met als dramatisch dieptepunt het verlies van zijn zwager tijdens een vijandelijke actie. Halke Hipma heeft in dit persoonlijk document zijn Indië-geschiedenis beschreven. Zijn opvattingen over het toenmalig beleid in Indië zijn intussen sterk veranderd. Hij schroomt daarom ook niet om in dit boek de Nederlandse Indië-politiek scherp onder de loep te nemen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Adviesprijs: € 16.00. 
“All aboard!” We vertrekken. Een heerlijk boek om door te nemen. Over de grote scheepvaartmaatschappijen van weleer. De Holland-Amerika Lijn, de Koninklijke Hollandse Lloyd, de Koninklijke Java-China Paketvaart. Met beroemde schepen als de Johan van Oldenbarneveld,  Nieuw Amsterdam, de Oranje en de Willem Ruys. Over emigranten, vakantiegangers en over de bemanningen. Over trajecten, reizen en recreatie aan boord. Over de hutten, dekken en de kapiteinstafel. Over varende hotels met theaters, zwembaden en speelvelden aan boord. Een boek om je heerlijk mee in een hoekje van de bank te nestelen. Adviesprijs: € 19,95.
[image: image21.jpg]



Pulang ke Kampung Bogor – Rudy E. Groenewald. In het zojuist verschenen vierde boek van Rudy Groenewald vertelt hij over het land en de cultuur waar hij emotioneel nooit afscheid van heeft genomen. Het land waar zijn bestaan aangevangen is. Rudy draagt Indië mee in zijn hoofd en in zijn hart. Holland heeft hij verstandelijk aanvaard als een stiefouder en zelfs op rijpere leeftijd is hij nog op zoek naar het evenwicht tussen oost en west. In dit boek keert hij terug naar de Kampung, de kleine warme en zo vertrouwde samenleving waar hij deel van was. Maar ook daar moet hij zijn teleurstelling  de  baas  worden,  want
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zijn gekoesterde Kampung vindt hij niet meer. Het kind van de Kampung is de vreemde meneer uit Holland, ver buiten het voorstellingsvermogen van de gemiddelde Kampungbewoner. Laat u in dit boek meenemen op een emotionele en boeiende reis door een land en cultuur dat hem zo dierbaar is. En deel met de auteur heimwee, verlangen en teleurstelling en alles wat ons als mensen samenbindt. Dit boek is uitsluitend te bestellen bij de auteur: ruud.groenewald@planet.nl. Prijs: € 15,00 exclusief verzendkosten van € 2,00.  
Een bevlogen heelmeester – A.H. Smook. Albert Hendrik Smook (1907-1983)  behaalde in 1933 zijn artsen-examen, werkte een aantal jaren als assistent-chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis in den Haag en vertrok met zijn vrouw Clothilde von Ulm Erbach in 1937 naar Nederlands-Indië.  Daar werd hij aangesteld als chirurg in het hospitaal van de Deli Batavia Maatschappij in Padang Brahrang. In de jaren die volgden kregen ze twee zonen. Na Pearl Harbour kwam er een bruusk einde aan het comfortabele bestaan en besloot Clothilde op 2 maart 1942 met de kinderen naar het veiliger Java te vertrekken.  Albert bleef in Medan, waar hij als chirurg een betrekkelijke vrijheid had. Op de dag van het vertrek van zijn gezin begon hij aan een dagboek, waarin hij tot 25 februari 1943 dagelijks al zijn bewegingen optekende. Daarna vond hij het te gevaarlijk om ermee door te gaan. Dit dagboek geeft een duidelijk beeld van de wanorde, absurditeit en de willekeur die ontstonden na de Japanse inval. Zo hoorde hij pas in september 1942 dat in juli zijn derde zoon geboren was. Op 27 september 1942 belandde Smook in de gevangenis in Medan; een maand later werd hij geïnterneerd in kamp Soengei Senkgkol, in juli 1944 in het Hospitaal bij Rantau Prapat en half april 1945 in Laras, waar hij de capitulatie van Japan meemaakte. Pas op 12 november 1945 kreeg hij bericht van het Rode Kruis dat zijn gezin het goed maakte, maar moest nog tot 27 februari 1946 wachten tot ze herenigd zouden worden. Na de oorlog keerden ze terug naar Nederland, waar Smook een chirurgenpraktijk vond in het Friese Heerenveen. 
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   Het gezin Smook na terugkeer in Holland.

Bij zijn dood in 1983 liet hij stapels herinneringen, brieven en documenten achter, die pas na de dood van Clothilde in 2007 tevoorschijn kwamen. Uit al deze authentieke papieren is deze biografie samengesteld. Adviesprijs: € 26,50.  
Chinezen in Nederland – Suzanne Wolf. Met hun zelfredzaamheid en maatschappelijk succes worden Chinezen vaak als voorbeeldmigranten gezien. Heden ten dage wordt dit beeld versterkt door de komst van vele topstudenten en kenniswerkers. In  deze  publicatie wordt dit beeld wat 
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genuanceerd. Het schetst een beeld van de razendsnel groeiende Chinese gemeenschap. Ook de minder rooskleurige zaken zoals de sociale isolatie van (vooral oudere) Chinezen en de gokverslaving komen aan de orde. Daarnaast wordt ook de visie van de Chinezen en hun eigen organisaties en verenigingen belicht. Hoe vinden zij zelf dat het gaat en hoe zien zij hun toekomst. In dit boek worden vele interessante conclusies getrokken, zoals: 

· Studenten en kenniswerkers vormen nu het grootste aantal nieuwe Chinese migranten.
· Het aantal Chinezen groeit met ca. 2000 per jaar.
· Bijna driekwart van de Chinese jeugd in het derde leerjaar zit op de HAVO of VWO; bij autochtone jeugd is dat slechts 50 %.
· Naast de horeca is het bank- en verzekeringswezen de grootste sector waarin Chinezen werkzaam zijn in Nederland. 
De publicatie “Chinezen in Nederland” is verkrijgbaar bij FORUM in Utrecht; te bestellen via het sturen van een     e-mail aan: e.malaihollo@forum.nl. Vermeld uw naam en adres. De prijs bedraagt:  € 19,99. 
Het Overakker Complot – Esther Zwinkels.  In dit boek beschrijft de auteur het Indische verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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Dit verzet is vernoemd naar de generaal die de leiding zou hebben genomen. Ondanks het strenge Japanse regime trachtten zij de komst van de geallieerden voor te bereiden. Tevens probeerden zij het de Japanse troepen zo moeilijk mogelijk te maken. Nauwgezet heeft Esther Zwinkels het unieke bronnenmateriaal aan een analyse onderworpen en heeft zij de gebeurtenissen zo goed als mogelijk gereconstrueerd. Zowel het “kat en muis” spel tussen de bezetter en de verzetshelden, als ook het gerechtelijk proces worden levendig uiteengezet. Op overtuigende wijze maakt de auteur duidelijk dat er soms meer schuilgaat achter de predicaten “held” en “verrader” dan de overlevering doet vermoeden. Esther Zwinkels won in 2010 de Eric Hazelhoff aanmoedigingsprijs voor haar opzienbarende werk. Prijs:  € 24,99.
Reisdagboek Indonesië – A. Landweer Dit Reisdagboek Indonesië is het achtste reisdagboek van de hand van ontwerpster Anke Landweer. Ze zijn populair onder vakantiegangers, die hun bijzondere herinneringen op een originele, handige en met name waardige manier willen optekenen.
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Het geïllustreerde reisdagboek bevat vele handige pagina’s voor notities, adressen en natuurlijk voor alle verhalen en ervaringen. Bovendien zit er een checklist in, een weekplanner en een uitgavenoverzicht, zodat je altijd doordacht op reis gaat. Adviesprijs: € 14,95.

Michelin Groene Gids Indonesië – Java, Bali, Lombok, Flores en Sulawesi. De serie Groene Gidsen van Michelin is een betrouwbare reisgidsenreeks. Of u nu lang of kort naar Indonesië gaat, deze gids wijst u de weg naar alle bijzonderheden, die uw reisbestemming te bieden heeft. Een handige “sterren”-beoordeling  vertelt u de mate van interesse van de uitstap. Gecompleteerd met een adresboekje die u bij elke stad een keuze aan mogelijkheden voor eten, slapen, winkelen en ontspanning biedt. Tenslotte heeft u  geografische, historische en culturele informatie over bepaalde bezienswaardigheden of reisbestemmingen, overzichtelijk gerangschikt en wijst de cartografie u de weg door middel van stadsplattegronden, themakaarten en toeristische kaarten met rondritten. Adviesprijs:  € 24,95. 
De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld
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 www.vanstockum.nl
N.I.C.C. – SHOP   “Indische Emoties” (gesigneerd) voor  € 17,50
In de Nieuwsbrief uitgave van mei 2011  heeft u een recensie kunnen lezen van het boeken-drieluik van Wouter Pieplenbosch, Indische Emoties, Vertel eens over vroeger en Altijd over eten. Wouter heeft van het eerste van deze drie delen, Indische Emoties, een tiental gesigneerde exemplaren ter beschikking van het N.I.C.C. gesteld, die wij u voor de speciale prijs van € 17,50 inclusief verzend- en verpakkingskosten mogen aanbieden. U kunt dit gesigneerde boek bestellen door het sturen van een E-mail naar: info@indisch-centrum-denhaag.nl,  onder vermelding van Indische Emoties en uw naam en adres. Wij sturen u dan via E-mail een factuur en zodra die voldaan is, krijgt u het boek zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. Maar bestelt u snel, want op is op. 
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(official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum)
Vertalingen van en naar alle talen en de moedertaal                                                          Speciaal: technisch, medisch, juridisch en commercieel                                                             Snelheid en kwaliteit tegen een redelijke prijs
het vertaalbureau dat u zorgen uit handen neemt                                            Galileïstraat 18   -   2561 TE  Den Haag   -   tel:  070-362 05 89 *  -   fax: 070-362 56 64                                                                                   @:  creapro@worldonline.nl                        W :  www.creapro.myplaces.nl                          
D a t   i s   a n d e r e   t a a l…!
(advertentie)
The Story of…  “The Hot Jumpers” 
Onder de titel: “The story of….” zal de redactie met een zekere regelmaat een legendarische Indo-band of Indo-artiest voor het   voetlicht plaatsen. In deze editie het verhaal van The Hot Jumpers, omdat van deze vermaarde band kort geleden twee legendarische muzikanten zijn overleden, Oscar Rexhäuser en Dolf van Caspel. In dit artikel twee verwijzingen naar muziek en beelden op YouTube.
The Hot Jumpers werden in oktober 1956 in Bandoeng opgericht door de broers Dolf, Arie en Anton van Caspel, samen met  Ernst Wolff en Jim Paul. In 1958 vertrokken ze uit Indonesië en kwam de familie van Caspel in Den Haag terecht, waar Dolf op de Rijkswerkplaats, waar repatrianten omgeschoold werden, basgitarist Oscar Rexhäuser leerden kennen. Idolaat van muziek als zij beiden waren, besloten ze de Hot Jumpers opnieuw leven in te blazen. Dolf, die in de Indonesische Hot Jumpers de drummer was, moest vanwege een beenblessure rust houden en kon zich daardoor bekwamen op de gitaar. Oscar  werd  de  bandleider  en  verder 
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 The Hot Jumpers in 1956 in Bandoeng.

bestond de band in 1958 uit: Winnetou Monoarfa (2e sologitaar), Jan Oechies (slaggitaar), Rob Danekes (drums) en zanger Jim Pownall. Jim speelde in Indonesië al in de Hawaiian Band “Minhassa Hawaiian” in Makassar.                                                      De eerste optredens vonden plaats in 1959 en waren een mix van Rock & Roll en Country. Dolf was in die tijd tevens begeleidingsgitarist van zijn twee jongere broers Anton en Arie, die als The Caspels optraden. Hun stijl was te vergelijken met die van de Everly Brothers. The Caspels traden ook vaak samen met The Hot Jumpers op.
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 Het schitterende gebouw van de Haagse Dierentuin aan de Koningskade, eind 50er jaren. Nu staan hier het Provinciehuis en het gebouw van de Rijkswaterstaat.
Op 4 juni 1959 stonden ze samen in een show in de grote zaal van het gebouw van de Haagse Dierentuin. Hier werden in die jaren ook de eerste Pasar Malams Besar gehouden. De impresario Bernard Drukker haalde  samen met de Elvis Presley Fanclub beide bands naar Krasnapolsky in Amsterdam op 7 september 1959, waar ze een geweldige show gaven 
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 De grote zaal met podium van de Haagse Dierentuin.

samen met  de bekende Pim Maas & The Presley Cats en The Crazy Boys.
In november 1959 kwam hun grote doorbraak, waar de beroemde impresario’s Paul Acket en Freddy Cannon verantwoordelijk waren. In     de Haagse Dierentuin werd er de        1e Teenager Show gegeven in samenwerking met Ackets unieke muziektijdschrift “Muziek Expres”.  Ze stonden op het podium in een enorme muziekshow samen met Lydia & The Melody Strings, Oety & His Real Rockers, The Bell Boys (later: Black Dynamites), The Cliffers en The Three Blue Diamonds. In 1960 regelde Paul Acket een groot tournee met The Hot Jumpers en Pim Maas & The Presley Cats door heel Nederland en maakten furore in iedere plaats waar ze optraden. 

Een van de mest succesvolle platen die The Hot Jumpers uitbrachten was ongetwijfeld “The Hippy Hippy Shake” uit 1961.  Dit nummer bracht een ware revolutie teweeg in Nederland. Een song die door Jim Pownall met een bijna onnavolgbare “hikkende” stem vertolkt werd, het superstrakke ritme van de gitaren en een opzwepende melodie, waren nog niet eerder vertoond. Het singletje werd in Hilversum bijna grijsgedraaid in de toen schaarse tienerprogramma’s. 
Een enorm succes was ook hun optreden in het voorprogramma van Cliff Richard & The Shadows in 1962 en daarna ook in het voorprogramma van de Engelse zangeres Helen Shapiro. Andere grote successen waren de optredens van The Hot Jumpers in de voorprogramma’s van Chubby Checker (1963) en The Beatles in de Veilingzaal in Blokker in 1964.  
Na 1965 waren echter de wisselingen in de band niet meer van de lucht. Alleen Oscar Rexhäuser was eigenlijk nog de enige originele Hot Jumper in 
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 The Hot Jumpers in 1959.
de band. Tal van muzikanten passeerden de revue en pas in 1967 ontstond er weer een superbezetting met Dolf de Vries (sologitaar), Harry Berg (2e sologitaar), André Swensen (slaggitaar en zang), Wim Onstein (drums) en Oscar Rexhäuser (basgitaar). 
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 The Hot Jumpers in 1967.                     

In 1981 werd in de Haagse Houtrusthallen de “Rock & Roll Revival Show” georganiseerd, waar The Hot Jumpers weer in de oude bezetting van het eerste uur speelden.
Een unieke gebeurtenis vond plaats in 1993, toen “Rarity Records” met medewerking van “EMI Music Holland”  maar liefst zes (!) niet eerder uitgebrachte tracks uit 1961 uit de archieven van Bovema Records haalde,  die een ware sensatie hebben
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 The Hot Jumpers in de 90er jaren, nog steeds regelmatig op de planken.
veroorzaakt, vooral omdat er één instrumentaal nummer bij zat, “I’ll Be Yours”. 

The Hot Jumpers met Oscar Rexhäuser traden nog regelmatig op tot in de eerste jaren van de nieuwe eeuw in wisselende samenstellingen. Jim Pownall vertrok in 2001 naar Amerika, waar hij op 2 augustus 2009 overleed op 71 jarige leeftijd. In 2006 heeft Oscar zijn gitaar aan de wilgen gehangen, hetgeen het definitieve einde betekende voor The Hot Jumpers. Oscar Rexhäuser overleed op 29 mei 2011. In de nacht van 5 op 6 juli 2011 overleed Dolf van Caspel. Hij werd 77 jaar.  
Wie nog even wil genieten van en herinneringen wil ophalen met de legendarische muziek van The Hot Jumpers, verwijzen we naar YouTube. LINK: http://youtu.be/nbmoCMxr5-0 music recordings van Kees van der Linden uit 1959. Eveneens op YouTube een 7-delige serie: “The Great Story Of The Hot Jumpers”, verteld door Oscar Rexhäuser.                                                       LINK:   http://youtu.be/O5-TTBhK391.

______________________________

	Heeft u er wel eens aan gedacht om in onze nieuwsbrief te adverteren?

Doelgroepgericht als “direct mail” aan meer dan 2500 geïnteresseerde abonnees!                                                   Vraagt u vrijblijvend onze gunstige advertentietarieven aan.                                                                                       Bij contract van zes plaatsingen ALTIJD één plaatsing gratis!                                                            (Bijvoorbeeld: een advertentie van deze grootte kost u los: € 19,20 en bij contract van zes plaatsingen: € 96,00) info@indisch-centrum-denhaag.nl 


  ( advertentie: 185 mm breed x 40 mm hoog.  Ook mogelijk als 1-kolommer: 55 mm breed x 120 mm hoog,  of 2-kolommer: 120 mm breed x 60 mm hoog )
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 De strijd is nog niet gestreden….. 
De Indische gemeenschap is opnieuw door de regering in de steek gelaten. De regeringspartijen stemden tegen de door het D66 Kamerlid Pia Dijkstra ingediende motie om de Indische kwestie respectvol te gaan behandelen en een commissie van wijze personen te benoemen om tegemoet te komen aan de eisen zoals ze zijn neer gelegd door Het Indisch Platform. 
Deze houden in, het aanbieden van excuses aan de Indische Nederlanders, het uitbetalen van de backpay (achterstallige salarissen en pensioenen) en het vergoeden van geleden oorlogsschade. Alle oppositie partijen stemden wel voor de motie, hetgeen het resultaat gaf: 73 stemmen vóór en 75 stemmen tegen. En dus werd voor de zoveelste keer de gehele Indische gemeenschap genegeerd en met een kluitje in het riet gestuurd. 

Zo groot en zo scherp zijn de tegenstellingen nog vrijwel nooit naar voren gekomen. De stemming veroorzaakte een tweespalt in de 2e Kamer. 

Duidelijk is in ieder geval dat de Staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuyzen van Zanten-Hyllner in het geheel niet op de hoogte is van de Indische kwestie. Zij heeft op advies van haar ambtenaren herhaaldelijk de 2e Kamer foutief en onvolledig geïnformeerd. 
Wij kunnen niet anders constateren, dat de Staatssecretaris in gespreken met Het Indisch Platform en gedurende het Algemeen Overleg op 28 juni 2011 als ook in het Verbreed Algemeen Overleg op 30 juni 2011 de Indische gemeenschap in Nederland en daarbuiten respectloos, beledigend en schofferend heeft behandeld. 

Nu al meer dan 66 jaar speelt deze Indische kwestie. De Nederlanders uit het voormalig Nederlands-Indië worden nog steeds genegeerd en gediscrimineerd door opeenvolgende regeringen. Tijdens en na de Japanse bezetting ontvingen de Nederlandse ambtenaren en KNIL militairen geen salaris over de periode van 41 maanden die in krijgsgevangenschap zijn doorgebracht, de zogenaamde back-pay. De geleden oorlogsschade, waaronder huizen, bedrijven en andere bezittingen die zij geleden hebben, is evenmin terugbetaald. 
Dit in schril contrast tot de vergoeding van Nederlandse burgers tijdens de Duitse bezetting, welke was geregeld in de Wet op de Materiële Oorlogsschade. De Nederlandse burgers uit voormalig Nederlands-Indië waren expliciet van deze wet uitgesloten. 
Op basis van uitspraken van de Hoge Raad gaat het hier om een morele aansprakelijkheid van de Nederlandse Overheid, die deze al 66 jaar lang naast zich neerlegt. Nederland is het enige land ter wereld dat hierin in gebreke blijft. Alle andere westerse mogendheden, ook die met koloniën in Oost Azië hebben inmiddels zeer ruimhartig hun ambtenaren het achterstallig salaris en pensioen uitbetaald en hun burgers voor de geleden oorlogsschade volledig gecompenseerd. 

Het Indisch Platform heeft als onderdeel van de overeenkomst omtrent “Het Gebaar” in het jaar 2000 bedongen dat er een onafhankelijke studie zou komen naar de back-pay en de oorlogsschade binnen de Indische gemeenschap. Deze studies zijn inmiddels afgerond en verschenen. De twee historici van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) komen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie, dat in Nederland de politieke wil heeft ontbroken om deze Nederlanders van Indische afkomst gelijk te behandelen met de Nederlanders in Nederland.

Het kan toch niet zo zijn, dat de Joodse slachtoffers, alsmede de Roma en Sinti voor hun kille en bureaucratische ontvangst naast hun vergoeding voor oorlogsschade hun “Gebaar” ontvingen naast hun vergoeding voor geleden oorlogsschade en dat voor de Indische Nederlanders hun “Gebaar” tevens de back-pay en oorlogsschade in zou houden. 
Het is werkelijk onthutsend te moeten constateren dat nu na 66 jaar die politieke wil nog steeds ontbreekt. Op 28 juni stelde de regering bij monde van Staatssecretaris Veldhuyzen van Zanten in een gesprek met Het Indisch Platform, dat Het Gebaar uit het jaar 2000 tevens een FINALE KWIJTING inhield van back-pay en oorlogsschade. Dit was nooit zo met het Indisch Platform gecommuniceerd. Bovendien geven de NIOD studies aan, dat Het Gebaar daar ook niet voor bedoeld was. De conclusie moet dan wel zijn, dat ook dit Kabinet wegloopt voor haar verantwoordelijkheden jegens de Nederlandse burgers uit voormalig Nederlands-Indië. 

Hoewel door de Tweede Kamer de behandeling van oorlogsgetroffenen boven de partijen staat, blijkt nu dat het onderwerp volledig gepolitiseerd is. De gehele oppositie steunt het Indisch Platform alle regeringpartijen, inclusief gedoogpartner PVV is tegen en steunt daarmee het Kabinet. 
Het standpunt van Het Indisch Platform is helder en glashard. Het Gebaar was GEEN FINALE KWIJTING voor back-pay en oorlogsschade. De Indische kwestie is nog NIET opgelost. Het gaat hier niet om het wekken van valse hoop, zoals gesteld door de regeringspartijen, maar om het WEGNEMEN VAN ONRECHT. 
De emotionele reacties op de publieke tribune op 28 juni 2011 geven aan hoe diep de frustratie is in alle lagen van de Indische gemeenschap. Onrecht verjaard niet. 
Het Indisch Platform gaat dan ook met dubbele energie de confrontatie aan met dit Kabinet. Er zal niet gerust worden tot er recht gedaan is. 

Het Kabinet geeft nu de schijn weg te lopen voor haar verantwoordelijkheid vanwege de huidige penibele financiële situatie. De motie om de geschillen bespreekbaar te maken door het instellen van een Commissie van wijze personen, is door de Tweede Kamer met slechts twee stemmen verschil verworpen. 

Dit betekent echter niet dat hiermee de Indische kwestie van tafel is. Slechts het voorstel voor het instellen van een Commissie van wijze personen is verworpen. 

Voor het Indisch Platform is de behandeling van Nederlandse burgers uit voormalig Nederlands-Indië onacceptabel en een fatsoenlijke overheid onwaardig. Wij weten ons daarin gesteund door de gehele Indische gemeenschap in Nederland en daarbuiten. 
Wij bezinnen ons op het uitvoeren van vervolgacties, waarover wij u binnenkort zullen informeren.                     Voor nadere inlichtingen kunt u zich wensen tot Het Indisch Platform, Tel: 020-4536640 of 06-43610236. Bezoekt u ook onze nieuwe website: www.indischplatform.nl, of via mail: info@indischplatform.nl. 

Namens Het Indisch Platform,                       

Herman Bussemaker en Anton te Meij.
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_______________________________
Op zaterdag 4 juni werd Herman Bussemaker, voorzitter van Het Indisch Platform geïnterviewd door Florine Koning op de Tong Tong Fair.  Dit interview is integraal opgenomen door het team van “Indisch4ever” en staat op YouTube.  Het is een duidelijke en verhelderende uitleg van “De Indische Kwestie”.  Wilt u het bekijken/beluisteren?  Hier volgt de LINK:  http://youtu.be/zLyC74Oyv5M

Herdenkingen en bijeenkomsten rondom 15 augustus  Een extra agenda i.v.m. de herdenking van de officiële beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in de Pacific op 15 augustus 1945. Natuurlijk staan hier niet alle herdenkingen vermeld, maar die wij ontvingen via persberichten. Hier een aankondiging van juist landelijk wat minder bekende herdenkingen rond de 15e augustus 2011.  Wilt u ook hier een minder bekende, lokale, of kleinschalige bijeenkomst of herdenking laten vermelden?                     S.V.P.  aanmelden bij de redactie.
Oecumenische Samenkomst, ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Deze wordt georganiseerd met het “Voorbereidingscomité 15 augustus herdenking” van de Duinzichtkerk-Vredeskapel. Deze oecumenische samenkomst vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 in de Duinzichtkerk. Het thema is: “Uit de Verborgenheid”. Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen  tot   verzoening.   Het  initiatief [image: image38.jpg]



hiervoor is afkomstig van “De Haagse Gemeenschap van Kerken”. Eén van de sprekers is: de heer Govert Huyser, generaal b.d. en een voormalig jongenskamper. Na afloop is ieder van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met de sprekers en met elkaar in de consistorie van de kerk. De locatie is: Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag. Aanvang: 17.00 uur. Ieder is van harte welkom.___________________
Herdenking in Alfaz del Pi Gedurende meer dan 10 jaar wordt in de Hollandse Club in Alfaz del Pi (regio Benidorm, Alicante) een herdenking georganiseerd voor de vele Indische Nederlanders, die zich in dat deel van Spanje ophouden. Mede onder auspiciën van de hoofdredacteur van het plaatselijke weekblad “Hallo” wordt de jaarlijkse herdenking eveneens bijgewoond door de Nederlandse consul en zijn Militaire Attaché of zijn Chef de Poste uit Madrid. Eveneens is de plaatselijke Nederlandse consul voor de Costa Blanca bij de herdenking aanwezig. Naast de diverse voor te dragen memoires uit de bezettingstijd is er aansluitend een kranslegging en een vlaggenceremonie. Daarna is er een informeel samenzijn onder het genot van een goede rijsttafel. Verblijft u rond die periode in de regio Costa Blanca en u wilt de herdenking bijwonen, dan kunt u contact opnemen met dhr. Ortwin Louwerens orthwin@gmail.com.______________  
iTamTam docking speaker

Vaak heb je de neiging om de speakers van je geluidssysteem zo klein mogelijk aan te schaffen, of ze ergens weg te moffelen zodat ze niet zo opvallen. Bij de Franse firma Design Branex heeft men hier iets op gevonden. Een door Eric Berthes bedacht speakersysteem, zo fraai vormgegeven, dat je met trots aan de hele wereld wil laten zien. 

Hiermee wordt bewezen, dat een speaker stijlvol en tegelijkertijd functioneel kan zijn. Deze iconische TamTam M1 docking speaker is speciaal ontworpen voor de iPod en iPhone; is naast een oplaadstation tevens een complete geluidsinstallatie en ook nog eens een fraaie kruk om op te zitten. 

Binnenin zit een 70 Watt digitale versterker en maar liefst vijf speakers voor de hoge tonen en een subwoofer met geïntegreerd basreflex systeem. 

Met behulp van een universele laadnis is elke iPod en iPhone erop aan            te   sluiten   en   door   middel   van  de 
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bijgeleverde afstandsbediening zijn alle functies van iPod of iPhone te bedienen. Dit geldt tevens voor andere muziekbronnen, zoals mp3-speler, CD-speler en laptop/PC, die via  een gewone AUX-kabel kan worden aangesloten.

‘iLounge.com’ waardeerde dit product op de International CES-expo met de “Best of the Show Award 2010”.  

De iTamTam M1 biedt een normale zithoogte, weegt 4,8 kg. en kan een persoon dragen tot max. 100 kg. Het is verkrijgbaar in zwart en in wit (adviesprijs € 329,00), plus maar liefst acht trendy kleuren (tegen een prijs van € 358.99). Bijzonder is, dat deze iTamTam ook in een “GO” versie te koop is. Zo kunt u hem ook meenemen naar de tuin of op locatie, waarbij de sterke lithium-ion accu acht uur luisterplezier geeft. De prijs voor de iTamTam-GO in zwart, wit en kleur is dan € 419,00.

In Nederland is er alleen een webwinkel: http://www.itamtam.nl Helaas is er nog geen verkooppunt in Nederland, maar voor een lijst met verkooppunten in o.a. België, zie website: http://www.itamtam.eu/revendeurs/europe.html 
Nederlands  Indisch  Cultureel  Centrum N.I.C.C. TIENTJES ACTIE IEDER  TIENTJE  HELPT  ONS  OP  WEG
RABOBANK  rek. nr.  1292 16 836
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Korte berichten

In Memoriam  Dolf van Caspel  
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In de nacht van 5 op 6 juli is Dolf van Caspel, de oprichter van The Hot Jumpers onverwacht  overleden. Na met zijn broers in 1956 in Bandoeng de band te hebben opgericht, vertrok de familie in 1957 naar Nederland. Daar richtte Dolf in 1958 samen met Oscar Rexhäuser The Hot Jumpers opnieuw op en maakte met zijn band tot in de eerste jaren van deze eeuw furore. We kennen Dolf als een goedlachs, energiek mens met een enorme liefde voor de muziek waar hij maar liefst 50 jaar van zijn leven aan gegeven heeft. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. 
Stichting BUAT zoekt nieuwe bestuurder Stichting BUAT, het Platform voor Molukkers, gevestigd in Utrecht is op zoek naar een nieuwe bestuurder, die in deze tijd van grote sociaal-maatschappelijk veranderingen de uitdaging aan kan en ook in de  toekomst de belangenbehartiging naar de leden toe kan garanderen.
 [image: image41.jpg]1 ) =~
L
senlaryaanild
ENEENE RN EEE
Pfa[fnvm woor Mol ukkm . . -

. . . Betrokken Uitnodigend Actief Transparant [




De kandidaat bestuurder moet een grote affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap en van hem wordt verwacht zich vanuit een “helicopterview” van zijn taak te kwijten, in het algemeen belang van Molukkers in al hun diversiteit. Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur en de eisen vanuit de Wet Overleg Minderhedenbeleid, wordt gezocht naar een bestuurslid dat jonger is dan 35 jaar. 
Gelet op de toekomst zal kennis op het gebied van marketing voor de non-profit sector zeer welkom zijn. Het bestuur vergadert 1 keer per maand en een bescheiden vergoeding voor onkosten om de functie te kunnen uitoefenen staat hier tegenover. Een                                        gemotiveerde brief met CV kunt u sturen aan: de Directeur, R. Bernardus, Stichting BUAT, De Biltstraat 95, 3581 GK Utrecht (ingang naast het Moluks Museum). Via de site: www.buat.nl., kunt u nadere informatie vinden over de stichting. 
Nieuwe skyline van Jakarta  Er is tegenwoordig niet zo heel erg veel verschil meer tussen de wereldsteden. De skyline geeft al gauw dezelfde beelden: veel “highrise” gebouwen. Hier de nieuwe skyline van Jakarta. Of je het mooi vindt of niet, imposant is het in ieder geval wel.
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Skyline  Jakarta,  Indonesië.  Foto:  Isje  Bos. 
De Indische Agenda 
T/m 24 juli 2011:  Oscar Motuloh, fotograaf.  Het dramatische, haast abstracte is door de Indonesische fotoraaf vastgelegd in een tentoonstelling van vijftien imposante foto’s in zwart/wit. Zijn doelstelling is het tonen van de leegte na  overweldigende rampen, zoals tsunami’s, aardbevingen, uitbarstingen van vulkanen, modderstromen, enz. De mens is in zijn foto’s opvallend afwezig en het landschap is desolaat en vernietigd. Een getuigenverslag in beeld van de meedogenloze natuur.
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Modderstroom, 27 mei 2006 in Sidoarjo, Java; nok van het dak nog net zichtbaar. 
Door het imposante formaat van de foto’s voelt de bezoeker zich bijna een overlevende. Locatie: Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam, Tel: 020-5688215. Openingstijden: dagelijks 10.00 tot 17.00 uur. Toegang (tevens toegang tot het gehele museum): € 9,00;  kinderen 6 t/m 17 jaar, studentenkaart en CJP: € 5,00;  65+ € 7,50;  Stadspas:  € 2,50;  Gezinsdagkaart (2 volw. + max. 4 kinderen):  € 25,00;  Museumjaarkaart geldig. Info:  www.tropenmuseum.nl. 
T/m 10 november 2011: Nederlands-Indië Thuis.  Overzichtstentoonstelling van een combinatie van enkele privé-verzamelingen. De artefacten zijn beschikbaar gesteld door de leden van de “Vereniging Vrienden van Aziatische Kunst”. De tentoonstelling maakt  deel  uit  van  een  serie  in  het 
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kader van “Azië Uit Het Hart Gegrepen”. Enkele highlights zijn: een compleet Yogya zilver theeservies, Wayangpoppen in Keraton kwaliteit, een 17e eeuwse troon van de Sultan van Yogyakarta, schilderijen en etsen van o.a. Jan Daniel Beynon, Willem Hofker, Jan Frank en Rudolf Bonnet, alsmede enkele nooit eerder vertoonde familie  filmbeelden uit de 30er jaren. Een unieke verzameling die slechts zelden voor het publiek toegankelijk is. De locatie is: Museum Geelvinck, Keizersgracht 633, 1017 DS Amsterdam, Tel: 020-6390747. 
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De openingstijden zijn: 11.00 tot 17.00 uur, dinsdags gesloten. Nadere informatie: http://museumgeelvinck.nl E-mail: info@museumgeelvinck.nl.
1 juli t/m 25 september 2011: Foto-expositie “Troostmeisjes”. Meisjes en jonge vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners gedwongen werden tot prostitutie zijn nu als hoogbejaarde vrouwen te zien in een indringende fototentoonstelling De portretserie is een coproductie van de fotograaf Jan Banning en de journaliste Hilde Janssen, die de troostmeisjes van vroeger nu opzochten in Indonesië en hen interviewden en portretteerden. De locatie: Indisch Herinneringscentrum, Velperweg 147, 6842 MB Arnhem, Tel: 026-3763555. Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur. Toegang: volwassenen € 6,00; jeugd 6-18 jr. € 3,00 en t/m 5 jr. Gratis. Museumkaart van toepassing. Inlichtingen: 026-3763522 / 55, E-mail nb.ravensbergen@mindef.nl. 
23 juli 2011:  Dansavond.  In Brabant wordt weer door de Club Gezellig Samen Zijn een dansavond gehouden. Medewerking wordt verleend door: de band “Relight”met Gaby en Tony van Someren. Iedereen is weer van harte welkom op de locatie: Danscentrum Zwijsen, Euterpelaan 3 d, 5344 CA Oss, Tel: 0412-646 757. Zaal open: 18.30 uur, aanvang 19.30 uur. De toegang is: € 10,00. Ruime parkeergelegenheid. Indische keuken uiteraard aanwezig. Inlichtingen: Trees de Liser de Morsain, Tel: 06-23907288 en Gaby Bloem, Tel: 06-23899160. E-mail adres:  deliser@live.nl. 
26 juli 2011:  Symposium over de “Hongertocht van 1911”.  In juli 1911 kreeg onderluitenant Nutters van het KNIL de order om een patrouille te lopen naar het binnenland van Atjeh. Hij moest een bende opsporen die zich daar schuilhield. De tocht werd een dramatische opeenvolging van allerlei gebeurtenissen, die ook in later jaren sterk tot de verbeelding bleven spreken. Mede door foute beslissingen kwam de patrouille in ernstige problemen en moest uiteindelijk door een speciaal daartoe uitgezonden zoekparty onder het bevel van Eerste Luitenant Van Arkel. Vanwege de vele ontberingen (28 mannen kwamen om van honger) kreeg de patrouille de naam: “Hongertocht”. Sprekers op dit symposium Max Nutters, kleinzoon van de patrouillecommandant en Richard Van Arkel, kleinzoon van de commandant van de zoekparty. Een korte inleiding zal worden uitgesproken door Brigadegeneraal bd Gerard Geerts, oud-commandant van Bronbeek. De locatie is: Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6842 MB Arnhem. Tijden: 14.00 tot 16.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk via het e-mail adres: loket.ktomm.bronbeek@mindef.nl 
T/m 4 september 2011:  Overzichts-tentoonstelling Hetty Ansink en Wieteke Moody van Dort.  In Slot Zeist wordt een grote overzichtstentoonstelling gehouden van het werk van beide kunstenaressen. Naast de normale openingstijden worden er vijf arrangementen georganiseerd. 
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 Keramiek schaal.  Wieteke Moody van Dort
U wordt dan op slot Zeist ontvangen met koffie of thee met gebak, waarna een film over Hetty Ansink en Wieteke Moody van Dort wordt vertoond. Hetty en Wieteke zullen u daarna persoonlijk een rondleiding over de expositie geven. De locatie is: Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist, 
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Jongen bij een ceremonie. Hetty Ansink
Tel: 030-6921704. Tijden: dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur; zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Toegang: volwassenen: € 5,50 (i.c.m. koffie/thee € 7,25. 65+, CJP enz. € 4,50 (i.c.m. koffie/thee € 6,25. Jeugd tot 16 jr. gratis. Op de maandagen 4, 11 en 18 juli en 22 en 29 augustus 2011 zijn arrangementen gepland van 14.00 – 16.30 uur. Arrangementen: € 19,50 per persoon. Reserveren: Tel. 030-6921704 (tijdens openingstijden). Voor meer details willen wij u verwijzen naar de website: www.slotzeist.nl Het E-mail adres is: d.bouma@zeist.nl. 
17 december 2011:  Daniel Sahuleka solo in Colourful Concert.  Het is nog even een eind weg, maar toch willen we voorkomen dat er geen kaarten meer verkrijgbaar zijn vanwege de te verwachten grote toeloop. In de grote zaal van Theater De Regentes in Den Haag zal Daniel Sahuleka een groot solo concert geven. Hij zal er zijn mooiste akoestische songs ten gehore brengen, zoals “You make my World so Colourful”, “Judy”, “The Rain” en “Anak Kecil”.  Locatie: Theater De Regentes, Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag, Tel: 070-3637798. Het concert begint om 20.15 uur en de toegang is: € 21.50. Reserveren van kaarten aanbevolen. Theater De Regentes is wegens vakantie gesloten tot 9 augustus 2011. Inlichtingen:  www.deregentes.nl, E-mail adres: info@deregentes.nl  
_______________________________
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(advertentie)
Grand Café Restaurant Emma         met vrienden of vriendinnen, voor een feestje, bedrijfsuitje en ook voor uw netwerkborrel                                        kunt u bij ons terecht in een sfeervolle ambiance en een prettige bediening                             voor een drankje en een hapje en voor lunch en diner                                 Regentesseplein 222   -   2562 EZ Den Haag   -   Tel: 070-3655065                                                 na een fikse opknapbeurt en een noodzakelijke verbouwing gaan wij op 5 augustus weer open

 

(advertentie)
Column:   De Fanfare   door:  Bert Immerzeel
Mijn grootouders van moederskant hadden zes kinderen, vijf dochters en een zoon. En om die zoon is nogal wat te doen geweest. Niet alleen toen hij er was, maar ook al toen hij nog geboren moest worden. Het probleem was namelijk dat mijn opa, een tuinder met nogal conservatieve opvattingen, heel graag een mannelijke opvolger wilde hebben en daar veel te lang op moest wachten. Pas het laatste kind was een jongen. Natuurlijk kreeg het kind de naam van zijn vader: Teun.
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Later zal mijn opa zich nog wel eens hebben afgevraagd of hij hier nu zo lang op had zitten wachten. Mijn Ome 
Teun leek in niets op zijn vader en had een gezonde lak aan de barse buien van zijn ouwe heer. Zodra hij kon, ontvluchtte hij het ouderlijk huis en werd verpleger bij de Marine. Dat was dus twee keer mis voor mijn opa, want het beroep van zijn zoon zal hem niet hebben aangestaan en bovendien betekende de Marine natuurlijk dat de jongen bijna nooit thuis was. 
Op weg naar Indië

Voor de oudste dochter was een relatie van een maand al genoeg geweest om twee belangrijke beslissingen te nemen: ze trouwde en ze vertrok naar Amerika. Teun, die zijn zus om haar daadkracht bewonderde, hoorde aan boord van de schepen waarop hij voer over het wonderschone Indië. Daar wilde hij naar toe. Hij trouwde toen hij 20 was en boekte een paar jaar later een overtocht naar Tjandjoeng Priok voor zichzelf, zijn vrouw en hun dochtertje. 

Hier raakt de persoonlijke geschiedenis van Teun het wereldgebeuren. Het schip waarmee het jonge gezin uit Rotterdam vertrok, was ter hoogte van het Suez Kanaal, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Bij mijn grootouders arriveerde begin mei nog een briefkaart uit Genua met de tekst: “Alles goed!” Toen hij dit las, is mijn opa waarschijnlijk de tuin ingelopen om daar zijn tranen te bedwingen. Nederland was in oorlog en zijn enige zoon op weg naar Indië.
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De terugkeer

Als mokerslagen zo hard werden de idealen van Teun de volgende jaren om zeep gebracht. Eerst werd hij geïnterneerd en korte tijd later zijn vrouw en beide dochtertjes. Na de Japanse tijd volgde ook nog de Bersiap internering. Toen ook die voorbij was, was het gezin gebroken. Ze hadden het overleefd, maar daar was dan ook alles mee gezegd. De toekomst die in Indië had gelegen, was in ieder geval voorbij. Mijn oom schreef een brief naar zijn ouders, dat ze terug zouden keren naar Nederland. 
Mijn opa had weinig ook voor de werkelijke inhoud van de brief, maar moet wel honderd keer de regels hebben gelezen waarin Teun junior zijn terugkeer meldde. Zijn zoon kwam terug! In zijn geluk vergat hij de botsingen die ze zo vaak hadden gehad en één van de redenen vormde waarom de jongen zo snel van huis was gegaan. Hij mócht gelukkig zijn, want in diezelfde na-oorlogse jaren had zijn tweede dochter zich verdronken en was een andere dochter haar zuster nagereisd naar Amerika. Nee, dan nu! Eindelijk een kind dat terugkwam. En dan ook nog een zoon!

Het feest kan beginnen

Op een donkere februaridag stond de hele familie voor het huis in het geboortedorp te wachten op de taxi die Teun en zijn gezin uit Rotterdam zou brengen. “Jullie hoeven ons niet te halen, pa”, had Teun laten weten. 
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Het liefst zou hij helemaal onopgemerkt zijn aangekomen. Zó ellendig had hij het gevonden om terug te moeten keren.                                                          Zijn vader daarentegen trok zenuwachtig aan zijn sigaar. Niet alleen stond hij te wachten op de terugkeer van zijn zoon, maar ook op de fanfare die hij had besteld. Het was immers feest! Gelukkig, ze waren op tijd. Juist toen de dorpelingen klaar stonden om te spelen, draaide de auto de dijk af. Het feest kon beginnen! 

Vanaf hier lopen de versies van het gebeuren uiteen. Sommige familieleden zeggen dat de jonge Teun bij het zien van de fanfare eerst niet uit de auto wilde komen. Anderen zeggen dat hij eerst zijn moeder omhelsde maar zijn vader negeerde. Over één ding was iedereen het wel eens: als de relatie tussen vader en zoon al niet goed was geweest, dan was daar nu ook nog eens Indië tussengekomen.
Java Post

Deze column komt uit een bijzondere website: Java Post. Hier kunt nog veel meer leuke, interessante, ontroerende verhalen lezen. Verhalen van gewone mensen, over gewone en bijzondere gebeurtenissen, verteld door gewone mensen. De eigenaar van de site, Bert Immerzeel, weet op een unieke manier deze verhalen te verzamelen en voorzien van foto’s en andere illustraties op zijn site te plaatsen. Een site die beslist de moeite waard is om regelmatig in rond te neuzen en weg te zwijmelen bij de verhalen. Regelmatig, omdat er iedere keer weer nieuwe verhalen bijgekomen zijn. Verhalen met één rode draad: Indië en met name: Java. http://www.javapost.nl
______________________________

Recept van de maand   Udang Petis  door:  Piet Zevenbergen 
Garnalengerecht  (pittig)
Ingrediënten:  24 grote rauwe garnalen, gepeld. Voor de boemboe: 3 tenen knoflook; 3 lomboks, fijngehakt; 3 theelepels gehakte gemberwortel; 1 stengel sereh (citroengras) in stukken gesneden; 1 theelepel ketoembar; snufje zout; 2 eetlepels olie.
Bereiding:  Stamp de ingrediënten voor de boemboe fijn in een vijzel of maal ze kort in een keukenmachine. Wilt u de boemboe iets minder scherp, verwijder dan de zaadjes uit de lomboks. Leg de gepelde garnalen in een ruime schaal en giet de Boemboe er overheen en laat goed intrekken. Is de boemboe te droog, doe er dan een klein scheutje water bij. Verhit een scheut olie in de wok en roerbak alles enkele minuten tot de garnalen mooi roze en gaar zijn. Lekker met witte rijst of nasi goreng, verse salade en kroepoek.                  Selamat Makan.
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Udang Petis of Sambal Udang

Wilt u ook meewerken aan onze speciale herdenkingsuitgave?                                           (zie pagina 5 van deze Nieuwsbrief)
Nederlands    Indisch    Cultureel    Centrum

·  Nieuwsbrief    8/2011
Verschijnt  maandelijks   |   Jaargang 3, nr. 8 (Aug.  2011)  |  Oplage:  2550  |   Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang

Dit is de digitale nieuwsbrief van de Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, die u maandelijks toegezonden zult krijgen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en vorderingen betreffende ons toekomstig Indisch Centrum. Verder zullen wij u wijzen op nieuwe items op onze website en ook andere bijzondere zaken binnen de Indische gemeenschap en andere culturen met wortels in de “Gordel van Smaragd”.

Herdenkingsspecial
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Nationaal Indië Monument  -  B.M. Teldersweg  -  Den Haag
	Het Nederlands Indisch Cultureel Centrum zoekt een  medewerk(st)er voor het werven van advertenties voor de nieuwsbrieven en de website                          Vergoeding is mogelijk op provisiebasis.  Tevens zoeken wij een  Juniorredacteur, 10-14 jr. voor de rubriek KIDzzz                                                                                                                                                       Interesse?  Stuur dan een mail naar de redactie van deze nieuwsbrief. Zie ook ons Weblog. 
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  Indische Internetkrant:  www.icm-online.nl  -  schwab@icm-online.nl
	Kijkt u ook regelmatig op ons weblog? http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com   Altijd het laatste nieuws het eerst!
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