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Van de redactie           

We openen deze editie met een 

artikel over de onvrijheid van de 

pers in ZO Azië. Dan een bijdrage 

van onze correspondent in New 

Zealand Ivo Pabbruwe, over een 

‘gemiste kans’ van de vorige 

maand afgetreden Japanse keizer 

Akihito, gevolgd door een stuk van 

onze redacteur Han Dehne over de 

folteringen in de Japanse con-

centratiekampen. Er zijn al meer 

dan 100 jaar geen ‘koppen meer 

gesneld’ in Papua is een volgend 

artikel. Dan een bijzonder artikel 

over schaamte, die de koffers met 

herinneringen over Indië in veel 

gevallen dicht houdt. Een docufilm 

over slavernij op zee, dat nog 

steeds bestaat: Ghostfleet. En  

een stuk over oorlogsmisdaden in 

Indonesië. Heel veel leesplezier.   

  

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt zijn redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open.  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te 

gebruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu 9600 abonnees 

te brengen. Tevens willen wij een 

beroep doen op uw waardering 

als abonnee voor het zeer vele 

werk dat wij maandelijks aan 

NICC Magazine hebben. Houdt u 

in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter 

niet betekent dat wij geen kosten    

hebben.  Juist  in  deze  tijden  is 

    

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine. 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836,  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine. En 

mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 

Persvrijheid nog een groot probleem in 

Zuidoost-Azië                                                            Door:  Bert Vos 

Op 3 mei jl. was het de 

Internationale dag van de 

Persvrijheid. Mede door sociale 

media, waarop met grote 

regelmaat berichtgeving in de 

reguliere media in twijfel 

getrokken wordt – en vaak 

terecht – blijkt dat persvrijheid 

in veel landen met voeten 

getreden wordt.  

Ook in Zuidoost-Azië (Maleisië, 

Indonesië, Brunei, Filippijnen, 

Thailand, Myanmar, Cambodja, 

Singapore, Laos, Vietnam) is 

persvrijheid nog steeds ver 

onder de maat. Dat laat de 

editie van dit jaar van de pers-

vrijheid-index zien, samenge-

steld door Reporters Without 

Borders (RSF). 

Daarbij gaat het onder meer om 

censuur, media tegenwerken en 

journalisten de mond snoeren. Of 

tegen hen onderdrukkende wetten 

gebruiken voor juridische ver-

volging of om vast te zetten.   

Ook worden er regelmatig jour-

nalisten moedwillig vermoord.   

Dit zijn enkele voorbeelden 

waarom dit continent nog steeds 

achterblijft bij hun wereldwijde 

tegenhangers in de World Press 

Freedom Index waarin 180-landen 

genoemd worden. 

 

Persvrijheid 

Pluralisme, media-onafhankelijk-

heid, transparantie en zelfcensuur 

zijn factoren waarmee rekening is 

gehouden bij het bepalen van de 

score. Die is berekend op basis 

van de antwoorden op een 

vragenlijst, ingevuld door experts 

over de hele wereld en onder-

steund door kwalitatieve analyse.  

Met uitzondering van Maleisië en 

Thailand slaagden alle overige 

Zuidoost-Aziatische landen er niet 

in om hun ranglijst te verbeteren 

of vielen zelfs terug. 

Maleisië is de grootste beweger en 

verschuift 22 plaatsen naar plek 

123. Thailand ziet zich met vier 

punten gepromoveerd naar 136 en 

Brunei stijgt op de ranglijst met 

één positie naar 152. Indonesië 

(124) en Singapore (151) be-

houden hun positie.  

De overige vijf landen komen op 

de volgende plaats uit: Filippijnen 

(134), Myanmar (138), Cambodja 

(143), Laos (171) en Vietnam 

(176). (schema volgende pagina). 
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Mediaklimaat 

Noorwegen staat nog steeds aan 

de top voor het derde jaar op rij. 

Finland staat op twee staat en 

Zweden op drie. Mediaorganisaties 

in de ASEAN-landen zijn niet de 

enigen die te maken hebben met 

onderdrukking. Zoals totalitaire 

propaganda, censuur, intimidatie, 

geweld en cyberpesten. Daarmee 

krijgen  journalisten over de hele 

wereld mee te maken. RSF meldt 

dat persvrijheid bijna overal is 

afgenomen. Slechts acht procent 

van de landen hebben een 

mediaklimaat dat als ‘goed’ kan 

worden beschouwd. De rest is 

‘problematisch’, ‘moeilijk’ of ‘zeer 

ernstig’. 

Indonesië en Myanmar 

Journalisten in Indonesië en Papua 

hebben niet alleen te maken met 

intimidatie en geweld. Ook het 

leger vervolgt diegenen die over 

de mensenrechtenschendingen 

rapporteren. Ondanks beloften 

van hervormingen in Myanmar, 

nadat Aung San Suu Kyi en haar 

Nationale Liga van Democratie 

(NLD) de verkiezingen wonnen, is 

de persvrijheid verslechterd. In 

september 2018, kregen twee 

Reuters-journalisten zeven jaar 

gevangenisstraf voor hun onder-

zoek naar etnische zuivering van 

Rohingya’s. 

Stoppen van geweld 

tegen journalisten 

In de Filippijnen zijn alleen sinds 

begin dit jaar al drie journalisten 

om het leven gekomen.  

Hoogstwaarschijnlijk door toedoen 

van politieagenten die voor lokale 

politici werken. Nieuwsmedia die 

kritisch staan ten opzichte van de 

‘oorlog tegen drugs’ worden 

geïntimideerd. Ook worden er 

vaak cyberaanvallen gelanceerd 

op alternatieve nieuwswebsites en 

de site van de ‘National Union of 

Journalists of the Philippines’. 

Als het politieke debat heimelijk of 

openlijk oproept tot een atmosfeer 

in burgeroorlogstijl, waarin jour-

nalisten als zondebokken worden 

behandeld, dan is de democratie 

in groot gevaar, zegt RSF-

secretaris-generaal Christophe 

Deloire. “Het stoppen van deze 

cyclus van angst en intimidatie is 

een zaak van uiterste urgentie 

voor alle mensen van goede wil 

die de vrijheden waarderen”, aldus 

een verklaring van Reporters 

Without Borders. 

Bron: The Asean Post/RSF 

 

_______________________________ 

 

Gemiste kans van Akihito          Door:  Adam J. Horowitz 

Van onze correspondent in New Zealand, Ivo Pabbruwe 

De 85 jaar oude keizer Akihito van 

Japan is moe.  De populaire en 

charismatische keizer is eind 

maart met pensioen; de eerste 

Japanse keizer in de moderne 

geschiedenis van het land die 

vrijwillig   afstand   doet   van   de 

troon.  Inderdaad, het gewicht   

van zijn monarchie is zwaar, 

gewogen door de 2.600 jaar oude 

Japanse traditie die zegt dat de 

keizer goddelijk is; een directe 

afstammeling van de zonne godin 

Amaterasu.  

Natuurlijk, de kwestie van de 

goddelijkheid is problematisch.  

Akihito’s vader, keizer Hirohito, 

moest afstand doen van zijn  

goddelijkheid op 1 januari 1946 

onder dwang van de comman-

dant  van  de  Amerikaanse  bezet- 

https://www.trefpuntazie.com/myanmar-reuters-journalisten-aangeklaagd/
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tingsmacht in Japan.  Hirohito 

mocht op de troon blijven, maar 

toch bleef de vraag of een 

Amerikaanse generaal het doen 

van afstand van de god-status van 

de Japanse keizer kon en mocht 

afdwingen?  

Verschillende vragen nog steeds 

rond de afgetreden keizer Akihito, 

die is gevraagd om zich te 

verontschuldigen aan oorlogs-

slachtoffers namens zijn vader 

Hirohito, in wiens naam Japanse 

soldaten 35.000.000 mensen in 

heel Azië hebben gedood. De 

legers van de keizer vielen meer 

dan een dozijn landen binnen   en 

begingen gruwelijke oorlogs-

misdaden die synoniem werden, 

waarbij uitzonderlijke wreedheid 

werd gebruikt.  

Oorlogsmisdaden die berucht 

werden onder hun eigen namen, 

zoals het Nanking bloedbad, de 

aanval op Pearl Harbor, de Bataan 

dodenmars, de ver-krachtingen in 

Manilla, enz. Minder bekend, maar 

even gruwelijk was "Eenheid 731,"  

de Japanse biologische oorlogs- 

fabriek in Mantsjoerije waar tien-

duizenden mensen gemarteld en 

vermoord werden door het 

verspreiden van met dodelijke 

virussen in de steden en door de 

gruwelijke chemische en biolo-

gische experimenten die werden 

uitgevoerd op gevangenen in    

een kamp in de buurt van de 

Mantsjoerijse stad Harbin.  

Het keizerlijke leger werd naar-

mate de oorlog vorderde steeds 

meer extreem, hetgeen laat in de 

oorlog, ontaardde in het bevel 

'Banzai', waarbij vele duizenden 

piloten zich als Kamikaze (zelf-

moord) met hun toestel op ge-

allieerde oorlogsschepen stortten.  

Zelfs na de overgave behield 

Hirohito zijn goddelijke status, 

macht en populariteit. Zijn 

verantwoordelijkheid voor de 

wreedheden in de oorlog werd 

effectief gewist.  Een valse mythe 

werd ervoor in de plaats gezet, 

dat zei dat Hirohito een pacifist 

was, die tegen zijn wil was 

gecontroleerd en gebruikt door 

hoge Japanse militairen. De 

Amerikanen besloten toen de 

Japanse keizer te dwingen af-

stand doen van zijn goddelijke 

status. 

De meeste Japanners vinden het 

nog steeds onacceptabel en zijn 

beledigd, dat keizer Akihito werd 

gevraagd om zich te ver-

ontschuldigen voor de zonden van 

zijn vader. Tot zover deze korte 

geschiedenis van bepaalde ge-

beurtenissen tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog.   Zelfs deze 

korte samenvatting kan de  

gruwelen en de niet-vervolgde 

oorlogsmisdaden niet verhullen.  

 

Voor de laatste overlevende  

slachtoffers van de oorlog, was 

een verontschuldiging van Akihito 

voor zijn pensionering een volledig 

passend, legitiem en noodzakelijk 

gebaar om tientallen jaren van 

vervorming en cover-up recht te 

zetten.  De overlevenden verdien-

den dit. Helaas mocht het niet zo 

zijn. 

Lee Yong, nu 90 jaar oud, is een 

van de voormalige zogenaamde 

"Comfort Women", die werden 

ontvoerd en gedwongen in een 

Japanse militair bordeel, als een 

van de geschatte 200.000 jonge 

meisjes om dienst te doen ten 

gerieve van Japanse militairen en 

werden verdeeld over het door 

Japan veroverde gebied.  Deze 

eufemistisch genoemde 'Comfort 

Women' werden er gedwongen  

om soms tot 50 soldaten per dag, 

soms al jaren, te gerieven en men 

denkt dat meer dan 90% van hen 

overleed in gevangenschap.   Ik 

ontmoette Lee Yong dus voor het 

eerst in Zuid-Korea.  "Ik ben geen 

'troost vrouw', dat is hoe de 

Japanse militairen ons noemden. 

Ik ben een eervolle dochter van 

Chosun (Korea)," vertelde ze me.  

Ze gaf me een visitekaartje met 

een citaat te lezen: "de keizer 

moet buigen op zijn knieën in ver-

ontschuldiging."  

Ongeacht haar leeftijd is Oma   

Lee nog een fulltime activist, en 

een inspirerende held van de 

verdedigers van de rechten van 

vrouwen en burgers, over de 

wereld.  Ik zag oma Lee samen 

met duizenden demonstranten 

buiten de Japanse ambassade in 

Seoul, Zuid-Korea, en filmde haar 

leidende en toegewijde rol na     

de realisatie van een 'Comfort 

Women' Memorial standbeeld in 

San Francisco.    

Ze getuigde tevens voor het 

Amerikaanse Congres in Washing-

ton D.C.  In Tokio overhandigt ze 

de petitie aan de Japanse regering 

rechtstreeks bij het ministerie van 

buitenlandse zaken en stond 

uitdagend op de stenen muren 

langs de imposante gracht buiten 

het Keizerlijk Paleis van Akihito.   

Voor oma Lee, is één van haar 

belangrijkste laatste wensen dat 

de Japanse overheid, en de keizer, 

hun oorlogsverantwoordelijkheid 

aanvaarden en verontschul-

digingen aanbieden voordat zij 

sterft.  

De zoektocht naar internationale 

rechtvaardigheid begon eigenlijk 

onmiddellijk na de Japanse 

overgave in WO-II, toen de 

geallieerde bondgenoten gelijk-

tijdig oorlogsmisdaden van de 

Duitse en Japanse leiders met, 

‘misdaden tegen het mensdom,’ 

benoemden, inclusief ‘het plegen 

van uitroeiing op grote schaal, 

genocide,’ en een groot aantal 

andere strafbare feiten.   Echter, 

op de Tokyo oorlogsmisdaden 
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conferentie, was keizer Hirohito 

beschermd tegen een onderzoek, 

of vervolging, op aandringen van 

de Amerikaanse High Command.  

Hij zou onvervolgd blijven, 

ongestraft en eervol de Japanse 

troon behouden voor 45 jaar, tot 

aan zijn dood in januari 1989.  

Het redden van de eer van de 

keizer van Japan was zowel de 

deal die uiteindelijk de Tweede 

Wereldoorlog tot een einde 

bracht.  De VS stemden in met de 

voorwaarde Hirohito als keizer te 

beschermen en te behouden, 

afhankelijk van zijn instemming, 

niet alleen overgave, maar als een 

Amerikaanse marionet om een 

vreedzame naoorlogse bezetting 

van Japan te garanderen.  

De atoom bombardementen van 

Hiroshima en Nagasaki, aan de 

andere kant werden desondanks 

toch uitgevoerd om de keizer  een 

eervol openbaar excuus te 

schenken om zijn ‘gezicht te 

redden’ en overgave aan de VS,  

te legitimeren.  In wekelijkheid 

was Hiroshima, evenals vele 

andere steden in Japan reeds 

gereduceerd tot puin en as door  

het conventioneel bombarderen,  

waarbij vele honderdduizenden 

burgers omkwamen.  

In feite is dit niet de inleiding tot 

de overgave op 8 augustus 1945, 

maar het feit dat de Sovjets de 

oorlog verklaarden aan Japan.  

Teneinde een naderende Sovjet-

invasie te voorkomen, werd 

besloten om zich over te geven 

aan de VS op grond van de bom. 

Dit gaf de keizer een manier om 

zijn gezicht te redden en de oorlog 

te stoppen, om te overleven. 

Hierbij werd tevens geregeld dat 

de keizer op de troon mocht 

blijven.  Het was een cynische 

oplossing die daadwerkelijk recht 

ontzegde aan miljoenen oorlogs-

slachtoffers, en zelfs hele landen, 

maar zo slaagde men erin om   

een wapenstilstand, en vervolgens 

de wederopbouw van een zwaar 

verwoest Japan aan te vangen.  

Voor de situatie van de VS, het 

behoud van de keizer en andere 

elites en ook het recht op 

permanente militaire bases in 

Japan luidde een nieuwe ont-

wikkeling in, die daarna ontaardde 

in de koude oorlog.  

Het was een Faustiaanse koopje 

dat de Japanse culturele en 

politieke verantwoordelijkheid en 

het bewustzijn voor oorlogsmis-

daden tot vandaag de dag nog 

steeds verlamt: als de keizer niet 

schuldig was aan oorlogsmis-

daden, dan was niemand in Japan 

schuldig. 

 

Minister-president Shinzo Abe 

heeft verklaard dat de Japanners 

"geen oorlogsmisdaden hebben 

gepleegd tijdens de Tweede 

Wereldoorlog," en zei dat Tokyo 

oorlogsmisdaden beschuldigen 

slechts wraak was; een vorm    

van "de rechtvaardigheid van de 

overwinnaar."  Abe en andere 

Japanse politici hebben openbaar 

gezegd dat Lee Yong en andere 

overlevende comfort vrouwen 

leugenaars en prostituees zijn.  

Het blijft taboe in Japan om de 

keizer een verzoek aan te bieden 

voor een verontschuldiging. Dit 

kan worden op z’n best onbeleefd 

en in het ergste geval als 

godslastering worden beschouwd 

door degenen die nog steeds van 

mening zijn dat de keizer een 

levende God is.   Maar veel meer 

taboe in Japan is het benoemen 

van Hirohito medeplichtigheid   

aan oorlogsmisdaden die voor 

verschillende journalisten en zelfs 

politici heeft geresulteerd in  

doodsbedreigingen en geweld van 

Japanse rechtse conservatieven.  

In de loop der jaren hebben de 

laatste twee Japanse keizers, 

Hirohito en Akihito, hun mede-

leven betuigd met het "lijden 

veroorzaakt door de oorlog," maar 

geen van beide hebben ooit een 

feitelijke directe verontschuldiging 

aan de slachtoffers aangeboden. 

Hetzelfde geldt ook voor de leden 

van de Japanse regering.  

Bij het terugtreden van keizer 

Akihito eind vorige maand had ik 

gewenst dat hij een precedent zou 

scheppen en verantwoordelijkheid 

nemen en zijn oprechte veront-

schuldiging namens zijn vader  

zou aanbieden, voor het lijden  

van slachtoffers als grootmoeder 

Lee Yong en zo vele anderen.  

Aan de keizer, zou ik willen 

zeggen dat ik ook de Japanners 

een verontschuldiging aanbied.  

Mijn eigen vader was in het 

Amerikaanse leger tijdens de 

Pacific War, aan boord van een 

Amerikaanse luchtmacht B-29 

bommenwerper.  Aan oud-keizer 

Akihito, en aan de mensen van 

Japan, bied ik hier mijn eigen 

oprechte verontschuldigingen aan 

voor de mogelijke rol van mijn 

vader in het lijden dat door de VS 

tijdens de oorlog met Japan is 

veroorzaakt.  

Als een Amerikaanse burger, wil ik 

mij ook verontschuldig voor de rol 

van mijn regering in de nasleep 

van de capitulatie, door de 
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Japanse oorlogsmisdadigers te 

beschermen tegen vervolging, 

terwijl die hadden moeten worden 

berecht.  

Zelfs als we het kunnen vergeven 

dat de praktische beslissing om  

de keizer te behouden als een 

nuttige marionet voor de succes-

volle vreedzame, naoorlogse 

bezetting van Japan, moeten wij 

als wereldburgers niet vergeten 

dat Hirohito nog 45 jaar lang op 

de Japanse troon heeft kunnen 

blijven in een feitelijke doofpot-

affaire.  

Als Hirohito had een of andere 

manier zijn oorlogsverantwoor-

delijkheid en zich zou hebben 

verontschuldigd, zou er geen 

noodzaak zijn geweest voor zijn 

zoon Akihito om zich te ver-

ontschuldigen tijdens zijn troons-

afstand.                                   

Als Hirohito zijn verantwoordelijk-

heid had genomen, zou de 

Japanse regering vandaag de dag 

niets ontkennen omtrent gepleeg-

de oorlogsmisdaden, en zou de 

minister-president Shinzo Abe niet 

beledigend zijn geweest tegen 

oorlogsslachtoffers.  

Aan de afgetreden keizer Akihito, 

zou ik zeggen dat excuses in      

dit geval niet gezichtsverlies zou 

zijn geweest, maar in feite het 

tegenovergestelde.  Het is het 

redden van gezicht, en het 

verstrekken van een voorbeeld 

van verantwoordelijkheid, genade, 

en moed die vrede zal bieden voor 

niet alleen de slachtoffers van de 

wrede oorlog, maar voor de hele 

wereld.                              

(tekening: © Nathaniel St.Clair) 

_______________________________  
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Waarheid gaat boven oude wonden        
Door:  Han Dehne  

In allerlei boeken, tijdschriften   

en zelfs egodocumenten wordt 

vaak gesproken over de wrede 

methoden die de Japanse bezet-

ters van ons voormalig Nederlands 

Indie hanteerden bij verhoren en 

bestraffen. Maar zelden wordt dan 

beschreven wat dat inhield en ook 

mondeling werd dat niet echt 

verteld. Velen hielden hun mond 

daarover misschien omdat zij hun 

geliefden niet wilden belasten 

hiermee of het simpelweg niet 

konden. Daarmee droegen zij 

(sommigen nog steeds) die last en 

die pijn helemaal alleen. 

Ik wil natuurlijk niet oude wonden 

openrijten, maar ik heb ook de 

plicht om naar waarheid dit echt 

te laten weten.  

In dit onderstaand artikeltje kunt 

u hiervan iets lezen. Dit werd 

opgetekend door een held die   

dat werkelijk aan den lijve heeft 

ondervonden en die het toen aan 

het papier heeft toevertrouwd. 

Namen laat ik bewust achterwege, 

behalve de namen van die Jappen 

die de daders waren en zijn van 

dit soort walgelijke methodes. 

Wel wil ik hierbij aantekenen dat 

binnen de Japanse krijgsmachten 

deze vormen van verhoren en 

straffen dat ook onderling plaats-

vond. Ook Japanners konden 

slachtoffer worden van deze 

methodes als vorm van terecht-

wijzing en bestraffing.  

Japanse kampbeulen 

Japanse verhoren 

Bij binnenkomst werden ze van 

hun bagage afgeholpen en 

geboeid. Daarna kregen ze een 

zitplaats op de grond in de toneel-

zaal aangewezen, waar zij met 

gekruiste benen doodstil en met 

de ogen naar de grond gericht 

moesten blijven zitten. Iedere 

vorm van communicatie onderling 

was op straffe van buitenpropor-

tioneel slaag verboden. In deze 

houding moesten zij hun beurt 

afwachten. Deze beurt hield in  

dat men door de Japanse     

Tokko-luitenanten Sugibayashi en 

Miyauchi, de Tokko-gunzo’s Watari 

Tsurukichi en Yamashita en de 

Indonesische tolken Bakri, Sjafei, 

Hartin en nog anderen zou worden 

“verhoord”. 

Een speciaal voor het doeleind 

geconstrueerd slaginstrument kon 

zijn een zweep van staaldraad     

of de “spiked rattan”, een in 

vieren gesplitst eind rotan voor-

zien met van binnenuit aan-

gebrachte nageltjes waarmee het 

slachtoffer van kleding en huid 

ontdaan kan worden. 

Wanneer het slachtoffer al dan 

niet met opzet, op de grond kwam 
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te liggen werd door schoppen of 

springen, liefst kwetsbare plekken 

van het lichaam de pijn bewust 

verhoogd en werden blessures 

met opzet aangebracht. 

Velen werden tijdens de onder-

vraging gedwongen te knielen met 

een stuk hout in hun knieholten. 

Lang genoeg in deze houding zakt 

men vanzelf terug zodat door 

eigen gewicht abnormale kracht 

op de knieën werd uitgeoefend   

en men zichzelf pijnigde, tenzij 

men rechtop bleef. Het hoge pijn-

gehalte van brandletsel werd 

vanzelfsprekend niet onbenut 

gelaten. 

Veelal werden in combinatie met 

het hierboven vermelde slag- en 

schopwerk door middel van 

brandende sigaretten, kaarsen, 

olielantaarns, of roodgloeiend 

metaal schroei- of brandwonden 

aangebracht. 

Ook de martelende werking door 

de toepassing van elektriciteit was 

niet onbekend; de kwetsbare 

hangende positie werd bijna 

plichtmatig toegepast, vaak met 

een voorkeur voor omgekeerde 

ophanging.  

 

De fantasieën van deze Japanse 

en Indonesische beulen waren 

oneindig. Minstens tien dagen 

duurde dit gebeul en gezeul tot 

aan de berechting. 

Men moest zich wel onopvallend 

aan  de  regels  houden.  Dat  was  

moeilijk. Het is onmogelijk niet te 

reageren op gebeurtenissen in de 

directe omgeving, vooral wanneer 

bekenden intens onder handen 

worden genomen. Doordat men 

constant naar de grond moest 

kijken kon men visie meer of 

minder uitbannen, maar gehoor of 

reuk buiten werking stellen is veel 

moeilijker, zo niet onmogelijk. 

De Japanse martelexperts pasten 

alle middelen toe om aan de 

gewenste informatie te komen. 

Er liepen ook ter assistentie 

pembantu’s (helpers) in de 

gevangenis rond. Deze waren 

inheemse kandidaat-Kempei’s. 

Hun taken waren het rondbrengen 

van het schaarse voedsel, het 

verwijderen van vuil en het 

afvoeren van ontzielde lichamen. 

Maar hen werd ook wel ander 

werk opgedragen en daarbij waren 

alle denkbare handelingen van 

pijn en vernedering ten aanzien 

van derden niet uitgesloten. 

 

   
(advertentie) 

Een eeuw vrede onder de koppensnellers  

Door:  Dirk Vlasblom 

Eind van de 19e eeuw stuurde 

Nederland twee bestuurders 

naar het hart van Kalimantan 

om mensenroof en koppen-

snellerij en te bestrijden. Dat 

deden ze niet met geweld, 

maar juist door recht te 

spreken volgens de adat van 

de Dajaks zelf. Herdenking in 

het oerwoud van een goed-

aardig staaltje kolonialisme. 

 
Luttele minuten nadat de 

helikopter is opgestegen van     

het vliegveld van Palangkaraya, in 

Midden-Kalimantan, is de wereld 

nog slechts grijs en groen. 

Beneden een tapijt van boom-

kruinen, met af en toe een glimp 

van de door regens gezwollen, 

modderbruine Kahayan, die zich 

kronkelend een weg zoekt door de 

moerassige laagvlakte van dit deel 

van Borneo. Vóór ons een grauw 

wolkendek dat met de minuut 

dichter en dreigender wordt. De 

piloot doet een dappere poging 

koers te houden zonder visueel 

houvast beneden. 

Aan boord bevinden zich twaalf 

mensen: drie bemanningsleden, 

de Javaanse gouverneur van 

Midden-Kalimantan drs. Warsito 

Rasman, diens vrouw, twee 

voormalige gouverneurs – beiden 

Dajaks – en een notabele uit 

Palangkaraya met echtgenote. 

Tenslotte drie Nederlanders: de 

tweede secretaris van de 

ambassade in Jakarta Roel van 

der Veen, zijn vrouw Margreet en 

ikzelf. Het provinciebestuur in 

Palangkaraya  heeft  kosten  noch 
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Kahayan Rivier en de Dajak kampong Toembanganoi, Midden-Borneo 

moeite gespaard. Een week eerder 

waren de kwartiermakers ons 

vooruitgegaan; zij maakten de 

reis naar het binnenland per 

speedboot en het laatste stuk, 

stroomopwaarts, per prauw. 

De bestemming is Tumbang Anoi, 

een Dajakdorpje aan de bovenloop 

van de Kahayan, waar honderd 

jaar geleden twee Nederlandse 

bestuursambtenaren een diplo-

matiek succes behaalden dat in 

het Indonesië van nu nog altijd 

wordt gewaardeerd. In het voor-

jaar van 1894 leidden zij in deze 

afgelegen kampong in de binnen-

landen van Borneo een verga-

dering van zo’n duizend inheemse 

notabelen. Twee maanden lang 

werd volgens het traditionele 

gewoonterecht van de Dajaks, de 

adat, recht gesproken in ruim 

tweehonderd gevallen van kop-

pensnellerij en mensenroof. Na 

afloop van dit vredesberaad 

zwoeren de aanwezige hoofden de 

‘snel-moord’ af als rechtsmiddel. 

Op aandringen van de sterke 

Dajakse lobby in Midden-

Kalimantan besloot de gouverneur 

het eeuwfeest niet alleen te 

vieren, maar om dat te doen       

in hetzelfde, nog immer geïso-

leerde dorpje in het binnenland: 

Tumbang Anoi. En wel in 

gezelschap van een Nederlandse 

diplomaat, want honderd jaar na 

dato beschouwen zowel de 

Indonesische autoriteiten als de 

Dayaks zelf het beraad van 

Tumbang Anoi als een vreedzaam 

wapenfeit van de toenmalige 

machthebbers. 

Nuchter  

Op 6 oktober 1894 stuurt de 

resident der Westerafdeling van 

Borneo, S.W. Tromp, zijn perio-

dieke missive aan de gouverneur-

generaal in Batavia. In een bijlage 

doen twee Nederlandse contro-

leurs verslag van hun ruim twee 

maanden durende verblijf in 

Tumbang Anoi, een kampong van 

de Ot Danum Dajak, in een poging 

vrede te stichten onder de 

rivaliserende Dajak-clans. Hoewel 

het stuk is gesteld in de nuchtere 

taal van de ambtenaar, leest het 

als een novelle. 

Bijna een eeuw later is dit docu-

ment aan de vergetelheid ontrukt 

door een Dajakse geleerde, prof. 

M. Usop, docent pedagogie aan  

de Universiteit van Palangkaraya, 

de hoofdstad van de huidige 

Indonesische provincie Midden-

Kalimantan. Usop, directeur van 

een instituut dat zich ontfermt 

over het culturele erfgoed van de 

Dajaks, nam het verslag op in het 

boekje Rapat Damai Tumbang 

Anoi (het Vredesberaad van 

Tumbang Anoi). 

Aan het einde van de negentiende 

eeuw zijn grote delen van Borneo 

onder effectief gezag van de 

Nederlanders, maar in het ontoe-

gankelijke binnenland, aan de 

bovenloop van de vele rivieren, 

worden nog regelmatig snel- en 

rooftochten gehouden, een 

uitdrukking van lang lopende 

vetes tussen de vele Dajak-clans. 

In één van de Dajak-talen heet dit 

kwaad hakayau, habunu, hatetek 

– ‘elkaar de kop afslaan, doden  

en in stukken hakken’. Deze 

praktijken zijn het Nederlandse 

bestuur een doorn in het oog; ze 

botsen niet alleen met Europese 

opvattingen van menselijkheid, 

maar belemmeren ook de 

uitbreiding van het koloniale 

gezag. 

In 1893 nodigt de resident Broes 

van de Zuider- en Oosterafdeling 

van Borneo de belangrijkste 

Dajakhoofden uit voor een spoed-

vergadering. Op 14 juni palavert 

hij met een aantal hoofden en 

adat-oudsten in Kuala Kapuas, 

aan de zuidkust. De aanwezigen 

verklaren zich bereid tot een  

Groot Vredesberaad, maar als    

de resident vraagt wie het wil 

organiseren, blijft het stil. Totdat 

Damang Batu, een 72-jarig clan-

hoofd van de Ot Danum Dajak, 

zijn hand opsteekt. In zijn dorp 

Tumbang Anoi, twee weken reizen 

naar het noorden, beschikt hij 

over een betang (een traditio- 

neel longhouse) van enorme 

afmetingen, met liefst twaalf 

kamers. Hij stelt er een eer in    

als gastheer op te treden, als    

het gouvernement zorg draagt 

voor  de fourage. De residenten  

in Banjarmasin en Pontianak  



 
Controleurs A.C. de Heer en J.P.J. Barth temidden van Dajak afgevaardigden, tijdens de opening van de grote 

vergadering te Toembanganoi, Midden-Borneo 

besluiten ieder een controleur af 

te vaardigen naar het vredes-

beraad: J.P.J. Barth voor de af-

deling Dajaklanden – het stroom-

gebied van Kapuas en Kahayan – 

en A.C. de Heer voor Melawi, de 

onderafdeling van West-Borneo 

die grenst aan de Dajaklanden. 

Hun opdracht luidt “met de be-

trokken Maleische en Dajaksche 

hoofden eene bijeenkomst te  

doen houden met het doel de 

hangende geschillen, voortvloeien-

de uit snelmoord- en andere 

zaken tusschen de bevolking te 

onderzoeken en zooveel mogelijk 

volgens de gewoonten des lands 

af te doen en voorts al datgene te 

doen dat strekken kan om het 

ontstaan van nieuwe geschillen te 

voorkomen”. Tumbang Anoi is 

mede gekozen omdat “er nergens 

nabij de grenzen zulk een aan-

zienlijke kampong is en omdat  

het genoemde punt voor de lieden 

van beide gewesten even 

makkelijk of, beter gezegd, even 

moeilijk te bereiken is”. 

Het vertrek van beide controleurs 

wordt vastgesteld op 20 april 

1894. In hun verslag lezen we: 

“De kort na dien datum gevallen 

regens in de bovenstreken zijn 

aanleiding geweest, dat de 

Controleur der Dajaklanden de 

Kahayan tot Tuyun met het ter 

beschikking gestelde Gouverne-

mentsstoomschip heeft kunnen 

opvaren, waarna hij de reis per 

roeivaartuig heeft voortgezet en 

den 8sten Mei te Tumbang Anoi 

aankwam.” Dezelfde regens die de 

reis van controleur Barth vlot 

deden verlopen, braken zijn ambt-

genoot uit Melawi op. De rivieren 

waren zo sterk gezwollen dat het 

opvaren uiterst moeizaam verliep. 

Op de zesde dag na vertrek 

verloor de controleur in een 

moeilijk te passeren stroomver-

snelling zijn boot. Daarop moest 

men wachten totdat het water 

voldoende gezakt was om een 

aantal grote stroomversnellingen 

met de prauwen te kunnen 

passeren. Bagage en levens-

middelen moesten over land 

worden vervoerd, wat weer een 

dag kostte. 

Het verslag rept van tegenslag op 

tegenslag. “Eenmaal bij de 

waterscheiding gekomen en toen 

juist een hooge waterstand zeer 

gewenscht was, hielden de regens 

op en moesten de prauwen over 

de steenachtige rivierbedding van 

de Ambaloh, en na het passeren 

van die waterscheiding op 11 Mei 

ook over die van den bovenloop 

der Kahayan gesleept worden. 

Aangezien bijna alle prauwen 

daardoor onbruikbaar werden, was 

de voortzetting van de tocht zoo 

goed als onmogelijk.” 

In deze benarde omstandigheden 

besloot kapitein F.C. van der 

Willigen, de legerofficier die de 

controleur vergezelde, met de 

enige prauw die nog bruikbaar 

was, hulp te gaan halen in 

Tumbang Anoi. Toen hij daar op 

16 mei arriveerde, werden nog 

diezelfde dag tien prauwen met 

leeftocht op weg gestuurd. De 

controleurs: “Dank zij deze hulp 

kwam de colonne uit Melawi den 

20sten Mei te Tumbang Anoi aan 

en konden den volgenden dag 

onze werkzaamheden een aan-

vang nemen.” 

Boomschors  

Vanaf het moment dat we 

opstijgen houdt de Dajakse 

notabele naast mij zijn ogen dicht. 

Na ruim een uur vliegen raakt hij 

mijn arm aan. Hij heeft zijn ogen 

nu wijd open en wijst naar 

beneden.                                          

Door een gat in de nevelflarden 

zie ik de Kahayan-rivier, nu heel 

dichtbij. Langs de oever ontwaar 

ik huisjes en felgekleurde prauwen 

en aan de overkant van de rivier, 

op een open plek in het bos, een 

vierkant houten vlondertje met de 

letter ´H´. 
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Van tien meter hoogte ziet het 

vers gelegde plankier er broos uit, 

maar het draagt de helikopter 

moeiteloos. Terwijl de wieken nog 

wentelen, duikt uit de stromende 

regen het ontvangstcomité op, 

aangevoerd door professor Usop, 

voor de gelegenheid in een fraai 

handgeweven jasje en hoofdband. 

Dajakse vrouwen met een veer in 

het lange haar flankeren de 

gasten met paraplu’s, terwijl    

hun zusters de gouverneur, de 

diplomaat en hun echtgenotes 

omhangen met verse bloemen-

kransen. Dan gaat het gezelschap 

scheep in de gereedliggende 

prauwen, want het dorp ligt aan 

de overkant van de rivier. We 

meren af aan de voet van een 

steile bamboetrap, de toegang tot 

Tumbang Anoi. Op deze drijvende 

steiger staat een forse man in een 

traditioneel kostuum van boom-

schors, twee veren in zijn 

haarband en aan zijn gordel een 

mandau, het traditionele koppen-

snellerszwaard van de Dajaks. Als 

de gasten omzichtig uit de prauw 

stappen, neemt hij hen op de 

korrel met een spiegelreflex-

camera. 

Boven aan de trap wordt de 

doorgang versperd door een 

hekwerk van bamboe, bedekt met 

matten en weefsels. Daarachter 

staan de adat-oudsten van 

Tumbang Anoi, de bewakers der 

traditie. Van achter de versperring 

wordt de gouverneur als leider van 

de delegatie toegezongen in het 

Dajak en het Indonesisch. De 

Dajaks kenden vanouds geen 

staatsverband en leefden in 

autonome dorpen. Tot op de dag 

van vandaag moeten gasten, ook 

een hoge vertegenwoordiger van 

de Republiek, zich onderwerpen 

aan een rituele ondervraging. Wat 

komt u doen? Zijn uw bedoelingen 

vreedzaam? Hoeveel vrijgezellen 

telt uw gezelschap, want we 

wensen geen wangedrag jegens 

onze vrouwen. De gouverneur 

beantwoordt de vragen naar eer 

en geweten, krijgt het verzoek de 

matten en kleden op te rollen en 

moet tenslotte met de hem aan-

gereikte mandau de versperring 

van bamboe doorklieven. Daarna 

zijn we welkom. 

Opnieuw fraai uitgedoste dames 

die ons rode shawls omhangen en 

onze gezichten insmeren met een 

geelbruin papje. Na een dans om 

de voorouderbeelden en inspectie 

van het offervee, nemen de 

gasten plaats voor het monument 

ter ere van het Grote Vredes-

beraad in het midden van 

Tumbang Anoi. Het is een nieuwe 

sandung, een rijk beschilderde en 

besneden kist, waarin straks het 

gebeente van Damang Batu voor 

het eerst in honderd jaar zal 

worden herbegraven. Volgens de 

kaharingan, de oude Dajakreligie, 

bezorgt iedere herbegrafenis de 

overledene een hogere plaats in 

de hemel. Achter de huizenrij 

langs de rivier zie ik het ge-

blakerde skelet van Damang 

Batu’s fameuze longhouse, waar 

honderd jaar geleden de grote 

vergadering begon.  

Een groep Dajaks voor hun betang 

(traditioneel longhouse) 

Vetes  

Op 21 mei 1894 wordt het 

reglement voor de zittingen 

vastgesteld. Aangezien stokoude 

vetes tussen Dajaks worden 

beschouwd als waren zij gisteren 

uitgebroken, wordt een grens 

getrokken: alleen kwesties niet 

ouder dan dertig jaar worden in 

behandeling genomen. Partijen 

krijgen van de dag der opening 

veertig dagen om hun eis in te 

dienen. Behandeld worden moord-

zaken die het gevolg zijn van 

sneltochten en van mensenoffers 

bij lijkfeesten; gijzelingen om 

kracht bij te zetten aan eisen; 

roofzaken alsook huwelijks en 

erfzaken, zoals overspel, ver-

stoting, verlating en schaking. 

In moordzaken ten gevolge van 

sneltochten betaalt de gedaagde 

het gebruikelijke sahiring (‘bloed-

geld’) aan de naaste familieleden 

van de gedode en het Tipuk 

Danom of zoenoffer, dat alle 

weerwraak uitsluit. Vroeger was 

dit een mens alsmede goederen 

ter waarde van zestig gulden. 

Door deze mensengiften niet 

langer als genoegdoening te 

accepteren, maakt het beraad van 

Tumbang Anoi in feite een einde 

aan de slavernij onder de Dajaks. 

De controleurs: “Ons voorstel om 

zonder aanziens des persoons een 

vast bloedgeld op te leggen 

ondervond veel tegenkanting, 

hoogstwaarschijnlijk omdat dit 

gelijk zoude staan met een 

afschaffing der standen, en daar 

wij volgens de adat [gewoon-

terecht] beslissen moesten, 

hebben wij ons voorstel inge-

trokken”. 

Besloten werd niet in elk af-

zonderlijk geval een zoenoffer te 

brengen en dit te vervangen door 

“eene algemeene Tipuk Danom 

waarvoor door elk der controleurs, 

uit naam van het Gouvernement, 

twee karbouwen zouden gegeven 

worden”. Op 22 mei werd de 

Grote Vergadering van Tumbang 

Anoi voor de woning van Damang 

Batu geopend met 21 saluut-

schoten van de meegereisde 

fuseliers. 

De opkomst was veel groter dan 

de controleurs hadden durven 

hopen. Een maand na de opening 

waren “behalve de eigenlijke 

kampongbewoners, ruim 830 

personen te Tumbang Anoi 

vereenigd, een cijfer dat onze 

stoutste verwachtingen overtrof”. 
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Tegen het einde van de zittingen 

klom dit zelfs tot ver boven de 

duizend. Twee maanden lang hield 

men dagelijks van acht tot één 

zitting. Barth en De Heer: “In    

het geheel is door ons kennis 

genomen van 233 zaken, waarvan 

er 81 niet voor behandeling in 

aanmerking kwamen, 24 wegens 

verjaring en 57 bij gebrek aan 

bewijs”. De resultaten waren 

verbluffend. Een Hoofd stelde  

voor vrijwillig afstand te doen van 

de door hem gesnelde koppen.  

De controleurs noteren: “Als in 

aanmerking wordt genomen dat 

die koppen een teeken zijner 

dapperheid zijn, gelooven wij, dat 

het feit dat daaraan langer geen 

waarde wordt gehecht, wijst op 

een neiging zulke tropheeën niet 

meer aan te schaffen, met andere 

woorden dat men begint in te zien 

dat men het bestuur moet 

behulpzaam zijn met het doen 

ophouden van sneltochten”. 

Op 25 juli zweren de hoofden     

en aanzienlijken “voor zich en 

hunne onderhoorigheden vol-

komen genoegen te nemen met 

de uitspraken dezer vergadering 

en voorts met alle hun ten dienste 

staande middelen het bestuur 

behulpzaam te zijn in zijne taak 

om vrede en voorspoed te 

bevorderen”. Tenslotte wordt “met 

inachtneming van de daaromtrent 

bestaande gebruiken tot het 

sluiten der verzoening overgegaan 

tusschen de representanten van 

de verschillende elkaar vijandig 

gezinde partijen.  

Bij deze gelegenheid werden      

de vier door ons namens het 

Gouvernement ten geschenke 

gegeven karbouwen als zoenoffer 

gedood”. Op 26 juli aanvaarden de 

controleurs de terugreis naar hun 

standplaatsen. Die van Melawi 

heeft een voorspoediger tocht dan 

op de heenreis; in negen dagen is 

hij thuis. 

Ten gevolge van het slechte weer 

wordt de herbegrafenis van 

Damang Batu’s gebeente jammer 

genoeg tot nader order uitgesteld. 

De gouverneur, zijn twee Dajakse 

ambtsvoorgangers en de professor 

volstaan met het plaatsen van hun 

handtekening op de plaquette. 

Daarop nemen zij samen met 

tweede secretaris Van der Veen en 

zijn vrouw met gekruiste benen 

plaats op een overdekt podium 

van bamboe en planken. 

Woooooh... Juuuuuw...  

Op het modderige pleintje vóór de 

verhoging wapperen het Indo-

nesische rood-wit en de Neder-

landse driekleur broederlijk in de 

tropenbries.  

 
Herdenkingsplaquette Tumbang 

Anoi,  

Tegenover het podium staan rijen 

banken met de dorpsoudsten, 

districtsbestuurders en de militaire 

ressortcommandant. Links en 

rechts van het pleintje en uit de 

ramen van de houten huizen slaan 

de bewoners van Tumbang Anoi 

de grootste bijeenkomst gade    

die hun dorp in een eeuw heeft 

gezien. Op de achtergrond klinken 

trommels en zangstemmen. De 

sprekers worden af en toe, na een 

uitnodigend “Lahap-lap-lap-lap” 

van een notabele, onderbroken 

door een instemmend “Woooooh.. 

Juuuuuw.” 

De feestredenaars leggen ver-

schillende accenten. Professor 

Usop spreekt in naam van de 

Dajak-gemeenschap dank uit voor 

de belangstelling die de regering 

van Indonesië en de ambassade 

van Nederland hebben getoond 

voor deze viering “in dit af-

gelegen, geïsoleerde dorp van de 

vrede”, waar – en dan richt Usop 

zich tot de diplomaat Van der 

Veen – “Uw regering een vreed-

zaam gemeenschapsleven hielp 

realiseren in het licht der be-

schaving”. Hij verhult niet – een 

boodschap aan de gouverneur – 

dat in de provincie Midden-

Kalimantan nog steeds 56 procent 

van de desa’s als arm te boek 

staat en dat Tumbang Anoi daar 

één van is. 

Gouverneur Warsito Rasman ver-

taalt de vrede van Tumbang Anoi 

in het vocabulair van Indonesië’s 

Nieuwe Orde. De vredeswil van 

toen was een voorbode van het 

nationale gevoel van nu, het was 

“het verlangen naar de eenheid 

van land en volk, naar stabiliteit 

als voorwaarde voor ontwikkeling 

en voorspoed”. De jongeren van 

het dorp krijgen van hem een T-

shirt bedrukt met een her-

denkingstekst, uitgevoerd in fel 

geel, volgens Warsito ‘de kleur 

van het goud’, volgens andere 

aanwezigen de kleur van de 

regeringspartij Golkar. 

De diplomaat Van der Veen houdt 

de volksvergadering in het 

Indonesisch voor dat de komst 

van de Nederlanders naar Borneo 

zowel negatieve als positieve 

consequenties had. De Dajaks 

waren weliswaar geen baas meer 

in eigen land, wel maakten ze 

kennis met gezondheidszorg en 

onderwijs. Dat – en dat levert 

hem een instemmende yell op uit 

het publiek – “oorlog voeren 

makkelijker is dan vrede sluiten”. 

Wanneer hij dit inzicht toeschrijft 

aan “de belangrijkste man van dit 

vredesberaad, Damang Batu” 

sluiten de bewoners van Tumbang 

Anoi hem in hun hart. Java Post 

Dit artikel verscheen eerder in het 

NRC Handelsblad 



Monument Molukse KNIL militairen in Tiel  
Door:  Bert Leenders 

Onder toeziend oog van 

Burgemeester Hans Beenakker 

wethouder Marcel Melissen, 

initiatiefnemer Vic Latumahina, 

de bedenker Max Taihuttu en 

enkele leden van de werkgroep 

KNIL is donderdag 25 april het 

herinneringsmonument voor  

de Molukse KNIL-militairen 

geplaatst. Het kreeg een mooie 

plaats bij de andere oorlogs-

monumenten op het plantsoen 
bij de Sint Maartenskerk. 

Het monument 

Het monument bestaat uit een op 

een plaat geschreven tekst, die is 

aangebracht op een enorme 

zwerfkei. Michel van Luijn, de 

maker van het monument, over 

de steen: “Ik schat dat hij tussen 

de zes- en zevenhonderd kilo 

weegt. Hij is afkomstig uit een 

zandgroeve in Duitsland en is 

waarschijnlijk in de ijstijd uit 

Scandinavië naar de vindplaats 

gekomen. Hij is in oorspronkelijke 

staat. Ik heb alleen wat ruimte 

gemaakt voor het aanbrengen van 

het tekstbord.”  

 

Het monument past goed bij het 

naastgelegen monument voor de 

vier omgekomen Tielse militairen 

die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog het leven lieten. Omdat de 

kei bijna rond was kostte het 

Michel heel wat stuur- en hefkunst 

om de steen van zijn vrachtauto 

op de juiste plaats te krijgen. 

Vic Latumahina heeft het initiatief 

genomen om in Tiel een her-

inneringsmonument te plaatsen 

voor de Tielse Molukse KNIL-

militairen die in Nederlands-Indië 

sneuvelden of elders in bal-

lingschap stierven. Vic: “De KNIL-

militairen die in 1951 naar Tiel zijn 

gekomen zijn bijna allemaal 

overleden. Ik vond het belangrijk 

dat zij niet vergeten worden. Dat 

bracht mij op het idee van een 

gedenkmonument. Eind 2017 heb 

ik het college verzocht om daar 

aan mee te werken. Toen die 

instemming er was, heb ik onder 

de Molukkers in Tiel samen met 

leden van de ingestelde werkgroep 

ideeën verzameld voor een 

monument. Dat leverde dertig 

suggesties op. Na een stemming 

werden er zes als meest passend 

en haalbaar uitgekozen. Daaruit 

heeft het college een keuze van 3 

gemaakt om te realiseren. Het 

college koos voor het monument 

dat we nu plaatsen en daarnaast 

nog voor het aanbrengen van 

informatieborden waar eerder in 

Tiel twee tijdelijke Molukse 

woonoorden gevestigd waren. Die 

borden komen later. Ik ben erg 

blij dat de wens, die breed leeft in 

onze gemeenschap, nu gereali-

seerd is.” 

Vic vervolgt: “Max Taihuttu heeft 

het idee voor de steen ingediend. 

Verder hebben we een werkgroep 

voor een herinneringsmonument 

ingesteld. Hierin hebben naast 

mijzelf ook Tom Polnaya, Miguel 

Tomatala, John Lopulissa en Liena 

Rutamalessy zitting. 

Een blik in het verleden  

Het is al weer 68 jaar geleden dat 

er honderden Molukkers naar Tiel 

kwamen. Met uitzondering van 

wat Indische Nederlanders kende 

Tiel nauwelijks mensen van buiten 

Europa. Het straatbeeld verander-

de door de komst van de 

Ambonezen flink. Bruine mensen, 

die nauwelijks of helemaal geen 

Nederlands spraken en vrouwen in 

kleurrijke sarongs waren de 

Tielenaren niet gewend. Zij 

werden ondergebracht in twee 

woonoorden, die in de volksmond 

kampen genoemd werden. In het 

eerste, de Schutssluizen in Tiel 

Oost aan het einde van de Grote 

Brugse Grintweg en vlak voor de 

spoorlijn vonden twee honderd 

Molukkers hun tijdelijke woon-

plaats. Een tweede wat kleiner 

kamp bevond zich in Drumpt in  

en rond de villa Elzenpasch aan  

de Burgemeester Meslaan. Daar 

woonden 20 gezinnen.  

 

Villa Elzenpasch en omgeving 

Een Molukse woonwijk 

In 1960 en 1961 werd er voor de 

groep Molukkers een speciaal voor 

hen gebouwde woonwijk met 71 

huizen gebouwd. Eind 1961 

verhuisden de bewoners van de 

twee kampen zoals de woon-

oorden in Tiel genoemd werden 

naar de nieuwe wijk. Al snel werd 

er een houten kerkje bijgebouwd 

en later kwam er een groot 

gemeenschapsgebouw en een 

permanent kerkgebouw.  

Latumahina schat dat er 

momenteel 900 Molukkers in Tiel 
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wonen. Zij vormen enerzijds een 

hechte gemeenschap maar zijn 

mede door de sport, muziek en 

onderwijs ook helemaal geïnte-

greerd in de Tielse gemeenschap. 

Wanneer je het Calendarium van 

Tiel op internet raadpleeg, zie je 

dat het gebrek aan uitzicht op een 

vurig begeerde eigen staat op de 

Molukken in het verleden nog wel 

eens tot problemen leidde. Een 

beroemde Tielenaar, oud profvoet-

baller en international is Simon 

Tahamata. De Molukkers hechten 

erg aan het bij elkaar wonen.  

 

Veertig procent van de ongeveer 

50.000 Molukkers die er in 

Nederland zijn, wonen in totaal  

eenenzeventig Molukse woon-

wijken. Vic Latumahina: “Het 

verleden is voor ons nog steeds 

erg belangrijk. De meeste Tielse 

Molukkers hebben nog nauwe 

contacten met de Molukken en 

gaan er regelmatig op bezoek. 

We willen onze geschiedenis 

levend houden. Dat doen we in 

Tiel onder andere met een werk-

groep met de naam Kayu Nangka. 

Die maakt traditionele slaginstru-

menten waaronder veel Tifa’s.  

Een Tifa is een slaginstrument 

gemaakt van onder meer een 

uitgehold boomstammetje en een 

geitenvel. Uit het hele land komen 

Molukkers maar ook anderen op 

vrijdagavond naar Tiel om onder 

begeleiding een eigen Tifa te 

maken. Belangstellenden kunnen 

een Tifa horen en zien tijdens het 

laatste stukje van de rondgang 

tijdens de dodenherdenking op    

4 mei aanstaande. 

Nederland heeft zijn gouden eeuw 

vooral te danken aan producten 

die met name uit Nederlands- 

Indië gehaald werden.  

Dat ging niet altijd zachtzinnig.  

De Nederlandse economische 

belangen stonden voorop en daar 

had de bevolking zich naar te 

schikken, desnoods kwaadschiks. 

Het lukte de protestantse zending 

om op de Molukken vaste voet aan 

de grond te krijgen. Molukkers 

voelen zich geen Indonesiër en 

ontwikkelden mede door hun 

geloof een hechte band met 

Nederland en het Nederlands 

bestuur. Velen waren vanwege 

hun betrouwbaarheid voor de 

Nederlandse belangen werkzaam 

bij het Koninklijk Nederlands 

Indisch Leger (KNIL) of vervulden 

bestuursfuncties in heel Indonesië. 

Daarmee hielpen zij de Neder-

landers met het onder controle 

houden en mede besturen van het 

immense Indonesië, dat toen het 

een Nederlandse kolonie was, 

Nederlands Indië genoemd werd.  

 

Het KNIL werd regelmatig ingezet 

om de verzetacties tegen de 

Nederlandse overheersing de kop 

in te drukken.  

Na de tweede wereldoorlog brak 

er in Nederlands-Indië een revo-

lutie uit die niet meer te keren 

bleek. Het land verklaarde zichzelf 

onafhankelijk. Dat werd vier jaar 

later in 1949 door Nederland 

erkend. De Molukkers verloren 

hun speciale positie en werden in 

het onafhankelijke Indonesië met 

achterdocht bekeken. Zij vreesden 

daarom wanneer ze hun wapens  

in zouden leveren, de wraak van 

de Indonesiërs. Door hen zelf 

aangedragen oplossingen werden 

door Nederland verworpen. 

Nederland besloot uiteindelijk om  

12.500 Molukkers, Menadonezen 

en Timorezen tijdelijk naar 

Nederland te halen. De KNIL-

militairen onder hen kregen 

voordat zij naar Nederland 

vertrokken de status van lid van 

het Nederlands leger. Eenmaal    

in Nederland werd deze status 

weer ingetrokken. Dat was heel 

zacht uitgedrukt een enorme 

teleurstelling voor de groep, die 

zich ingezet had om het 

Nederlands bewind in Indonesië te 

steunen en waarbij velen het 

leven verloren hadden. Werken  

bij het leger en als burger voor   

de overheid in Indonesië gaf 

bovendien status en gezag. Dat 

alles was men in Nederland in een 

keer kwijt. Vic Latumahina: ”Het 

transport naar Nederland vond 

plaats met vrachtschepen. Daar 

was weinig plaats voor extra 

mensen. Het gebeurde ook dat 

bijvoorbeeld dat ouders met vijf 

kinderen er maar drie mochten 

meenemen. De twee anderen 

moesten in Ambon bij familie 

blijven. Hartverscheurend was 

dat.”  

 

Bert Leenders 

Bert Leenders is gepensioneerd  

en schrijft bijdragen voor de 

publicaties van de Oudheidkamer 

van Tiel en Omstreken en de 

Historische Werkgroep Tiel van 

deze vereniging. In november 

2018 ontving hij de Erepenning 

voor zijn uitzonderlijke verdienste 

voor de Oudheidkamer van de 

Gemeente Tiel. 

Foto’s: © Jan Bouwhuis  

 

 

_____________________ 

https://detielenaar.nl/author/bleenders/
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  SOPHIAHOF 
In deze rubriek blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en het programma van de Indische Ontmoetingsplek Sophiahof 

 

Project Nagasaki 2020 

Het Comité, Project Nagasaki 

2020, heeft als doel om tijdens de 

75e herdenking op 9 augustus 

2020 van de Atoombom op 

Nagasaki een monument te ver-

wezenlijken voor de slachtoffers 

en nabestaande van krijgs-

gevangenkamp Fukuoka 14 in 

Nagasaki. Omdat Mitsubishi, waar 

krijgsgevangene te werk werden 

gesteld, na vele verzoeken en uit 

piëteit voor de slachtoffers niet 

thuis geeft om het monument te 

bekostigen, hopen wij dat via 

crowdfunding het ons wel gaat 

lukken om het monument te ver-

wezenlijken. Ook willen we deze 

grote wens van de laatste over-

levende van de Atoombom in 

Nederland, Dick Buchel, in ver-

vulling laten gaan. Op de site 

http://www.imagenpeacenow.nl 

leest u alles over het verhaal van 

mijn vader die slachtoffer was van 

deze afgrijselijk gebeurtenis. 

Namens het comité van slacht-

offers en nabestaande, alvast onze 

hartelijk dank voor uw mede-

werking en bijdrage.  

Rob Schouten 

voorzitter Project Nagasaki 2020 

 

_________________________________________________________________________________________ 

The Committee, Project 

Nagasaki 2020, aims at the 75th 

commemoration on August 9, 

2020 of the Atomic Bomb on 

Nagasaki to achieve a monument 

for the victims and survivors of 

martial prison camp Fukuoka 14 in 

Nagasaki. Because Mitsubishi, 

where prisoner of war were put to 

work, after many requests and 

from piety for the victims does not 

give home to pay the monument, 

we hope that by crowdfunding we 

will succeed in realizing the 

monument. We Also want to fulfill 

this great wish of the last survivior 

of the Atomic Bomb in the 

Netherlands, Dick Buchel. At 

http://www.imagenpeacenow.nl 

You can read all about the story of 

my father who was the victim of 

this horrifically event. On Behalf of 

the Committee of Victims and 

survivors, thank you very much 

for your cooperation and 

contribution.  

Rob Schouten 

Chaiman Project Nagasaki 2020  

Deze banner maakt deel uit van de nieuwe huisstijl van Museum Sophiahof en zult u dus regelmatig 

tegenkomen, zoals hier waar we het gebruiken als afscheiding tussen het nieuws van IHC en MHM 

   

Maak kennis met...                                                                               

De eerste MHM-Academy in Museum Sophiahof  

Op 19 mei a.s. organiseert   

het Moluks Historisch Museum 

zijn eerste programma in de 

tweemaandelijks terugkerende 

serie MHM-Academy in het 
Museum Sophiahof.  

In ‘Maak kennis met…’ gaat het 

helemaal over informatie-over-

dracht. De eerste Academy-

lezing komt van onze bijzonder 

hoogleraar Fridus Steijlen met 
een voordracht over het belang 

van kennis en betrouwbare 

bronnen. Ook vertelt hij over 

de onderzoeksagenda van de 

leerstoel. Gastspreker is de 

journalist Tjitske Lingsma. Zij 
bezocht  onlangs  de  Molukken 

http://www.imagenpeacenow.nl/
http://www.imagenpeacenow.nl/
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om gesprekken te voeren over 

de burgeroorlog op de 

Molukken, de kerusuhan (dit 

jaar 20 jaar geleden) en het 

vredesproces. 
 

Verzoening en wederopbouw, 
Ambon, 2000 (MHM/coll. Heij)  

Dat onze eerste MHM-Academy in 

het teken staat van informatie en 

informatieoverdracht is niet zo 

gek. Het is een belangrijke functie 

van Museum Sophiahof, naast de 

museale en de Ontmoetings-

functie. Straks, na de opening 

voor publiek op 28 juni, kunt u 

van dinsdag tot en met vrijdag in 

de bibliotheek en het kennis-

centrum terecht. Op 19 mei is de 

inrichting van het gebouw nog niet 

voltooid maar we kunnen u alvast 

de nieuwe bibliotheek laten zien 

en onze digitale mogelijkheden om 

informatie te verkrijgen over het 

Molukse erfgoed. 

Uiteraard vertellen we wat u in  

het komende jaar kunt ver-

wachten tijdens onze maandelijkse 

Academy. Dat kan variëren van 

een lezingenprogramma verbon-

den aan de leerstoel, debatten, 

informatieve programma’s over 

bijvoorbeeld de adat, tot aan het 

zelf aan de slag gaan met muziek 

of met Tifa’s maken in onze ‘MHM-

Ateliers’. 

Pattimura-tentoonstelling 

Vanwege Pattimuradag op 15   

mei is er een speciale banner 

tentoonstelling over Pattimura, 

mogelijk gemaakt door het LSEM-

fonds. De tentoonstelling wordt 

gepresenteerd en ingeleid door 

Wim Manuhutu. 

 
 

Via Moluks Historisch Museum is 

de tentoonstelling te huren. Ook 

hierover kunt u op 19 mei 

informatie krijgen. En denkt u na 

het bekijken van de tentoon-

stelling alles te weten over 

Pattimura, dan kunt u uw kennis 

testen in de speciale kennisquiz 

(met mooie prijzen!) over 

Pattimura en andere onderwerpen 

uit het Molukse erfgoed. Ook is er 

weer een boekenmarkt met veel 

tweedehands boeken. 

Programma 

13.00 uur    Inloop en bezoek 

boekenmarkt en 

Pattimuratentoonstelling 

13.30 uur    Opening en welkom 

door directeur Nanneke Wigard 

13.45 uur    MHM-Academylezing 

door bijzonder hoogleraar Fridus 

Steijlen met    aansluitend 

presentatie MHM-Academies in 

2019 

14.20 uur    Introductie 

Pattimura-tentoonstelling door 

Wim Manuhutu 

14.30 uur    Pauze, bezoek 

Pattimuratentoonstelling, 

boekenmarkt en kenniscentrum 

15.00 uur    Lezing gastspreker 

Tjitske Lingsma over de kerusuhan 

en het vredesproces op de 

Molukken 

15.30 uur    Q&A’s met Tjitske 

Lingsma 

15.45 uur    Kennisquiz 

16.00 uur    Bezoek 

Pattimuratentoonstelling, 

boekenmarkt en kenniscentrum 

17.00 uur    Einde 

 

Het programma wordt gepresen-

teerd door Rocky Tuhuteru.                                                                       

Aanmelden kan via Nanneke 

Wigard.                                         

Toegang  € 5, contant te voldoen 

aan de kassa.  

 

Museum Sophiahof 

Sophialaan 10 

2514 JR Den Haag 

 

Museum Sophiahof is makkelijk 

met het openbaar vervoer te 

bereiken:                                   

Vanaf station Den Haag Centraal 

met de bus of de tram. 

Bus 22 richting Duindorp: halte 

Mauritskade. 

Bus 24 richting Kijkduin: halte 

Mauritskade. 

Bus 28 richting Scheveningen 

Noorderstrand: halte Mauritskade. 

Tram 9 richting Scheveningen 

Noorderstrand: halte dr. Kuyper-

straat  

Na het uitstappen loopt u richting 

het duidelijk zichtbare Plein 1813 

 

Als u met de auto komt moet u 

rekening houden met betaald 

parkeren in de nabije 

omgeving. 

mailto:nwigard@museum-maluku.nl
mailto:nwigard@museum-maluku.nl
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Het Molukse verhaal op de Tong Tong Fair 

Zoals gebruikelijk geven we ieder jaar een globaal overzicht van de activiteiten tijdens de Tong 

Tong Fair die op de een of andere manier het Molukse verhaal vertellen. De Tong Tong Fair vindt 

plaats vanaf donderdag 23 mei tot en met zondag 2 juni op het Haagse Malieveld. 

 

23 mei: Dagelijks is de tentoon-

stelling Mahina – een ode aan de 

vrouw te zien, een portrettenserie 

van Molukse vrouwen, samenge-

steld door Collectief Teru.  

U kunt zich voor deze dag ook 

aanmelden voor de stadswande-

ling ‘Sporen van Smaragd’. De 

wandeling vertrekt tweemaal per 

dag, om 10.30 uur en om 12.30 

uur (inloop 30 minuten voor start 

programma) en komt ook langs 

Museum Sophiahof, waar onder 

andere ook MHM gevestigd is. 

Reserveert u a.u.b. via 

reserveringen@tongtong.nl. De 

wandeling is gratis (ook op 24 en 

27 mei).  

 

24 mei: Om 19.30 uur in Studio 

Tong Tong ‘Mijn Jakarta’ door 

correspondent Zuidoost-Azië voor 

de NOS en de Volkskrant Michel 

Maas.  

Om 13.00 uur in het Kooktheater: 

Asperges Indo-style door Marina 

Sapulette en om 17.00 uur maakt 

zij Molukse koho koho met haring. 

 

25 mei: 16.00 uur in Studio Tong 

Tong de ‘Smaak van De Sawa’, 

boekpresentatie van Allard 

Sieburgh en Betty van Enst met 

muzikale begeleiding van Julya 

Lo’ko en Gino-Cochise. Reserveren 

op de dag zelf bij de Infobalie.  

Kooktheater: 13.00 uur Djamoe 

maken met Lieke Tio en Jessica 

Matitaputty.  

In de Rotonde treedt om 20.45 

uur DJ Noes op.  

 

27 mei: Op het grote podium, het 

Tong Tong Podium om 16.00 uur 

funk, soul en jazz van Nicky 

Manuputty & band.  

 

28 mei: Op het Tong Tong 

Podium natuurlijk niet te missen 

om 14.30 uur ‘De Late Late Lien 

Show’, met Wieteke van Dort en 

gast Aïs Lawa-Lata.  

Onze hoogleraar Fridus Steijlen is 

in Studio Tong Tong om 18.00 uur 

in ‘Stemmen, beelden en 

documenten’, Getuigen & 

Tijdgenoten over Indonesië 1945–

1949. Samen met Eveline 

Buchheim en Stephanie Welvaart 

over de dekolonisatieperiode. 

 

29 mei: Molukse woensdag 

Op het Tong-Tong-Podium een 

keur aan muzikanten, vocalisten 

en theatermakers:  

14.30 uur Aïs Lawa-Lata met  ‘60 

jaar een muzikaal avontuur!’ Met 

gasten Tante Lien, Eseu Palaloi en 

danseressen van Mai’ana.  

16.00 uur Hotperdomme Nou! 

door de Gebroeders Timisela. 

17.30 uur ‘A tribute to Joni 

Mitchell 75 years!’ door Brenda 

Frans, Nippy Noya, Wim Lohy e.a.  

20.45 uur L E K R A N T Y met o.a. 

Julya Lo’ko.  

In Studio Tong Tong op deze dag 

met verschillende MHM-

programma’s:  

12.30 uur Next Generation: ‘Murid 

murid’, muzikaal programma door 

leerlingen van Maria Lekransy. 

15.00 uur ‘De onverwachte wissel 

voor 3.500 Molukse KNIL-

militairen en hun gezinnen’, 

presentatie door Fridus Steijlen.  

16.30 uur Next Generation: 

Gesprek met fotograaf Eliza 

Bordeaux en Collectief Teru o.l.v. 

Wim Manuhutu.  

18.00 uur ‘Katong Batja… live’, 

Adriaan van Dis ontmoet zijn 

favoriete Molukse auteurs Sylvia 

Pessireron en Dinah Marijanan. 

Gesprek o.l.v. Rocky Tuhuteru. 

19.30 uur Next Generation: Aku 

en Pulang, Nira Kakerissa praat 

over haar film en educatief 

project. M.m.v. Tabitha 

Hogenboom.  

21.00 uur ‘Schrijven met licht’, 

talkshow met fotografen Lesli 

Taihuttu, Natasja Pattipeilohy en 

Rob Schreuder o.l.v. Rocky 

Tuhuteru.  

In het Kooktheater Molukse 

culinaire presentaties van onder 

andere:  

13.00 uur It’s a family affair: De 

Molukse Meiden maken saté van 

tempeh met een pittige ketjap-

saus.  

19.00 uur Dicky Wattimena 

(restaurant Havendorp) kookt 

papeda met piendang koening.  

In de Pentas Wisata om 16.00 uur 

en reispresentatie over de 

Molukken door Smaragd Reizen.  

 

30 mei: Op het Tong Tong 

Podium om 16.00 uur Boi Akih ft. 

Nippy Noya & Zoumana Diarra. In 

Studio Tong Tong om 18.00 uur 

‘De wereld van De Oost’, over Jim 

Taihuttu’s film in wording (2020) 

en het daarbij horende educatieve 

project over de dekolonisatie.  

Om 19.30 uur ’Westerling’, een 

theatervoorstelling door DeltaDua.  

 

1 juni: Nog een keer in de Pentas 

Wisata een reispresentatie over de 

Molukken door Smaragd Reizen.  

De Tong Tong Fair programmeert 

ook  op podia buiten het 

Malieveld. Zoals in poppodium 

Paard met om 20.00 uur een 

Afterparty met  dj’s en om 21.30 

uur Massada. Voor kaarten en het 

programma: www.paard.nl 

 

2 juni: Boi Akih is er nog eens 

met Heather Ware en Tim Persent 

(worldjazz en moderne dans) op 

het Tong Tong Podium om 14.30 

uur met ‘Tjatoer’. 

 

 

 

 

 

 

______________________________  

mailto:reserveringen@tongtong.nl
https://www.paard.nl/event/tong-tong-fair-afterparty/


 

17 

Museum Sophiahof zoekt vrijwilligers 
Het is bijna zover. Op 22 juni a.s. 

opent het Nationaal Museum 

Sophiahof – van Indië tot nu 

officieel haar deuren. Door het 

inzetten van vrijwilligers willen we 

het mogelijk maken dat Museum 

Sophiahof 6 dagen per week (van 

dinsdag t/m zondag) open is voor 

het publiek. 

Wij bieden vrijwilligersfuncties 

voor een vaste dag (of dagen)    

bij de Receptie, het Museum-

café en de Bibliotheek. Tevens 

zoeken wij vrijwilligers die op 

oproepbasis beschikbaar zijn om 

te helpen het in goede banen te 

leiden van Evenementen en bij 

Groepsbezoeken.  

Zoek je een gezellige werkom-

geving in een enthousiast team, 

waar je als vrijwilliger helemaal 

tot je recht komt, lees dan de 

profielen en functieomschrijving-

en. Meer informatie en aanmel-

dingen bij: Nanneke Wigard 

(nwigard@museum-maluku.nl). 

 

Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum
Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog in Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie van minimaal € 25 per 

jaar ondersteunt u ons werk en 

bent u als Vriend op een speciale 

manier    verbonden     aan     het 

Indisch Herinneringscentrum. 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor.  

 
U ontvangt als welkomstgeschenk 

het fotoboek 'Het Verhaal van 

Indië', een sfeerimpressie van de 

nationale overzichtstentoonstelling 

‘Het Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland en aarden in een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 
Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 
Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk dat Museum Sophiahof 

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart. Voor 

25 euro bent u Vriend voor een 

heel jaar. Kiest u ervoor om meer 

te doneren, dan is dat natuurlijk 

welkom!  

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   U   dient   de   jaarlijkse 

contributie zelf over te maken.  

Het lidmaatschap geldt voor 1 

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

       
Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

Overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor-

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten?  

Neem dan contact met ons op via 

info@museum-maluku.nl          

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen.  

Meer weten over doneren en de 

fiscale aftrekbaarheid? Alle infor-

matie vindt u hier.  

Vriend worden kunt u hier 

_______________________________ 

Sophiahof     

Sophialaan 10        

2514 JR Den Haag   

Tel: 070-2002500

 

https://museum-maluku.us8.list-manage.com/track/click?u=58fef307397f171094ab7adef&id=39a69fff7f&e=c544646db3
https://museum-maluku.us8.list-manage.com/track/click?u=58fef307397f171094ab7adef&id=39a69fff7f&e=c544646db3
mailto:nwigard@museum-maluku.nl?subject=Vrijwilligers%20
https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
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NIEUWSPAGINA                                                                                                                               
Stichting Japanse Ereschulden

Petitie nr. 294 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

 

Zijne Excellentie Shinzo ABE                                                                                   (Nederlandse vertaling)   

Eerste Minister van Japan 

    

Den Haag, 14 mei 2019  

Petitie: 294  

Onderwerp: Overeenstemming in de Reiwa periode.  

 

Excellentie,   

Gaarne verzoek ik u om onze beste wensen en groeten over te brengen aan de nieuwe Keizer Naruhito en 

Keizerin Masako. Als symbool van de Staat hopen wij dat zij ambassadeurs zullen zijn  in het herstellen van 

oude wonden, in het bijzonder met de Nederlanders uit Nederlands Oost Indië.  De Keizer heeft geen 

uitvoerende macht, maar als symbool van de Staat en de eenheid van het volk, welke voortkomt uit zijn 

grondwettelijke positie op basis van de wens van het volk bij wie de soevereine macht berust, heeft hij morele 

macht.                                                                                                                                                       

Met het oog op de toekomst van de internationale betrekkingen van Japan zou de Keizer een bijdrage kunnen 

leveren in onze discussie om tot overeenstemming met het verleden te kunnen komen.  

Eerste Minister,  

In mijn vorige petitie gaf ik aan dat verwacht wordt dat gedurende de Reiwa periode de Japanse regering de 

kracht en moed zal tonen om haar morele verplichtingen uit de Showa periode aan te passen nadat het San 

Francisco Vredesverdrag werd gesloten en de oorlogsstatus werd beëindigd. Gedurende deze periode werd de 

huidige Japanse grondwet vastgesteld en werd deze tot op heden niet gewijzigd.   

Eerste  Minister,  

Als de Eerste Regerings Leidinggevende is uw doel om naast andere zaken de constitutionele status van de 

Self-Defense Forces zeker te stellen. Volgens artikel 9 van de Grondwet is het Japan verboden om een militaire 

krijgsmacht en oorlogs materiaal te hebben. De wettelijke positie van de Self-Defense Forces staat daardoor ter 

discussie. In de snel veranderende wereld-politieke omstandigheden is behoefte aan rechtlijnigheid. Echter het 

moet voor iedereen in Japan en wereldwijd duidelijk zijn waarom het verbod in de Grondwet werd opgenomen.  

De waarheid over het gedrag van het Keizerlijke Leger en Marine tijdens de Tweede Wereld Oorlog moet 

openbaar gemaakt worden. Het georganiseerde zwijgen over dit onderwerp moet stoppen.                             

De huidige Japanse regering moet de verantwoordelijkheid voor het verleden accepteren om het vertrouwen te 

herstellen in de Japanse overheids instellingen inclusief de Self-Defense Forces en de politieke wil tonen om 

overeenstemming te bereiken met de Stichting Japanse Ereschulden.   

Eerste Minister,  

In Duitsland is ontkenning van de Holocaust een misdrijf en strafbaar.    

In de Keizerlijke Reiwa periode zal Japan zich moeten verzoenen met de oorlogsmisdaden van het Keizerlijk 

Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het jaar 2020, 75 jaar na de capitulatie, zou historisch gezien een goed 

moment kunnen zijn om dat te bereiken. 

  

Namens de Stichting Japanse Ereschulden.  

J.F. van Wagtendonk  

Voorzitter 

 (Original  English version, go to: Petition # 294: Giri “Reconcile in the Reiwa era”)                                     

http://www.japanse-ereschulden.nl/2019/05/petition-294-reconcile-in-the-reiwa-era/
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Schaamte houdt de koffers over Indië dicht   
Door:  Art de Vos 

 
Foto uit een gevonden archief van overleg tussen de Nederlandse overheid en Indonesische republikeinen  op 

Banka. Tweede van rechts is Soekarno. Foto: © Rijksvoorlichtingsdienst 

 

Schaamte houdt koffers met 

materiaal over de oorlog in Indië 

dicht.                                       

De Historicus Art de Vos, tevens 

auteur van ‘Gordel van geweld, - 

overleven in Indië – een familie-

kroniek’, ziet ze graag geopend.   

Op het Indonesische eiland Banka 

werd zeventig jaar geleden, op 7 

mei 1949, de Van Royen-Roem-

verklaring getekend. Die zette een 

punt achter de gruwelijke kolo-

niale oorlog in ‘ons Nederlands-

Indië’.  

Er is veel aandacht voor deze 

periode. Een nationaal historisch 

onderzoek moet in 2021 antwoord 

geven op de vraag of Nederlandse 

troepen structureel gebruikmaak-

ten van extreem geweld. Drie 

instituten zijn ermee bezig: het 

Nederlands Instituut voor Oorlogs- 

Holocaust- en Genocidestudies 

(NIOD), het Koninklijk Instituut 

voor Taal-, Land- en Volkenkunde 

(KITLV) en het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH). 

Nestbevuiling 

Een deel van onze samenleving 

verwijt hen ‘nestbevuiling’ en een 

ander deel meent dat het onder-

zoek de zaak moet toedekken. Ga 

er maar aan staan. De kinderen 

en kleinkinderen van de betrokken 

militairen zouden constructief 

kunnen bijdragen aan het onder-

zoek, maar zij dreigen te zwijgen. 

Na hun aankomst in Nederland 

zwegen veel militairen over hun 

ervaringen. Ze waren te heftig én 

er was toch geen luisterend oor. 

De koffie was nog op de bon,      

er heerste woningnood en alle 

aandacht ging naar de weder-

opbouw. Wie zat te wachten op 

soldaten uit een verloren oorlog? 

Hun trauma’s bleven onverteld en 

verdwenen op zijn best in koffers 

op zolder. 

Door alle aandacht is er onder hun 

kinderen en kleinkinderen een 

ware zoektocht gaande naar die 

verstopte koffers. Als ze worden 

gevonden, treffen de vinders dag-

boeken, ooggetuigenverslagen, 

zakagenda’s, brieven en militaire 

documenten aan.  

Ook ik kreeg de beschikking over 

zo’n verborgen schat. Nadat mijn 

boek over het Indische leven van 

een militair gezin verscheen, ben 

ik overladen met reacties. Zeker 

als mij documenten worden aan-

geboden, verwijs ik steevast naar 

de drie genoemde instituten. Vaak 

stokt dan de spontaniteit. ‘Wat 

heeft mijn familie eraan als mijn 

opa te kijk staat als een oorlogs-

misdadiger?’ mailde iemand mij 

letterlijk. Er is dus een wil, maar 

zeker ook huiver om die koffers te 

delen.  

Selectieve interesse 

Dat wantrouwen? Dat voeden de 

instituten zelf. Het onderzoek 

focust op de periode tussen de 

capitulatie van Japan in augustus 

1945 en de demobilisatie in 1950. 

Ook ervaar ik selectieve interesse 
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voor bewijzen van geweld en veel 

minder voor de context waarin die 

plaatsvond. Voor een antwoord op 

die donkere schuldvraag van de 

betrokken militairen moet je hun 

persoonlijke achtergronden en 

motieven kennen. Dwangarbeid, 

vernederende oorlogservaringen, 

verlies van vrouw en kinderen – 

het effect mag niet worden -

onderschat. 

Ter illustratie: de militair uit mijn 

boek kwam halfdood bij de 

Birmaspoorlijn vandaan. Hij was 

zwaar getraumatiseerd, wist niet 

waar vrouw en kinderen waren en 

woog nog maar zestig kilo. Meteen 

verscheen er een Nederlandse 

keuringsarts uit het vrije Australië 

en die vond hem psychologisch en 

fysiek fit genoeg voor een landing 

op het eiland Billiton. Hij en veel 

van zijn kameraden waren op het 

randje van waanzin en hadden zo 

veel dood en ellende meegemaakt 

dat het hen niets meer deed.  

Wie het vertrouwen    

van nabestaanden       

van militairen wil 

winnen, moet zich 

kunnen en willen 

verplaatsen                            

in hun huiver 

Dit soort verhalen zitten er in     

de koffers bij kinderen en klein-

kinderen van deze militairen. Wie 

hun vertrouwen wil winnen, moet 

zich ook willen verplaatsen in hun 

huiver om ze te delen. Als wij als 

land opnieuw de fout maken niet 

naar hun verhalen te luisteren, 

zullen de koffers weer dichtgaan. 

De verhalen blijven dan onverteld. 

Kijk voor inspiratie naar Zuid-

Afrika, waar men in 1995 een 

waarheids- en verzoeningscom-

missie oprichtte om afscheid te 

kunnen nemen van de apartheid. 

Men kreeg daar de waarheid in ruil 

voor erkenning en verzoening. Een 

aanpak die ons ook wat dichter bij 

de verwerking van dit moeizame 

verleden zou kunnen brengen. 

Eerder gepubliceerd in Trouw.  

 

Verras uw familielid, vriend(in), kennis, collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

Ebbe op Bali                   Door:  Chris Ebbe    

Een serie korte reisanekdotes over de dagelijkse beslommeringen op Java in Indonesië 
 

Aalmoes 

Bij het strand schuiven we aan   

bij een groepje pensionado’s, 

blanda’s en indo’s, die elke dag op 

dezelfde plek bij elkaar komen. Er 

wordt gedronken: koffie, thee en 

mango juice en gegeten: saté babi 

met pindasaus, nasi en kroepoek. 

Er wordt gekletst en gelachen, het 

leven is goed.  

Achterlangs loopt een vrouw ge-

kleed in een sarong en een 

slobberend jasje in de kleur 

vloekend groen. Haar jukbeen-

deren steken uit, haar wangen zijn 

ingevallen, haar ogen staan ver-

moeid. De pensionado’s negeren 

haar uitgestrekte hand. Ik oordeel 

niet, misschien komt zij elke dag, 

misschien hebben zij al gegeven, 

misschien is zij wel één van de 

honderd. Een vette Australische 

toerist met een obese vrouw naast 

zich schudt zijn hoofd, wuift haar 

weg.  

Ik vis een briefje van vijfduizend 

roepia uit mijn zak. De vrouw kijkt 

verrast, glimlacht blij, zegt terima 

kasih, bedankt, loopt achter mij 

langs en masseert in het voor-

bijgaan mijn schouders en nek, 

mompelt een gelukwens. Dit zou 

niet mogen, niet moeten, zoveel 

dankbaarheid voor drieëndertig 

cent, zelfs al is dat voor haar een 

mooi bedrag. 

 

Chris 

Kuta, Bali, 09-12-2014 

  

 

 

_______________________________ 

 

 

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 
In “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.        

De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina. De LINK naar      

deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief vindt u HIER (Ctrl+click). 

 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
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Reparatie van iPhone, iPad en Android.  Snel, vakkundig en redelijk geprijsd.                                   

Klik hier voor de aanbieding.  Borca-Online / BorcaDen webshop      

            
 

 
 

(advertentie) 

Boekbespreking,  e-Books, CD & DVD, Presentatie & Signeren 

De schreeuw van Ambon – 

Hein Bloemink. Nederland is in 

de jaren ’70 van de vorige eeuw in 

de ban van gewapende gijzelingen 

en treinkapingen door Molukkers.  

 

 
 

Zij strijden voor een vrije repu-

bliek Zuid Molukken RMS. Echter, 

op Ambon wordt in het diepste 

geheim gewerkt aan een plan om 

die RMS te realiseren. Daar wordt 

de jonge Molukse vrouw Naomi 

Rinsampessy tegen haar wil als 

lokvogel ingelijfd door het Indo-

nesische regime. Men wil met haar 

hulp Nederland in stilte de hand 

reiken om de RMS op Ambon 

mogelijk te maken. Maar daarvoor 

moet wel een bedrag van 100 

miljoen dollar worden betaald. Is 

het een corrupte truc? Doordat 

Nederland deze regeling woedend 

afwijst en doodzwijgt, loopt de 

situatie fors uit de hand. Als in 

2016 – bijna 40 jaar later – door 

de Zuid-Molukker Harko Latumena 

onderzoek wordt gedaan naar die 

gebeurtenissen wordt een com-

plot van toen blootgelegd. Tijdens 

een spannende speurtocht naar 

nog levende getuigen in Indo-

nesië, komen werkelijkheid en 

fictie samen in een intrigerend 

plot. Deze politieke thriller geeft 

een helder inzicht in “De Molukse 

Kwestie” en verklaart de blijvende 

emoties. Een boek dat u in één 

adem uitleest. Prijs: € 22,50. 

 

Schaduwen over smaragd – 

Jacqueline van der Spek. Het 

verhaal van een gewone jongen 

met een niet geheel onbezorgde 

jeugd in het Nederlands-Indië van 

voor de Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de oorlog gaat hij van 

kamp naar kamp om door de 

Japanse bezetter uiteindelijk aan 

 

 

het werk gezet te worden aan de 

Pakan-Baroe spoorlijn, de relatief 

onbekende ‘dodenspoorweg’. En 

alsof hij nog niet genoeg op de 

proef gesteld is, moet hij ook nog 

de verschrikkingen van de Bersiap 

periode doormaken. Dit boek is 

een biografie, waarin de rauwe 

emoties weliswaar enigszins afge-

vlakt worden weergegeven, maar 

juist daardoor des te indringender 

overkomen. Prijs: € 24,95. 

 

De man die Nagasaki over-

leefde – Gregor Vincent. In dit 

boek het waargebeurde verhaal 

van Dick Büchel van Steenbergen 

die als KNIL-soldaat de Jappen-

kampen én de hel van Nagasaki 

wist te overleven. Hij is een van 

de allerlaatste getuigen en 

inmiddels 98 jaar oud. Hij vertelt 

hoe hij de zes concentratie-

kampen, twee helse overtochten 

over zee plus de atoombom op 

Nagasaki van zeer nabij (1500 

meter) overleefde. Een bijzonder 

pakkend relaas van een zeer 

positief, strijdig en veerkrachtig 

mens. Een inspirerend voorbeeld 

van iemand die elke tegenslag als 

een mogelijkheid ziet in plaats van 

een bedreiging; zelfs de atoom-

bom. Een historisch uitermate 

belangwekkend boek over ons 

verleden, waarin voor het eerst 
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een ooggetuige en ervaringsdes-

kundige zo gedetailleerd op zijn 

oorlogsjaren terugkijkt. Hoe hij 

zijn geest veerkrachtig hield, nooit 

opgaf en zichzelf dwong om te 

overleven. Dag in dag uit. Een 

eerbetoon aan alle mensen in 

oorlog, ongeacht wie en welke. In 

zijn epiloog heeft Dick nog een 

laatste wens: Hij wil aanwezig zijn 

bij de ceremonie in Nagasaki bij 

het onthullen van de gedenksteen 

 

 
 

ter nagedachtenis aan zijn om-

gekomen kameraden en alle 

anderen die de jaren van krijgs-

gevangenschap hebben over-

leefd. Die onthulling vindt plaats 

op 9 augustus 2020, exact 75  

jaar nadat de stad Nagasaki door 

een atoombom vernietigd werd. 

Het is dan tevens de dag van     

de sluitingsceremonie van de 

Olympische Spelen die in Japan 

zal plaatsvinden. Prijs: € 20,99.  

 

Gebroken wit – Astrid H. 

Roemer. Oma Bee, Louise, Heli, 

Imker, Babs, Audi. Familienaam: 

Vanta. In dit boek zijn ze aan 

elkaar verwant als de kleuren   

van gebroken zonlicht. De klein-

kinderen van grootmoeder Vanta-

Julienne worden geconfronteerd 

met hun eigen kwetsbaarheid, als 

ze haar noodgedwongen bijstaan 

in de turbulenties van het dage-

lijkse leven. Moeder Louise heeft 

ervaren dat het uiterlijk geen feit 

is, maar een omstandigheid, die 

informeert over een geschiedenis 

van georganiseerd geweld in 

Afrika, Europa en Azië. Ze wonen 

in een Zuid-Amerikaanse kuststad.  

 

 
 

Vooral in gezin en familiekring zijn 

de gevolgen zichtbaar van het feit 

dat vader Anton niet meer leeft en 

de zusjes Ethel en Laura afwezig 

zijn. Terwijl getracht wordt om 

Oma Bee overeind te houden, 

zoekt iedere jonge Vanta naar een 

land om van te houden, een volk 

om bij te horen en een droom om 

voor te leven. Amsterdam heeft 

veel gehad aan Paramaribo. En 

omgekeerd? Een meeslepend boek 

van een schrijfster, die wel 

genoemd wordt als de Couperus 

van de Caraïben. Prijs: € 19,99.  

 

 

e-Books, CD & DVD en 

Presentatie & Signeren 

 
Klanken van oorsprong  - Hetty 

Naaijkens-Retel Helmrich. Na 

een succesvol jaar met honderden 

bioscoopvertoningen in heel 

Nederland, is het eindelijk zover: 

de DVD is UIT. Naast de film bevat 

de DVD ook een flink aantal 

extra’s, zoals nooit eerder ver-

toonde scènes en optredens van 

artiesten. De film is in Nederlands 

en Engels ondertiteld en daarnaast 

ook speciale ondertiteling voor 

slechthorenden.  

De Presentatie van de DVD is 

op zondagmiddag 26 mei op het 

grote podium van de Tong Tong 

Fair op het Malieveld in Den 

Haag. De presentatie is in handen 

van de bekende “Muziekprofessor” 

Leo Blokhuis. Er zijn optredens 

van Ernst Jansz, Wieteke van 

Dort, en het ‘ABC-trio’ bestaande 

uit Rob Agerbeek, Hans Bax en 

Eddy Chatelin. Uiteraard zal de 

DVD op de Tong Tong Fair te koop 

zijn. Regisseur Hetty Naaijkens-

Retel Helmrich zal uw exemplaar 

desgewenst signeren. Maar u 

kunt nu ook de DVD bestellen.  

 

 
 

Klanken van Oorsprong goes 

America. In aanwezigheid van de 

regisseur zullen er in juni een 

aantal vertoningen plaatsvinden in 

de Verenigde Staten. Voorlopig 

zijn de volgende steden gepland: 

 San Francisco – 8 juni 

 Los Angeles – 15 juni 

 North Hollywood – 16 juni 

Meer informatie en eventuele 

verdere voorstellingen, zie website 

https://klankenvanoorsprong.nl/kl

anken-van-oorsprong-goes-usa/  
    
 

 

 

 

 

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     

en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   

de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl 
 

Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië                                                                                                    

Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html 

https://klankenvanoorsprong.nl/bestel-klanken-van-oorsprong-op-dvd/
https://scarabeefilms.us13.list-manage.com/track/click?u=a246fe1b3ba569c1207332f00&id=c786ac292d&e=d0caf3a3d8
https://scarabeefilms.us13.list-manage.com/track/click?u=a246fe1b3ba569c1207332f00&id=c786ac292d&e=d0caf3a3d8
http://www.vanstockum.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
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Docufilm ‘Ghostfleet’ legt slavernij Thaise 

visserijsector bloot                                             Door:  Bert Vos   

Afgedankte slaven worden gedumpt op Indonesische eilandjes 
 

Slavernij op zee anno 2019? Ja, 

dat bestaat volgens de docu-

mentaire ‘Ghostfleet’ van Jeffrey 

Waldron, die in februari de  

publieksprijs won tijdens het 

Movies that Matter Festival in Den 

Haag. Een anderhalf uur durende 

film over moderne slavernij in de 

Thaise visserijsector. 

 

                                                                                                                     
Foto: Sundance 

Duizenden mannen, onder meer 

uit Myanmar, Cambodja, Laos en 

ook Thailand, worden tot de dag 

van vandaag gedwongen om te 

werken op vissersboten. Ze 

worden niet betaald, misbruikt, 

mishandeld en komen vaak na 

maanden of zelfs jaren thuis. Als 

ze al thuis komen. Activist Patima 

Tungpuchayakul, waar de docu-

mentaire over gaat probeert 

voormalige slaven te helpen en de 

zwarte kant van deze industrie, 

waar miljoenen in omgaan aan de 

kaak te stellen. 

Slaaf 

Een van de hoofdrolspelers in de 

film is Tun Lin. Na een avondje 

stappen in Bangkok ontmoet hij in 

een bar een meisje die hem een 

drankje aanbiedt. Daarna is het 

zwart en als hij wakker wordt 

schommelt zijn bed. Niet omdat 

hij nog dronken is, maar omdat  

hij zich op volle zee bevindt.  

Gevangen op een vissersschip. 

Het duurt even voordat Tun uit 

Myanmar zich realiseert wat er    

is gebeurd. Hij is bedwelmd, 

ontvoerd en ondertussen is hij ook 

nog eens verkocht. Lin is het 

eigendom geworden van een 

kapitein en wordt gedwongen 

veertien jaar als slaaf te werken 

op een fabrieksschip dat zelden 

afmeert. Zonder Patima (44) zou 

nooit meer iemand van Tun Lin 

hebben gehoord. Maar zij, getuige 

de docu, weet hem en inmiddels 

bijna drieduizend lotgenoten, op 

te sporen en ze weer in contact te 

brengen met hun familie. 

Thailand is een van de grootste  

leveranciers van zeevruchten ter 

wereld. Door overbevissing raken 

de eens zo rijke Thaise zeeën 

leeg. Schepen moeten verder   

van de kust om hun quotum te 

halen, soms voor jaren op rij. Als 

gevolg hiervan zijn mensen steeds 

minder geïnteresseerd in het 

uitoefenen van het beroep van 

visser. Mensenhandelaren spelen 

daarop in en ontvoeren of ze 

ronselen na het maken van valse 

beloftes mensen, vaak jonge 

mannen, uit Cambodja, Laos, 

Myanmar en Thailand.  

                                                                                                               

Foto: JayJay  

Om hen vervolgens de verkopen 

aan visbedrijven. Praktijken die al 

jaren plaats vinden en moeilijk 

uit-geroeid kunnen worden. De 

slachtoffers worden gedwongen 

om jaren onder zware omstan-

digheden op schepen te werken. 

Iedereen die weigert, wordt 

geslagen, opgesloten of zelfs 

vermoord. 

                                                                                                            
Foto: Berthy Jenner/Sifaa.nl  

Visindustrie 

De film volgt Patima die vanuit 

haar zelf opgerichte organisatie in 

Bangkok hulp biedt aan voor-

malige slaven. Vergezeld door een 

groep lotgenoten en Tun Lin, die 

op zijn veertiende werd ontvoerd 

en elf jaar lang op een vissersboot 

moest werken, onderneemt ze een 

expeditie naar Indonesië. Daar 

hoopt ze een aantal voormalige 

slaven te vinden die zich op 

sommige eilanden in de buurt van 

de kust verstoppen om ze mee 

naar huis te nemen en ze te 

herenigen met thuis. De slaven 

worden vaak als eeuwig vermist of 

dood gewaand. Want decennialang 

kwam er geen nieuws van hen. Als 

ze het zware werk niet meer 

aankunnen, worden ze gedumpt 

op een van de vele Indonesisch 

eilandjes, en daar zijn het er veel 

van, met het dringende ‘advies’ 

daar te blijven en niemand te 

informeren over hun verblijfplaats. 

Want anders… Wie ontsnapt moet 

zich verstoppen. Onderbetaalde 

politiemensen laten zich een-

voudig omkopen door visserij-

baronnen om de voormalige 

https://www.trefpuntazie.com/author/bvt/
https://www.imdb.com/name/nm0907301/
https://www.imdb.com/name/nm0907301/
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/festival/awards__competitions/activist/activist_2019/patima_tungpuchayakul
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/festival/awards__competitions/activist/activist_2019/patima_tungpuchayakul
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/festival/programma_en/filmprogramma_en/film_en/2541/ghost-fleet
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slaven in de gaten te houden. In 

de Thaise visindustrie werken 

300.000 mensen voor de op twee 

na grootste visexport ter wereld. 

Een groot deel van het geld wordt 

verdiend dankzij slavenarbeid. 

Rechtzaak 

Met haar belangenorganisatie LPN 

voert Patima al jarenlang strijd. In 

het begin wilde niemand naar haar 

luisteren. Vissers durfden niet te 

praten, bang voor dreigementen. 

Ook de activiste wordt bedreigd en 

geïntimideerd door criminelen en 

kapiteins. Een keer krijgt ze een 

pistool op zich gericht toen zij en 

haar team vissersslaven wilden 

bevrijden.  

Ze heeft inmiddels meer dan  

1800 Thai, 1000 Birmezen, 100 

Cambodjanen en 50 Laotianen ge-

red. Allemaal jongens en jonge-

mannen met een verhaal als Tun 

Lin. Soms wordt het extra 

dramatisch als een opgespoorde 

visser al een nieuw leven is 

begonnen op een Indonesisch 

eiland. Zoals wanneer ze aanklopt 

bij een Indonesisch gezin waarvan 

de Birmese vader ooit in Thailand 

is ontvoerd. Hij schaamt zich maar 

hij gaat toch mee naar huis. 

Eenmaal terug in Thailand voert 

LPN namens hem een rechtszaak 

tegen het visserijbedrijf waarvoor 

 

hij arbeid verrichtte. Hij krijgt 

omgerekend 6000 dollar salaris 

terug. Voor vijf jaar hard werken. 

Patima is nog bezig de rest te 

vorderen. De eigenaar van de boot 

beweert echter dat hij hem niet 

kent. 

Misstanden visindustrie 

De Thaise geniet de steun van de 

Europese Unie. Zo heeft ze met 

EU-vertegenwoordigers gepraat. 

Brussel  zet  druk  op  de  Thaise 

regering en deelde vorig jaar    

een gele kaart uit voor de 

misstanden in de visindustrie.  

Voor de regering een gevoelige 

klap en slecht voor het imago van 

het land. In het verleden durfden 

vissers niet te praten met LPN, nu 

wel zegt Patima in de film. De 

belangrijkste medewerker bij de 

organisatie is een ontvoerde visser 

die zijn arm is kwijtgeraakt in een 

katrol. Nu leidt hij een team van 

tien man en vecht hij via een 

vakbond voor de rechten van de 

getroffen vissers. 

Patima Tungpuchayakul was geno-

mineerd voor de Nobelprijs voor 

de Vrede in 2017. 

Bron: De Stem/Movies that Matter 

______________________ 

 

 

_______________________________ 

 

(advertentie) 

 

 

Batik Stand, A Stand for Batik op TTF           
Door:  Sabine Bolk 
 

Van 23 mei t/m 2 juni zijn Romée 

Mulder & Myrthe Groot van het 

label Guave en Sabine Bolk, de 

batik-hosts van de 'The Batik 

Stand, A Stand for Batik’ op de 

Grand Pasar van de Tong Tong 

Fair (TTF). Tijdens TTF kunt u bij 

‘The Batik Stand’ terecht voor 

alles  rondom  batik.  Kom  batiks 

 

 bekijken, passen en shoppen of 

ga ermee op de foto. Dagelijks is 

er een batik spreekuur tussen 

14.00 en 15.00 uur  voor al uw 

batikvragen. Laat uw eigen mee-

gebrachte batik bekijken door een 

van de experts of maak kennis 

met de andere batik-gasten die 

zich bezighouden met deze stof. 

 

Batik Spreekuur gasten 

Gedurende de Tong Tong Fair 

ontvangt ‘The Batik Stand’  gasten 

met verschillende expertise. 

Op 24 mei is onze gast Rens 

Heringa. Ze zal enkele doeken 

meebrengen uit haar uitgebreide 

verzameling. 

 

https://www.trefpuntazie.com/slavernij-op-thaise-vissersboten-nog-steeds-actueel/
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Rens Heringa is een internationaal 

gerespecteerd kenner van batik. 

Zij groeide op in Twente tussen 

families van textielfabrikanten en 

kwam zo al op jonge leeftijd        

in contact met batik-imitaties 

bestemd voor de export naar 

Nederlands-Indië. Vanaf de jaren 

’50 woonde Rens Heringa 

decennialang in Indonesië waar ze 

zich verdiepte in Javaanse batik. 

Voor de 54e Tong Tong Fair 

maakte zij de tentoonstelling 

‘Oma’s Sarong – Familieverhalen 

in Batik’. 

Op 25 mei hebben wij te gast 

Kees de Ruiter. Drs. Kees de 

Ruiter (1965) is als kunsthis-

toricus (UvA) gespecialiseerd in 

Aziatica zoals textilia, Chinees & 

Japans porselein en Compagnie 

meubels. Ook onderzoekt hij  

sinds vele jaren antieke batik, 

voornamelijk de doeken gemaakt 

in (Indo-)Europese Batikwerk-

plaatsen. Daarbij ligt de focus op 

batiks gemaakt in de stad 

Pekalongan waar in de 19de eeuw 

in de batikkerijen van o.a. de 

Indische dames Van Zuylen, 

Metzelaar, Toorop en Wollweber, 

met motieven in Europese Art 

Nouveau stijl. Momenteel werkt hij 

aan een publicatie over dit 

onderwerp. 

Op 26 mei is Addoley Dzegede te 

gast bij ons. Addoley Dzegede is 

een Ghanees-Amerikaanse Inter-

disciplinaire kunstenaar. Ze richt 

zich in haar werk op dit moment 

op het metaforisch potentieel van 

materiaal, textiel tradities en hoe 

daarin kleur en patronen gebruikt 

worden om toebehoren tot een 

groep uit te drukken. In haar werk 

gebruikt zij vaak textiel. Sinds 

enkele jaren werkt zij met de 

techniek Batik en onderzoekt 

hiermee ‘Wax Print’, imitatiebatiks 

vervaardigd in o.a. Nederland. 

Op 28 en 29 mei is onze gast 

Liesje de Leeuw. In april 2016 

verscheen van Liesje de Leeuw 

(geb. Batavia, 1948) het boek 

‘Gedragen doeken - verhalen in 

batik’. Dit boek bevat 27 verhalen 

van mensen van 29 tot 92 jaar en 

hun bijzondere band met batik. De 

interviews inspireerden haar om 

de mooiste ‘batikverhalen’ op het 

podium te vertellen. Haar boek 

‘Gedragen doeken - verhalen in 

batik’ is gedurende de dag ook 

verkrijgbaar in ‘The Batik Stand’. 

Op 30 mei hebben wij Sandra 

Niessen te gast. Sandra Niessen 

houdt zich al meer dan 40 jaar 

bezig met Indonesische textiel, 

voornamelijk Ikat uit het Batak 

gebied in Noord Sumatra. Haar 

boek ‘Legacy in cloth, Batak 

textiles of Indonesia’ uit 2009 

wordt ook wel “de bijbel van 

Batikdoeken” genoemd. De 

afgelopen jaren werkte ze mee 

aan de tentoonstelling van de 

batiks verzameld door koning 

Rama V in Queen Sirikit Museum 

of Textiles in Bangkok, Thailand. 

Op 2 juni ontvangen we onze 

laatste gast Shuen-Li Spirit. 

Shuen-Li Spirit is kunstenares, 

danseres bij de groep Aniadi Art 

en dierenoppas. Ze is afgestu-

deerd in Arts Education aan de 

Nanyang Technological University 

in Singapore. Ze werkt met de 

techniek batik en met pastelkrijt. 

Ze is gespecialiseerd in dieren-

portretten en geeft batik les in 

Houten en tijdens workshops. 

 

Reis naar batik op de TTF 

Verder staan de batik-hosts ook 

nog andere plekken op het pro-

gramma bij de TTF. Op zondag 26 

mei en dinsdag 28 mei vertoont 

Sabine Bolk haar film ‘The journey 

to batik - Tari Batik’ in de Pentas 

Wisata om 20.30 uur. Aansluitend 

aan de vertoning zal zij meer 

vertellen over de batikmakers in 

haar film aan de hand van enkele 

batiks uit haar verzameling. 

Op vrijdag 31 mei presenteert 

Guave hun nieuwe collectie 

‘IDENTITIES 2.0’ om 14.30 uur  

op het Tong-Tong-Podium. Voor 

de nieuwe collectie gebruikten ze 

Batik in combinatie met duurzame 

textiel uit Enschede. 

Tevens zijn ze om 18.00 uur zijn 

ze te gast bij de Next Generation 

talk in de Studio Tong Tong. 

Voor meer over de gasten en 

andere activiteiten rondom batik, 

houd de websites in de gaten van 

Guave of Sabine Bolk of zie het 

Facebook event 

_______________________________  

 

The East Indies Museum  

Non-profit online museum, 

Peachtree City, GA  USA                    

http://www.eastindiesmuseum.com 

is looking to buy 

Original Batik sarongs                            
especially signed pieces 

and other high quality        

antique Indische textiles  

Made during the                      

colonial period 1850-1940        

in the former Nederlands-Indië 

Photo: 1920’s batik signed  J. Jans 

Please send photos and prices to: 

don@eastindiesmuseum.com  

 (advertentie)  

Verras uw familielid, vriend(in), kennis, collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

https://www.facebook.com/events/348661639098007/permalink/357415144889323/
http://www.eastindiesmuseum.com/
mailto:don@eastindiesmuseum.com
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Recept                                                                                                                  Lidah Sapi saus tomat 

Een gerecht dat misschien niet 

bij iedereen in de smaak zal 

vallen, totdat u het geproefd 

hebt. Maar in ieder geval wel 

voor de liefhebbers: hier een 

recept voor Ossentong op z’n 

Indisch. Niet iedere slager zal 

het in voorraad hebben, dus 

voor alle zekerheid, bestelt u 
het ruim van tevoren. 

Ingrediënten:                       

2 ossentongen, 6 teentjes 

knoflook, 1 groene lombok, 2 

bosuien, 6 el. tomatenblokjes met 

vocht (blik), 2 tl. zout, 1 afge-

streken tl. zwarte peper, 1 afge-

streken tl. witte peper, 2 tl. 

gemalen nootmuskaat, 1 tl. djahé, 

3 el. olie om in te bakken, water. 

Bereiding:                             

Breng in een ruime pan water aan 

de kook en kook hierin de tongen 

zacht.  Haal  ze  uit het water, laat 

 

even afkoelen en verwijder dan 

het vel. Snijd de tong in plakjes. 

Hak de knoflook zeer fijn of 

gebruik de knijper (hak de in de 

knijper achtergebleven vliezen ook 

fijn en doe erbij). Verhit in een 

wok de olie, draai het vuur heel 

laag en bak hierin de knoflook ca. 

1 minuut. Voeg dan de plakjes 

tong, samen met de in schuine 

ringen gesneden groene peper, 

bosui, zout, peper, djahé en 

nootmuskaat toe. Bak dit rustig op 

half-hoog vuur tot de plakjes tong 

wat droog worden. Voeg dan de 

tomatenblokjes met vocht en ca. 

200 ml. heet water toe en laat 

ongeveer 15 minuutjes zachtjes 

sudderen op heel laag vuur. 

Lekker met witte rijst en een 

sajoer. Selamat makan 

 

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse regering               

Stichting Het Indisch Platform  -  Postbus 85564  -  2508 CG Den Haag  

Bankrek. nr. NL84 INGB 0088 3644 67  t.n.v. Indisch Platform                                                                                                                                             

 

Column              Stop uitsluiting en discriminatie Molukse HLBT 

Ieder mens verdient het, ook de 

Molukse homo’s, lesbiennes, 

bisexuelen en transgenders, om 

zich in de kerk en daarbuiten 

geliefd en welkom te voelen.  

 

Molukse gelovigen hebben het 

recht om te leven volgens hun 

seksuele voorkeur. Hun seksuele 

geaardheid  is geen zonde. Met 

andere woorden, een Molukse 

homo, lesbienne, transgender of 

biseksuele mens (in het kort HLBT 

genoemd) verdient het om met 

net zoveel respect behandeld te 

worden als ieder andere hetero. 

Zo begon ik mijn column voor de 

Marinjo-lezers. Niet wetend dat er 

nu een Nederlandse vertaling van 

de Nashville Verklaring voor ons 

ligt.                                              

Een pamflet, geschreven  vanuit 

een zogenaamde Christelijke visie 

die zegt dat “God het huwelijk 

heeft bedoeld als een levenslange 

verbondsrelatie tussen een (1) 

man en een (1) vrouw“. En er  

staat ook “wij ontkennen dat God 

het huwelijk heeft bedoeld als een 

homoseksuele, polygame of poly-

amoureuze relatie”. 

Lees goed, in dit pamflet worden 

homoseksuelen  op een lijn gezet 

met  heteroseksuelen die meer 

relaties tegelijk willen hebben. 

Inmiddels is het ondertekend door 

honderden orthodox-protestantse 

predikanten, voorgangers en door 

politici, met name van de SGP.  In 

de pers worden de kerkgenoot-

schappen bij naam genoemd, ook 

de PKN waar onze Molukse kerken 

mee verbonden zijn.  

                                                                                                                               

Wat een toeval is dit toch. Ik wilde 

al heel lang mijn mening geven 

over het feit hoe in de Molukse 

kerken wordt gedacht over HLBT. 

En nu lees en hoor ik dit allemaal 

via de media. Maar  mijn mening 

staat nog steeds recht tegenover 

die van de Molukse kerk en zeker 

recht tegenover al die mensen die 

de Nashville Verklaring hebben 

ondertekend. Inmiddels is de 

discussie om de Nashville ver-

klaring losgebarsten. Voor en 
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tegenstanders mengen zich in het 

debat. In januari van dit jaar 

protesteren in Nederland in veel 

plaatsen mensen in en buiten de 

kerken tegen de Nashville ver-

klaring. Overal duikt de regen-

boogvlag, die symbool staat voor 

de aanvaarding van HLBT op. 

Regenboogvlaggen wapperen bij 

o.a. de gemeentehuizen in 

Arnhem, Amsterdam en Utrecht. 

Diverse kerken steken ook de 

regenboogvlaggen uit.  

 

 
 

De kerkraad in Gorinchem ontzegt 

de dominee die de Nashville 

verklaring heeft ondertekend de 

toegang tot de kerk.  Kosters van 

de Oranjekerk, de Keizersgracht-

kerk en de Osdorp-Slotenkerk 

hijsen de regenboogvlag. 

Predikant Rösselaers en hoog-

leraar Smalbrugge schrijven in het 

NRC op vrijdag 11 januari van dit 

jaar dat: ‘’Onderscheid maken 

tussen mensen en sommigen 

minder waard en waardig achten 

in naam van de Allerhoogste is 

bijzonder gevaarlijk”. Zij beweren 

dat het de klassieke manier is 

waarop kerken hun anders-

denkenden altijd buiten de deur 

hebben getrapt en overgeleverd 

aan haat en beschimping.  

 

Intussen wast men binnen de 

handen in onschuld, men had 

slechts “...gedaan wat de Heer 

vroeg”. Bij het Homomonument in 

Amsterdam kwamen honderden 

demonstraten bijeen. Zij vinden 

dat: ‘Ieder mens het verdient om 

zich in de kerk en daarbuiten 

geliefd en welkom te voelen.  

Hebben de kerkelijk leiders gelijk 

als zij de HLBT die een kerkelijk 

huwelijk willen sluiten, afwijzen? 

Neen, zij hebben niet gelijk. Ook 

niet, nu zij zich in hun mening 

gesteund weten door de Nashville 

Verklaring. De wereldbekende 

theoloog en schrijfster Karen 

Amstrong schrijft het volgende 

over religiositeit: “Religies hebben 

allemaal hun eigen versie gefor-

muleerd van de Gulden Regel:  

wat gij niet wilt dat u geschiedt, 

doe dat ook een ander niet. Deze 

regel is de toetssteen van ware 

religiositeit.’’   Liefde tussen twee 

mensen gaat voor tradities en     

is  belangrijker dan dogma’s.  De 

Molukse kerken dienen de HLBT 

net zo lief te hebben en hen        

te behandelen als alle andere 

kerkleden. Als hetero’s in de kerk 

mogen trouwen dan zouden 

homo’s en lesbiennes dat ook 

moeten mogen. Ik vraag me af of 

je zonder liefde kunt geloven.  Ik 

denk van niet, want waar moet je 

dan in geloven?  

 

Ik heb in verschillende woon-

wijken meegemaakt hoe Molukse 

HLBT  buitengesloten werden.  Als  

een HLBT voor zijn of haar 

seksuele geaardheid uitkwam, 

werd deze persoon bespot en 

gekwetst. Hun seksuele geaard-

heid werd als een ziekte be-

schouwd. Na jarenlange worsteling 

met zichzelf en met de 

gemeenschap besloten sommige  

HLBT dan maar om uit de 

woonwijk te vertrekken. In de 

anonimiteit van de grote stad 

begonnen zij  een nieuw leven. 

Sommigen van hen hielden het in 

de steden  mentaal en fysiek niet 

vol. Zij misten hun familie en 

vrienden en leidden een eenzaam 

leven.   

Anderen vinden een interessante 

baan en gaan om met mensen die 

hen accepteren en respectvol 

behandelen. Zij ontmoetten hun 

grote liefde en besloten om samen 

met hun partner voor hun 

seksuele geaardheid ook binnen 

de Molukse gemeenschap uit te 

komen. Zij werken oa. als onder-

wijzer, verpleegkundige, galerie-

houder,  banketbakker en danser.  

Ik ben heel erg trots op deze 

mensen. Voor de HLBTers  en hun 

familie en vrienden is het 

belangrijk dat hun geloofsgenoten 

en de  leiders van de Molukse 

kerken hen als volwaardig lid van 

de kerk beschouwen. 

Gelukkig kom ik ook Molukse 

gelovigen tegen die discriminatie 

van  HLBT afwijzen.   

 

 
 

Voor de publicatie van de 

Nashville verklaring interviewde 

de redactie van Marinjo predikant 

Zeth Mustamu. In het dubbel-

nummer 2/3 - 2018 van Marinjo 

schreef de redactie: “Wat Zeth 

heel graag wil zien in de toekomst 

is, dat ook de inzegening van het 

huwelijk tussen man en man dan 

wel vrouw met vrouw mogelijk 

gaat worden.’’ Ik ben het helemaal 

met Zeth eens. Ik hoop dat Zeth 

Mustamu zich gesteund weet door 

andere predikanten. Ik hoop 

vooral  dat Molukse predikanten 

en kerkraden zich niet aansluiten 

bij de Nashville Verklaring, want 

dan zijn al die LHBTers  in onze 

Molukse gemeenschap weer 

helemaal terug bij af en krijgt  de 

zin “wat gij niet wil dat u 

geschiedt, doe dat ook een ander 

niet” een heel wrang randje. Het 

zal een verrijking voor het 

Molukse volk zijn als wij ons 

ontwikkelen tot een intersectionale 

samenleving.  Intersectionaliteit 

betekent  dat men rekening houdt 

met verschillende soorten mensen 

in de  gemeenschap die  vanwege 

hun ras, sekse, klasse, gender   

en beperking geen volwaardig 

bestaan kunnen leiden. 

Jan Tomasowa 
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Over oorlogsmisdaden in Indonesië                               
Door:  Menke de Groot 

"Of er destijds sprake was van een 

militair apparaat, als staat in de 

staat? Als dat zo was hadden we 

de Eerste Politionele Actie door-

gezet. Op politiek bevel moesten 

we stoppen. Het heeft ons vele 

duizenden jongens gekost. En dat 

voor een poppenkast. Als men het 

eerlijk had gemeend met  Indone-

sië hadden we toen doorgestoten" 

(Raymond Westerling 1969)  

 

"Ik zou het woord misdaden los 

willen zien van het woord oorlogs-

misdaden. Er zijn natuurlijk 

excessen gepleegd. Zo kreeg een 

Nederlandse ordonnans de kogel 

omdat hij een inlandse vrouw had 

verkracht.  

We moeten trouwens niet alleen 

over Nederlandse oorlogsmisda-

den praten. Hoe zou u reageren 

als je een vriend in stukken 

gesneden terugvindt?  Ik kan mij 

dan voorstellen dat iemand in het 

heetst van de strijd zijn boekje te 

buiten gaat.  Wraak keur ik niet 

goed, maar we mogen niet 

generaliseren. Het was beslist 

geen losgeslagen bende."   

Het "standrecht van Westerling" 

betekende executie, zonder be-

rechting, ter plaatse. "Als ik in  

Indonesië het standrecht niet had 

ingevoerd had men de Indo-

nesische verliezen met een factor 

200 kunnen vermenigvuldigen, 

maar dan met 195 keer het aantal 

onschuldigen. 

Troepen moordenaars en terroris-

ten richtten na de capitulatie van 

Japan onder de eigen bevolking de 

meest onvoorstelbare slachtingen 

aan. Als ik door  een persoon te 

doden duizenden kon redden deed 

ik dat.  

Nederland heeft nooit willen 

begrijpen wat de juiste toedracht 

van de gang van zaken was. 

Daartoe was de regering en de 

Nederlandse bevolking te weinig 

en verkeerd ingelicht. Om een 

voorbeeld te noemen: ik werd 

eens met vier man gedropt om 

200.000 Japanners te ont-

wapenen."  

Publieke opinie: een 

windvaan 

"Ik heb lak aan de publieke opinie 

omdat het een windvaan is. Ik ben 

altijd afgegaan op mijn twee 

barometers: mijn geweten en     

de reacties van het volk, waaraan 

ik steeds mijn daden heb getoetst 

en waar ik van houd. 

Ik ben bereid nu nog steeds ver-

antwoording af te leggen voor 

mijn daden. Maar wie moeten mij 

verhoren? Mensen die zelf boter 

op hun hoofd hebben? Mensen die 

mijlenver van het actieterrein 

zaten (of nog niet geboren waren, 

red.)? Moeten die de militairen 

van toen beoordelen? 

 

De legitimiteit van het Neder-

landse ingrijpen in Indonesië en 

Nieuw Guinea was gebaseerd op 

aannames en het wekken van 

illusies ten aanzien van 80 miljoen 

mensen.  

Vervolgens zorgde een veran-

dering in de politiek en een 

bespeling van de publieke opinie 

ervoor dat aannames en illusies 

nooit gerealiseerd konden worden. 

Uiteindelijk was het resultaat dat 

zowel de Indonesische bevolking 

als de inwoners van Nieuw Guinea 

in de steek gelaten werden" 

(Raymond Westerling, 1969). 

Nog weer later kwamen de Indië- 

veteranen zelf onder vuur, waarbij 

de publieke sympathie, ondanks 

goede werken van  Indiëgangers 

als de latere generaal Ted Meines 

en de cardioloog Frits Meijler, 

meesterlijk bespeeld werd. Ten 

nadele van de Nederlandse en 

Nederlands-Indische soldaten en 

zelfs ten gunste van mensen als 

Poncke Princen....  

"De oorlog is een vreselijke zaak 

en de politiek dient goed te weten 

waar ze aan begint. Maar zolang 

volken tegen elkaar krijg voeren 

zullen daden van ruw geweld, die 

meestal tot zelfbehoud strekken, 

voorkomen. 

Men bega ze nimmer zonder 

dringende redenen, uit moedwil  

of wreedheid, maar wel als het 

moet, om de eigen veiligheid of 

om het leven van soldaat en 

burger te sparen. 

Politiek en generaals dienen zich 

niet te laten beheersen door 

ziekelijke, overdreven gevoelens 

van humaniteit, die in een oorlog 

niet te pas komen en de eigen 

troepen decimeert" (citaat van 

generaal G.F.W. Borel  naar aan-

leiding van de politiek ten tijde 

van en na de tweede expeditie 

naar Atjeh).  

De publieke opinie zal, zoals 

Raymond Westerling al meldde, 

altijd een windvaan blijven, die, 

van diverse kanten bespeeld, 

steeds in verschillende richtingen 

wappert.  

Militairen dienen er derhalve voor 

te waken hun geestelijke gesteld-

heid speelbal te laten worden van 

de waardering der heersende 

tijdgeest. Is men hier niet toe in 

staat dan bestaat er grote kans 

dat het slachtoffer gebeten zal 

worden door een giftige slang, 

genaamd Post Traumatisch Stress 

Syndroom. 

Bron: De Nederlandse Krijgsmacht 

 

 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/97-koninklijk-nederlandsch-indisch-leger/knil-militairen/1159-westerling-raymond
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/269-officieren-van-het-nederlandse-leger/manschappen-artikelen/infanterie/1236-meijler-frits-louis
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Tong Tong Fair verwacht 

80.000 bezoekers 

Ook dit jaar is Den Haag weer 11 

dagen lang de Indische hoofdstad 

van de wereld buiten Indonesië.  

In een enorm tentencomplex zul-

len weer sfeerproevers, smullers, 

kopers en andere buitenlui op het 

Malieveld samenstromen om de 

tropische geuren en de kleuren op 

te snuiven. De 61e editie van dit 

evenement vindt plaats van 23 

mei t/m 2 juni. De organisatie 

verwacht dit jaar zo’n 80.000 

bezoekers te kunnen verwelkomen 

uit heel Nederland en daarbuiten.  

 

 
 

Tientallen standhouders komen 

speciaal voor dit evenement uit 

Indonesië om hier hun waar aan 

te prijzen, met name in het 

Indonesië Paviljoen. De kaartver-

koop is inmiddels gestart. U kunt 

E-kaarten bestellen voor de Tong 

Tong Fair (tot 22 mei geldt een 

vroegboekkorting) via Ticketshop  

 

Het programma van 2019  

Adriaan van Dis | Boi Akih met 

Tim Persent & Heather Ware | 

Frans Leidelmeijer | Gebroeders 

Timisela | Isabelle Boon | 

Jazzmastermania | Kaylee Jane | 

Lara Nuberg | Lois Lane |  Marion 

Bloem |  Pascal Jalhay | Reggie 

Baay | Ricky Risolles | Rob 

Agerbeek | Robin Block  | Sjors 

van der Panne | Wieteke van Dort 

|  Yvonne Keuls | 400 jaar 

Batavia/Jakarta | geschiedenis 

Peranakan Chinezen | wayang 

kulit en wayang golek uit 

Indonesië |  krontjong uit Jakarta 

| muziek/dans uit West-Papua, 

West-Sumatra, Bali | en nog veel 

meer.  

 

De Indische keuken lééft 

De oogst van nieuwe boeken over 

de Indische keuken is groot. 

Sterrenkok Pascal Jalhay vertelt 

straks over zijn kookboek Baru 

Belanda; Een ode aan de Indische 

keuken. Ook Francis Kuijk (finalist 

Heel Holland Bakt 2016) komt 

koken en vertellen over haar 

Basisboek Indonesisch koken. 

Betty van Enst & Allard Sieburgh 

presenteren hun kookboek Smaak 

van de Sawa; Modern Indisch eten 

met een goed glas wijn. Ook het 

allereerste Indische kookboek, 

Kokki Bitja uit 1843, komt aan 

bod. En er staat nog veel meer 

lekkers op de agenda.  

 

Next Generation 

Dit jaar presenteren we een mooie 

serie Next Generation-voorstel-

lingen waarin theatermakers en 

musici hun Indische identiteit 

onderzoeken. Robin Block is een 

van hen. In zijn voorstelling 

Samudra onderzoekt hij hoe het 

voelt om enerzijds van geen 

enkele cultuur deel uit te maken 

en anderzijds van meerdere 

culturen tegelijk. Samudra van 

Robin Block is op zaterdag 1 juni 

te zien tijdens de Tong Tong Fair.  

 

(Foto: ©Raymond van Mil) 

 

Jakarta presenteert zich 

op de Tong Tong Fair 

Jakarta, hoofdstad van Indonesië, 

presenteert zich dit jaar in het 

Indonesië-Paviljoen met een 

speciaal voor de 61e Tong Tong 

Fair ontworpen stand in Betawi-

stijl.                                                

Het is dit jaar 400 jaar geleden 

dat de Hollanders Batavia hebben 

gesticht op de plek van Jayakarta/ 

Jacatra. Hieraan wordt zowel in 

Indonesië als op de Tong Tong 

Fair aandacht gegeven. Ook de 

beroemde Jakartaanse ondel-

ondel (reuzenpoppen) reizen naar 

het Malieveld. 

In het Indonesië-Paviljoen ont-

moet je standhouders uit Jakarta,  

https://tongtongfair.nl/ticketshop/
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Depok, Garut, Tangerang (West-

Java), Semarang, Yogyakarta, 

Sleman (Midden-Java), Malang 

(Oost-Java), Bukittinggi (West-

Sumatra) en Bali. Dus heb je 

plannen om naar Indonesië te 

gaan? Proef in het Indonesië-

Paviljoen vast de sfeer.  

Oproep! Kom vertellen 

over je Indische 

stamboom-onderzoek 
 

Op zondag 26 mei en vrijdag     

31 mei houdt het CBG | Centrum 

voor familiegeschiedenis in Studio 

Tong Tong de populaire GenTalks. 

In deze 10 minuten durende 

presentaties krijgen (amateur) 

genealogen een podium om hun 

kennis en ervaring op het gebied 

van familiehistorisch onderzoek te 

delen. 

Heb jij Indische voorouders en 

kun je enthousiast vertellen over 

je stamboomonderzoek? Wil  je je 

resultaten op een creatieve en 

misschien zelfs theatrale manier 

presenteren? Meld je dan aan via 

communicatie@cbg.nl onder ver-

melding van TTF2019. Op basis 

van  diversiteit  van  onderwerpen 

wordt een selectie gemaakt. Meer 

informatie vind je hier.  

Schrijver Adriaan van Dis 

ontmoet zijn favoriete 

Molukse schrijvers 

Schrijver Adriaan van Dis ontmoet  

in Studio Tong Tong zijn favoriete 

Molukse auteurs Dinah Marijanan   

en Sylvia Pessireron. Onder leiding 

(Foto: ©Annaleen Louwes) 

van Rocky Tuhuteru spreken de 3 

auteurs over het Molukse verhaal 

in het Nederlandse literaire land-

schap. 

Studio Tong Tong is ons theater 

voor het gesproken woord, waar 

nog veel meer schrijvers te gast 

zullen zijn.  

Vacatures! Kom je ook 

tijdelijk bij ons werken? 

Elk jaar breiden wij ons vaste 

team uit met ruim 200 tijdelijke 

medewerkers. Kom jij Team Tong 

Tong in 2019 versterken? Alle 

vacatures vind je op deze pagina. 

Solliciteer alsjeblieft vóór 1 mei 

2019. Je bent van harte welkom. 

En verder... 

PRAKTISCHE INFORMATIE       

OPENINGSTIJDEN                      

ADVERTEER IN ONZE MEDIA  

      TICKETSHOP 

      ENTREEKAARTEN 

KORTINGSPAS 'PASARPAS' 

      FAIR 

      FOOD 

FESTIVAL 

Volledig programma en tickets 

DEN HAAG  –  MALIEVELD 

___________________________ 

 

 

  

Naast de straatnamen ‘vroeger en nu’ van Batavia / Jakarta                         
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/                                                                                               
heeft “In De Archipel” ook de straatnamen van Medan online staan                          

https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/ 
Alsmede de straatnamen van Semarang  

https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/#more-23257  
En nu ook de straatnamen van Surabaya                                                                            

https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/ 

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?                                 
Uw product of dienst wordt door minstens 100.000 mensen opgemerkt.                      

Hoe dit kan? Vraag vrijblijvend onze advertentieflyer met uitleg en tarieven aan 

info@indisch-centrum-denhaag.nl 
 

 

 

 

  

  

 FAIR 

 FOOD 

 FESTIVAL 

https://cbg.nl/actueel/cbg-bij-tong-tong-fair-2019/
https://cbg.nl/actueel/cbg-bij-tong-tong-fair-2019/
mailto:communicatie@cbg.nl
https://cbg.nl/actueel/cbg-bij-tong-tong-fair-2019/
https://tongtongfair.nl/vacatures/
http://tongtongfair.nl/praktisch
http://tongtongfair.nl/openingstijden-en-adres
http://tongtongfair.nl/adverteren/
http://tongtongfair.nl/ticketshop
http://tongtongfair.nl/entreekaarten/
https://tongtongfair.nl/pasarpassen/
http://tongtongfair.nl/fair
http://tongtongfair.nl/food
http://tongtongfair.nl/festival
https://tongtongfair.nl/programma/
https://indearchipel.com/2017/05/24/straatnamen-batavia-jakarta/
https://indearchipel.com/2017/09/07/straatnamen-medan/
https://indearchipel.com/2018/01/29/straatnamen-semarang/%23more-23257
https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/
https://indearchipel.com/2018/07/31/straatnamen-surabaya/
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FT1YG1Y3/info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://tongtongfair.nl/fair
http://tongtongfair.nl/food
http://tongtongfair.nl/festival
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Links4u Interessante, handige, leerzame LINKS voor iedereen  

Indopedia, Indische Encyclopedie / 
Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-
werk over voormalig Nederlands-Indië. 
https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 
en Indisch gerelateerde websites, 
blogs, personen en onder-werpen.  
https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/  

Website over online geschiedenis 
van/voor Indische Nederlanders. 
http://www.indischhistorisch.nl  
 
Organisaties die archieven bezitten 
over de oorlog in Indië, de Bersiap 
en dekolonisatie. 
https://www.tweedewereldoorlog.nl/br
onnen/archieven/indisch-erfgoed  
                                      
Meer dan 120 titels over Nederlands-
Indië in de boekenwinkel van 
Historiek.net. https://geschiedenis-
winkel.nl/nederlands-indie.html 

Veel informatie over schoollespak-
ketten over voormalig Nederlands-
Indië. www.gastdocenten.com  

Een ware schat aan foto’s in kleur op 
Monochrome Specter uit de Tweede 
Wereldoorlog in ZO-Azië.  
blog.livedoor.jp/irootoko_jr/ 
 

Het Indisch Herinneringscentrum 
Sophiahof, Den Haag 
www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 
Sophiahof, Den Haag 
http://www.museum-maluku.nl/  

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 
Den Haag. 
https://www.museumsophiahof.nl/ 

Culturele website voor Chinese en 
Chinees-Indische gemeenschap. 

https://www.inisiatip.nl 

Informatieve website over de beruchte 

moord op Chinezen in 1740 in Indië. 
http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned
Indie/chinezen.htm  

Stichting die ijvert voor erkenning en 
betaling van Japanse Ereschulden 
door Japan aan WO II slachtoffers 
http://www.japanse-ereschulden.nl/  

Toonaangevend Indisch maandblad 
(glossy). http://www.moesson.nl/  

Wie (her)kent deze foto’s? Website 

van het Tropenmuseum. 
http://www.fotozoektfamilie.nl/  

Non-profit online museum in de 
Verenigde Staten van Amerika,  
http://www.eastindiesmuseum.com 
Wedsite over Nederlandse militairen 
in Indië 1946-1949. 
http://www.indiegangers.nl/ 

Indisch Familie Archief 
http://www.indischfamiliearchief.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 
van de Nederlandse Krijgsmacht. 

https://www.nederlandsekrijgsmacht.n
l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-
graven Stichting (Ned.-Indië). 
http://www.eenlevenverloren.nl/index.
php?go=home.personen@pagenr=1 

Een digitaal Indisch Museum, 
https://indischmuseum.wordpress.com 

Informatie over de Nationale Indië-
Herdenking op 15 aug. 
www.indieherdenking.nl  

Website voor genealogisch 

onderzoek 
http://www.stamboomforum.nl/subfor
a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili
eonderzoek_nederlands_indie  

 

Grote verzameling Facebook 
pagina’s over alles wat te maken 
heeft het Nederlands-Indië en het 
Indisch erfgoed. 
https://www.facebook.com/pages/?cat
egory=top   

Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 
de Pakan-Baroe Spoorweg.  
http://pakanbaroe.my-free.website/  

Alle bandjes, foto’s en verdere info 

over Indorock. 
http://indorock.home.xs4al 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 
Indonesische dierenpark in Nederland. 
http://www.taman-indonesia.nl  

Koorenhuis - Den Haag, allerlei 
cursussen en workshops voor muziek, 
dans, kunst en theater. 
http://www.koorenhuis.nl  

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  
Blog van Marjorie van Putten:  

http://indischejeugdletteren.wordpress
.com/over-mij/ 

Jeugdbieb, erg leuke en informatieve 
website. http://www.jeugdbieb.nl 

Website Indische Jeugdboeken, 
compleet met een bestellink. 
http://www.antiquariaat-
anna.nl/boekek/kameleonboeken 
 

Theatervoorstellingen - Een infor-

matieve website met heel veel 
voorstellingen, overal in Nederland en 
voor iedere leeftijd. 
http://www.kindertheater.nl/  

Op zoek naar een muziekoptreden 
bij uw kumpulan? http://www.kwekel-
evenementen.nl/indische-
artiesten.htm 

Kunstbende, Een grote landelijke 
organisatie met afdelingen in alle 
provincies voor iedereen van 13 tot en 
met 18 jaar.  
http://www.kunstbende.nl  

Een Indische startpagina voor de 
jeugd: http://suara-baru-
kecil.jouwpagina.nl 

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 
uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 
http://www.kinderboekenpraatjes.nl  
 
Alles over STIP Jeugdtheater, over 
producties, impresariaat, enz.  
www.stipproducties.nl.  
 
Woonzorgcentrum voor Indische en 
Molukse ouderen ‘Raffy’. 
https://Raffyzorg.nl.  
 
Alles wat je moet weten over Papoea 
websites.  

https://Papua.startpagina.nl. 
 
Trefpunt Azië – Informatieve website 
met wetenswaardigheden uit landen in 
ZO-Azië.  
https://www.trefpuntazie.com 

Nieuws en informatie over en uit West 
Papua. http://www.tanahku.west-
papua.nl.  

Online Aziatische supermarkt, 
webshop en 20 fysieke winkels. 
http://www.orientalwebshop.nl/ 

Indowebshop voor alles voor de 
keuken, huishoud, kunst, textiel, 
boeken, sieraden en veel meer. 

http://www.indowebshop.nl/  

 

https://www.indopedia.nl/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
http://www.gastdocenten.com/
http://blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/
https://www.inisiatip.nl/
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://www.japanse-ereschulden.nl/
http://www.moesson.nl/
http://www.fotozoektfamilie.nl/
http://www.eastindiesmuseum.com/
http://www.indiegangers.nl/
http://www.indischfamiliearchief.nl/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
https://indischmuseum.wordpress.com/
http://www.indieherdenking.nl/
http://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/21753/0/bronnen_voor_familieonderzoek_nederlands_indie
http://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/21753/0/bronnen_voor_familieonderzoek_nederlands_indie
http://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/21753/0/bronnen_voor_familieonderzoek_nederlands_indie
https://www.facebook.com/pages/?category=top
https://www.facebook.com/pages/?category=top
http://pakanbaroe.my-free.website/
http://indorock.home.xs4all.nl/
http://www.taman-indonesia.nl/
http://www.koorenhuis.nl/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://indischejeugdletteren.wordpress.com/over-mij/
http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.antiquariaat-anna.nl/boekek/kameleonboeken
http://www.kindertheater.nl/
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kwekel-evenementen.nl/indische-artiesten.htm
http://www.kunstbende.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://suara-baru-kecil.jouwpagina.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
www.stipproducties.nl
https://raffyzorg.nl/
https://papua.startpagina.nl/
https://www.trefpuntazie.com/
http://www.tanahku.west-papua.nl/
http://www.tanahku.west-papua.nl/
http://www.orientalwebshop.nl/
http://www.indowebshop.nl/
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De Indische Agenda                     LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 juni 2019   

T/m 9 juni 2019: De Japanse 

Tuin is weer open. De beroemde 

Japanse Tuin in Park Clingendael 

in Den Haag is weer geopend. 

Bezoekers kunnen hier talloze 

bijzondere en zeldzame planten,    

struiken en bomen bewonderen, 

alsmede prachtige bruggetjes, 

lantaarns, ornamenten, enz. 

Clingendael ligt op de grens van 

Den Haag en Wassenaar en   is 

uitsluitend in het voorjaar en in de 

herfst enkele weken geopend. 

Vanwege de gevoeligheid van de 

vegetatie kunnen slechts een 

beperkt aantal bezoekers tegelijk 

worden toegelaten. Hierdoor 

kunnen korte wachtrijen ontstaan. 

 

Locatie: Landgoed Clingendael, 

hoofdingang Wassenaarseweg (na 

het ANWB gebouw), openings-

tijden: 9.00 tot 20.00 uur. 

Toegang gratis. Nadere informatie 

www.denhaag.nl/japansetuin.  

 

T/m 18 juli 2019: MS Oranje, 

Koers Gewijzigd. De Oranje was 

het begin van een nieuw leven. 

Het schip was voor veel Indische 

Nederlanders de vrijheid, maar 

ook het verlaten van het geliefde  

Indië. “We hebben het overleefd, 

dat gevoel was er wel”. Het schip 

en haar herinneringen zijn het 

onderwerp van een mooie ten-

toonstelling in het Scheepvaart 

Museum in Amsterdam. Tachtig 

jaar na haar tewaterlating op 8 

december 1938 spreekt de Oranje 

nog steeds tot de verbeelding. De 

tentoonstelling is opgebouwd uit 

twee delen: de geschiedenis van 

het schip en de verhalen van de 

gerepatrieerden. De persoonlijke 

verhalen van 10 gerepatrieerden  

 
 

komen tot uiting, versterkt door 

indringende portretten die de foto- 

graaf Jitske Schols van hen 

maakte. Locatie is: Scheepvaart 

Museum, Kattenburgerplein 1, 

1018 KK Amsterdam. Openings-

tijden: dagelijks van 9.00 tot 

17.00 uur (behalve 1e Kerstdag en 

Nieuwjaarsdag). Toegang: € 16,00 

pp., kinderen 4 t/m 17 jr., CJP, 

Studenten en Cultuurkaart: € 8,00 

Museumjaarkaart van toepassing. 

Online Tickets zijn verkrijgbaar via 

https://tickets.hetscheepvaartmus

eum.nl/  

 

T/m 17 augustus: Tabeh Sobat 

Een tentoonstelling rondom de 

militaire avonturen van Aaldert 

Wachtmeester   op   Java   en   op  

Sumatra 1946-1948. Deze expo-  

 

Vertrek uit Mariëndal, mei 1947. 
Schilderij door Gerrie Wachtmees-

ter, naar een foto uit de na-
latenschap van vader Aaldert. 
 

sitie van kunstschilder Gerrie en 

journalist Melle Wachtmeester 

bestaat uit 12 schilderijen en 

briefcitaten, op basis van authen- 

tieke foto’s en brieven van hun 

vader Aaldert. Aaldert Wacht-

meester (1922-2007) vertrok in 

januari 1946 als oorlogsvrijwilliger 

naar Nederlands-Indië. Hij schreef 

honderden brieven naar zijn vrouw 

in  Nederland.  Zijn  zoon  en oud- 

journalist Melle (1950) vatte ruim 

360 brieven van zijn vader uit de 

Indië-periode samen in een boek. 

Aaldert’s jongste zoon en kunst-

schilder Gerrie (1957) schilderde 

12 grote doeken op basis van de 

kleine zwart-witfoto’s die zijn 

vader in de oorlog in Indië had 

gemaakt. Het zijn realistische 

schilderijen, die door hun kleur en 

formaat de gebeurtenissen van 

destijds veel indringender weerge-

ven dan die kleine foto’s. Museum 

Bronbeek wil op deze manier 

bijdragen aan de bewustwording 

dat foto’s, brieven en andere 

voorwerpen in de nalatenschappen 

van ouders en grootouders bijna 

altijd zeer interessante en waar-

devolle informatie bevatten, die 

voor het nageslacht van groot 

belang kan zijn om inzicht te 

geven in de koloniale periode, de 

Tweede Wereldoorlog, de Bersiap 

en de Politionele acties in Indië.  

T/m september 2019: Ten-

toonstelling ‘Avontuur in Azië”. 

Deze tentoonstelling belicht be-

licht de rol van de Vrijmetselaars-

loges in de internatiionale handel 

in de 18e en 19e eeuw in Zuid-

Oost Azië. Uit onderzoek van 

gastcurator dr. Andréa Kroon blijkt 

dat vrijmetselaars hoge posities in 

de  VOC  en  de  handelsposten  in 

Nederlands-Indië, India, Ceylon, 

Japan en China bekleedden en 

waren betrokken bij de inter-

nationale handel. Daarnaast lieten 

 

www.denhaag.nl/japansetuin
https://tickets.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://tickets.hetscheepvaartmuseum.nl/
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de loges ook een fascinerende 

materiële cultuur achter. Loge-

gebouwen  in  Zuidoost-Azië  zijn 

een voorbeeld van het gedeelde 

erfgoed van Oost en West (‘shared 

heritage’). Een bijzonder onder-

deel van de tentoonstelling is het 

digitale bladerboek: een combi-

natie van een traditioneel papieren 

boek en een hightech kennis-

omgeving. Bij het bladeren door 

het verhaal wordt de bezoeker 

verrast door afbeeldingen die tot 

leven lijken te komen, en kan hij 

zich via beeld, woord en geluid 

verdiepen in de geschiedenis van 

de Vrijmetselaars broederschap. 

Bij de tentoonstelling verschijnt 

het fraai geïllustreerde magazine 

‘Avontuur in Azië’.  

Op 25 november geeft de gast-

conservator geeft een lezing in 

het Vrijmetselarij Museum. Alle 

praktische info is te vinden op 

vrijmetselarijmuseum.nl. 

Locatie: Vrijmetselaarsmuseum, 

Javastraat 2-b, 2585 AM, Den 

Haag. Openingstijden: wo. t/m zo. 

12.00 – 17.00 uur. Toegang (incl. 

rondleiding) volw. € 7,50; tot 18 

jr. € 5,00; Ooievaarspas: € 3,75; 

studenten (op vertoon college-

kaart): € 5,00. LET OP: PIN ONLY.  

 

T/m november 2019: Expositie 

Wayang Revolusi, Kunst in 

dienst van de vrijheid. Deze 

tentoonstelling laat zien hoe de 

Indonesische nationalisten in hun        

strijd tegen de Nederlandse over-

heersing de traditionele wayang-

theaterkunst  als  propaganda ge- 

bruikten. De hoofdrolspelers zijn 

de politici en de militairen van    

de twee partijen, die tegenover 

elkaar stonden in de onafhanke- 

 

lijkheidsstrijd, zoals de Neder-

landse Generaals Spoor en Van 

Mook, de Indonesische president 

Sukarno en de vice-president 

Mohammed Hatta. De poppen zijn 

gemaakt  door  poppenspeler  en 

maker: Ki Ledjar Soebroto. Daar-

naast komen andere vormen van 

het Wayangspel aan bod, zoals: 

Kulit, Golek, Klitik en Topeng. Ook 

worden films en toepasselijke 

voorwerpen getoond.  

Locatie: Poppenspe(e)lmuseum, 

Kerkweg  38,  8193  KL  Vorchten  

 (Gemeente Heerde). Geopend op: 

woensdag, zaterdag en zondag 

12.00 tot 17.00 uur. Toegang:     

€ 5,50 (volw.) en € 4,50 (3-12 jr). 

Info: www.poppenspelmuseum.nl  

 

 
Our next auction of        

Indonesian paintings                    

will be on the 5
th

 of June 2019 

Highlights by                              

Bonnet, Dooyewaard, Lee Man Fong, 

Le Mayeur de Mèrpres, Walasse Ting                                  

and many other artists 

Online catalogue 

Pdf of printed catalogue 

 

 

15 juni 2019: Pasar Rumah 

Kita. Verpleeghuis viert dit jaar 

een JUBILEUM. Zij organiseert 

namelijk voor de 60e keer hun 

eigen Pasar Rumah Kita. Centraal 

staat natuurlijk de ontmoeting en 

natuurlijk kunt u weer volop 

genieten van heerlijk Indisch eten 

en optredens van artiesten en 

dansgroepen. Het is een dag voor 

jong en oud, die om 10.30 uur 

wordt geopend door Burgemees- 

 

ter Van Rumund van Wageningen 

en de regiomanager van Zinzia 

Zorggroep Patricia Bender. Er zijn 

tal van leuke stands (binnen en bij 

goed weer ook buiten) en u kunt 

zich laten pitjitten. Er zijn optre-

dens van Eddy Chatelin en Hans 

Bax (speciaal optreden om 11.00 

uur), de band Sound of Njoy, de 

SGA’s en de Rumah Kita Band en 

dansoptredens van Inadance en 

de Melati Dancers. De toegang is 

gratis. Locatie: Rumah Kita, Plein 

15, nr. 1, 6708 AL Wageningen. 

Tijden: 10.00 tot 18.00 uur. Info: 

Zinzia Zorggroep.  

6 juli 2019: Conferentie 

Dialoog NJI. De effecten van 2 

oorlogen in voormalig Nederlands-

Indië zijn nog altijd voelbaar. De 

oorlog met Japan 1942-1945 werd 

gevolgd door die tussen het 

Nederlandse leger en de Indone-

sische onafhankelijkheidsstrijders 

1945-1949. Velen onder ons zijn 

diep geraakt door het geweldda-

dige verleden. Dit betreft niet 

alleen de generatie die het aan 

den lijve meemaakte, maar het 

werkt ook door in de volgende 

generaties. Dit motiveert Stichting 

Dialoog Nederland-Japan-Indone-

sië om te werken aan een 

toekomst van vrijheid en vrede op  

 

http://www.vrijmetselarijmuseum.nl/
www.poppenspelmuseum.nl
https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/?auction=2019-02
https://we.tl/t-vDd8A2qtpc
https://www.zinzia.nl/agenda/pasar-rumah-kital.
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basis van dialoog en samenwer-

king. De conferentie is bedoeld 

voor iedereen met een Neder-

landse, Japanse of Indische/Indo-

nesische achtergrond voor een 

dialoog over de gezamenlijke 

ervaringsgeschiedenis. Doel van 

de conferentie is: verkrijgen van 

een beter begrip en bewustzijn 

rond het thema ‘Verzoening, 

Hoezo?’ als een stap om de last 

van de oorlogservaring te ver-

lichten door het delen van per-

soonlijke verhalen en onderzoeks-

resultaten. De voertaal op de 

conferentie is voornamelijk Neder-

lands, aangevuld met Engels.   

Met gastsprekers uit Nederland  

en Japan De locatie: Christus 

Triumfatorkerk Juliana van 

Stolberglaan 154, 2595 CL Den 

Haag. Tijden: 9.30 - ca. 17.00 

uur. Toegang: € 25,00, jongeren 

15-25 jr. € 15,00, voor 15 juni 

a.s. over te maken op rekening 

NL73 SNSB 0927 6534 94 

t.n.v. Stichting Dialoog NJI o.v.v. 

21e Dialoog Conferentie 6 juli 

2019. Van tevoren aanmelden is 

noodzakelijk en kan HIER. Nadere 

inlichtingen kunt u verkrijgen via: 

events@dialoognji.org.  

 

___________________ 

 

Pasar Kalender  2019                                                           (update: 1 mei 2019)                       

Februari                                                                                                                                                        

16 t/m 24: Amsterdam  http://www.istimewa-events.nl  

Maart                                                                                                                                                                                                                                                     

3, 4: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                         

8, 9, 10: Zwolle  http://www.istimewa-events.nl                  

29, 30, 31: Eindhoven  https://www.pasarstellar.nl/                  

April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20, 21, 22: Rotterdam  http://www.istimewa-events.nl                                                                                           

21, 22: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

Mei                                                                                                                                                                                           

5, 6: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl            

18, 19: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

18, 19: Sluiskil   www.pasarsluiskil.nl.                                     

23 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl         

24, 25, 26: Geleen   https://www.pasarstellar.nl/                       

Juni                                                                                                          

1, 2: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.                                                                             

8, 9, 10: Den Helder  https://www.pasarstellar.nl/                

15: Wageningen   http://www.zinzia.nl                                       

22, 23: Leiden  https://www.pasarstellar.nl/                          

22, 23: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

28, 29, 30: Zeist   http://www.istimewa-events.nl 

 

 

Juli                                                                                                        

7: Breda   www.raffyzorg.nl                                                           

13, 14: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/    

24 t/m 28: Steenwijk  http://www.istimewa-events.nl.        

Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10: Oost-Souburg   http://www.mae-uku.nl                            

11 t/m 14:  Dordrecht  http://www.istimewa-events.nl           

17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/         

September                                                                                                                                                                                                                                          

6, 7, 8: Assen  http://www.istimewa-events.nl                                                                                                                             

14, 15: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/                                                                                                                                                           

20, 21, 22: Den Bosch   http://www.istimewa-events.nl                                                                      

29, 30: Maastricht  http://www.istimewa-events.nl 

Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10 t/m 13: Alphen a/d Rijn  http://www.istimewa-events.nl  

26, 27: Leek  https://www.pasarstellar.nl/                             

November                                                                                                       

9, 10: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

December                                                                                                                                              

21 dec. t/m 5 jan.: (behalve 1
e
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 

Arnhem,  Burgers Zoo  http://www.istimewa-events.nl  

Ziet u nog een foutje in deze lijst of heeft u een aanvulling  
of  een aan-/afmelding? Laat  het ons weten via e-mail.                                      

Uw pasar aanmelden voor deze lijst ?           #            info@indisch-centrum-denhaag.nl 

ook kleine non-commerciële particuliere en verenigings pasars welkom voor vermelding in deze kalender 

 

Reparatie, onderdelen, accessoires en batterijen voor al uw elektronische apparatuur.    http://www.mobipc.nl/onderdelen 

https://www.dialoognji.org/nl/aanmeldformulier-21ste-conferentie/
events@dialoognji.org
http://www.istimewa-events.nl/
http://www.pasarmalamrijswijk.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
www.taman-indonesia.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.taman-indonesia.nl
www.taman-indonesia.nl/
www.pasarsluiskil.nl
http://www.tongtongfair.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
http://www.tongtongfair.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
http://www.zinzia.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
www.taman-indonesia.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
www.raffyzorg.nl
www.taman-indonesia.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
http://www.mae-uku.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
www.taman-indonesia.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
www.taman-indonesia.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
https://www.pasarstellar.nl/
http://www.pasarmalamrijswijk.nl/
http://www.istimewa-events.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.mobipc.nl/onderdelen
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http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Colofon                           
Maandelijks Digitaal Magazine  

Nederlands Indisch Cultureel Centrum 

Hoofdredacteur:  Hans Vogelsang            

Redactie:                                                        

Han Dehne                                                         

Ron Kraft                                                                  

Chinook de Deugd                             

Columnist:  Han Dehne     

Correspondenten:                                   

Silfraire Delhaye (Indisch Platform)            

Jan van Wagtendonk (Japanse Ereschulden)   

Yvonne van Genugten (Sophiahof)                        

Albert van Prehn (Muziek, column)                                                                                                                                                           

Sabina de Rozario (Door Blauwe Ogen)      

Armando Ello (Hoezo Indo)                                                         

Ivo Pabbruwe (New Zealand)                                                                                 

    

Vormgeving & lay-out:  Hans Vogelsang 

Technische realisatie & verzending:   

Dennis van der Ham                

http://www.borca-online.nl/  

Verschijning:  ca. de 15
e
 van elke maand    

Sluitingsdatum  kopij en advertenties:       

de 10
e
 van elke maand                           

Advertentietarieven:  op aanvraag   

Abonnementen  NICC Magazine:  GRATIS 

info@indisch-centrum-denhaag.nl      

Postadres:  Newtonstraat  660                          

2562 LA  Den Haag   -   Netherlands 

W : www.indisch-centrum-denhaag.nl            

:   http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com                                      

@: info@indisch-centrum-denhaag.nl  

Rabobank IBAN:  NL39 RABO 0129 216 836           

t.n.v.  N.I.C.C.  te  Den Haag                       

BIC:  RABONL2U                                              

Overnemen van (delen van de) inhoud is 

toegestaan, mits met bronvermelding.        

© 2019   N.I.C.C.   Den Haag 

 Museum Sophiahof Den Haag  

We gaan op 28 juni 2019 OPEN              

In de volgende editie van                   

NICC Magazine                                         

vertellen wij u hier meer over 

Herdenkingssymbool Melati 

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool                                          

dat u onder andere kunt dragen op 15 augustus.  

                                    

Prijs: per stuk : € 3,00; per 5 stuks: € 12,50; per 10 stuks: € 25,00  

De prijzen zijn incl. administratie- en verzendkosten (Nederland) 

Bestellen:   http://webshop.indieherdenking.nl/nl/ 
 

 

       
 

 
 

http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/lebara-mobile
http://www.borca-online.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://www.indisch-centrum-denhaag.nl/
http://indisch-centrum-denhaag.blogspot.com/
mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl
http://webshop.indieherdenking.nl/nl/component/eshop/herdenkingssymbool-melati?Itemid=0
http://webshop.indieherdenking.nl/nl/
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.5 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’  en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl

