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Van de redactie           

In dit decembernummer weer    

interessante artikelen en wetens-

waardigheden. Bovendien maar 

liefst drie uitgebreide boekbespre-

kingen, namelijk op de pagina’s 

14, 18 en 27. Verder een tweetal 

artikelen van onze vaste auteur 

W.J. Hoegen, waarin hij ingaat op 

de omstandigheden van de Indo-

nesiërs tijdens de koloniale over-

heersing, waarbij u verbaasd zult 

zijn over de feiten (pag 21 en 22).  

Rest ons verder al onze lezers 

mooie en gezellige Kerstdagen 

toe te wensen en een heel 

gelukkig 2020 in gezondheid 

en voorspoed. 

  

  

Heeft  u  zelf een item, waarvan  

u denkt dat dit onze lezers zal 

interesseren? NICC Magazine 

stelt zijn redactionele inhoud 

met alle plezier voor u open.  

Graag willen wij u ook wijzen op 

de mogelijkheid NICC Magazine   

als advertentie medium te 

gebruiken. Hierbij een oproep aan 

alle lezers die eigenaar zijn van 

een bedrijf of er werkzaam zijn als 

PR manager om NICC Magazine 

als mogelijkheid te zien om uw 

bedrijf of product onder de 

aandacht van nu 9850 abonnees 

te brengen. Tevens willen wij een 

beroep doen op uw waardering 

als abonnee voor het zeer vele 

werk dat wij maandelijks aan 

NICC Magazine hebben. Houdt u 

in gedachten dat NICC Magazine 

geheel GRATIS is, hetgeen echter 

niet betekent dat wij geen kosten    

hebben.  Juist  in  deze  tijden  is 

    

uw betrokkenheid bij NICC 

Magazine van groot belang en 

vragen wij u een VRIJWILLIGE 

DONATIE. Wij zullen u daarvoor 

zeer dankbaar zijn en u zult 

verzekerd zijn van een blijvende 

gratis toezending van uw geliefde 

en gewaardeerde NICC Magazine. 

Onze volledige bankgegevens zijn:       

(BIC: RABONL2U)   

NL39 RABO 0129 216 836,  

t.n.v.   N.I.C.C.   Den Haag  NL.  

Mogen wij u tenslotte vragen om 

NICC Magazine zoveel mogelijk bij 

uw familie, vrienden en kennissen 

onder de aandacht te brengen? 

Vraag hen ook gratis abonnee te 

worden. Wij wensen u weer veel 

plezier met uw NICC Magazine.  

Mede dankzij uw donaties en 

advertenties kan NICC Magazine 

helemaal GRATIS blijven.   

Hans  Vogelsang, hoofdredacteur.  

 
 

 

Indische geschiedenis feitjes       Door:  Han Dehne 

Ooit slaakte Premier Balkenende 

de kreet dat Nederland een VOC 

mentaliteit moest tonen..... 

Hij had gelijk, die tonen onze 

regeringen al meer dan 70 jaar 

tegenover de Indische Nederlan-

ders. 

In de wereldgeschiedenis neemt 

de band tussen Nederland en 

Indonesië een bijzondere plaats 

in. Drie en een halve eeuw lang 

zijn deze twee landen (meta-

forisch gezien David en Goliath) 

nauw aan elkaar verbonden. 

Zonder dat de beide culturen het 

beseffen is er een fundamentele 

verbondenheid met elkaar door de 

lange verbintenis die ze met 

elkaar hebben gehad. Je ziet de 

verwevenheid in de taal, in de 

kookkunst, in de muziek, in het 

cultureel erfgoed enz. Nederland 

heeft haar eeuwenlange weelde te 

danken aan de rijkdommen van 

Indonesië, met name door de 

natuurlijke grondstoffen.  

Multatuli omschreef het heel 

treffend: Nederland drijft op de 

Gordel van Smaragd.  

Uit de lange verbintenis tussen 

deze twee landen is het Neder-

lands-Indisch/Indisch-Nederlandse 

volk ontstaan, ook wel genoemd 

de Indischen. Een volk dat 

ontstaan is uit de vermenging van 

twee volkeren. De verhoudingen 

tussen de Indischen en de 

Nederlanders maar ook die tussen  

de Indischen en de Indonesiërs 

stonden een hele eeuw lang onder 

spanning.  

Toen Indonesië de onafhankelijk-

heid proclameerde kwamen de 

Indischen tussen twee vuren te 

staan. De Indonesiërs moesten de 

collaborateurs niet meer en de 

Nederlanders moesten de bas-

taards ook niet. In de ronde tafel 

conferentie van Linggarjati werden 

de Indischen uitverkocht aan 

Indonesië.  

Nederland heeft de rechten van  

de  Indische  mensen  daar  in  die  

conferentie verkwanseld aan Indo-

nesië. Men onderhandelde voor 

een uitverkoop plek en dat werd 

West-Irian (Nederlands Nieuw 

Guinea). Irian Barat zou het 

nieuwe land worden van het 

Indisch-Nederlandse volk. De 

grote volksverhuizing vond plaats 

en de Indischen emigreerden naar 

Irian Barat. Op die manier 

voorkwam Nederland de massale 

uitstroom van rechtmatige Neder-

landers naar Nederland. Voor de 

Indischen was het een perfecte 

oplossing. Men kende Nederland 

niet en men was geboren en 

getogen in de tropen en niet in dat 

koude kikkerlandje.  
 

Hoe desillusionerend was het toen 

de grote stroom Indische Neder-

landers toch koos voor Nederland, 

toen al merkbaar was dat aan het 

einde van de 50er jaren Indonesië 

de aanval begon op Nederland 

door Irian Barat te claimen als 

Indonesisch grondgebied.  
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De grote uitstroom naar Nederland 

vond toch plaats en Nederland 

reageerde ongepast en onge-

geneerd. Alle Indischen moesten 

hun overtochtkosten en verblijfs-

kosten en eerste lijn voor-

zieningen zelf betalen. Het was 

toen heel anders gesteld met de 

Indischen, die nota bene gewoon 

wettelijk gezien Nederlanders 

waren ten opzichte van de 

vluchtelingen en de Spanjaarden, 

Portugezen en Italianen in de 60-

er jaren en Turken en Marokkanen 

in de jaren 70, 80 en 90. Kregen 

vooral deze laatste niet-Neder-

landers alle faciliteiten gratis (alle 

informatie werd zelfs in de 

allochtone talen gegeven), de 

Indischen moesten alles tot op   

de laatste centen terugbetalen, 

weliswaar renteloos, maar toch!  

Wat verfoeilijk en mensonterend 

was dat de Indisch jongens naar 

de Ambachtsschool en de meisjes 

naar de Huishoudschool werden 

gedirigeerd, meer waren ze niet 

waard in de ogen van de Neder-

landers. De vaders werden 

regelrecht geplaatst in de Rijks-

werkplaatsen, de moderne koelie-

inrichtingen, want intelligenter dan 

dat niveau waren ze niet volgens 

de BBMZ ambtenaren.  

De gezinnen werden in mensont-

erende pensions ondergebracht, 

waarvan de vochtige wanden van 

de kamers helemaal zwart waren 

geworden van de schimmels en de 

matrassen gevuld werden met stro 

waardoor al het kabaal bij elke 

beweging die je maakte je niet 

kon slapen. De pensionhouders 

hadden toen flink geld verdiend 

aan die arme Indische Neder-

landers. Uit ellende waren finan-

cieel sterkere Indische gezinnen 

gevlucht naar de Verenigde 

Staten, Canada, Brazilië, Zuid-

Afrika en Australië. 

Het leven van de Indische Neder-

landers was in het begin heel erg 

zwaar.                                        

Men werd op alle fronten en op 

alle niveaus zeer gediscrimineerd. 

Zelfs de hoger opgeleiden uit 

Indonesië kregen niet de 

erkenning die ze eigenlijk verdiend 

hadden. Ze zaten in Indonesië op 

Nederlandse scholen, dus ook 

hogescholen maar werden in 

Nederland gewoonweg gedegra-

deerd en hun behaalde diploma’s 

ongeldig verklaard. Een jarenlang 

praktiserend huisarts bracht het 

niet verder dan keuringsarts te 

worden bij de Koninklijke Land-

macht.  

Eddy Van Halen                                   

Een ervaren en gediplomeerd 

tandarts werd niet meer dan 

schooltandarts. Officieren van 

Justitie werden gewoon griffiers en 

Ingenieurs kwamen terecht achter 

de bankschroeven van allerlei 

werkplaatsen. De klap op de 

vuurpijl kwam later, de rechten 

van tal van financiële vergoe-

dingen werden en worden nog 

steeds niet gehonoreerd tot op de 

dag van vandaag. De Indische 

Nederlanders zijn een melaats 

volk geworden. 

De Indischen brachten levendige 

muziek mee uit het bruisende 

tropisch leven. Wat gebeurde er 

toen? De aanbeden TV-coryfeeën 

Willem Duys en Mies Bouwman 

noemden de Indische muzikanten: 

apen die uit de rimboe kwamen, 

en daar horen ze thuis was hun 

oordeel.                                   

De Nederlandse jeugd echter sloot 

De Tielman Brothers, The Black 

Dynamites en The Crazy Rockers 

in hun armen. The Black 

Dynamites waren eigenlijk de 

grootsten omdat ze maar liefst 

drie Spaanse internationale films 

met Spaanse wereldsterren van 

muziek voorzagen. Maar de 

kasteleins in de muziekcafé’s en 

de beheerders van de danszalen 

weigerden de Indische artiesten 

werk te verschaffen. Uit pure 

ellende vluchtten de Indische 

muzikanten (en dat zijn er heel 

veel, de Indischen zijn geboren 

met een gitaar) naar Duitsland. 

Daar werden ze met open armen 

ontvangen. Onder andere de 

Decca studio’s in Hamburg hebben 

talloze platen opgenomen met    

de Indo-Rockers. De Tielman 

Brothers werden zelfs gevraagd 

om Duitsland te vertegenwoor-

digen op het Eurovisie Song-

festival.  

De grote Duitse TV-presentatoren 

van destijds: Peter Frankenfeld  

en Hans-Joachim Kulenkampff  

haalden alle Indische artiesten 

naar hun Duitse shows. Na een  

10 jaren durende strijd kwam de 

erkenning dat de Tielman Brothers 

de Godfathers zijn van de Neder-

landse Popmuziek.  

Een verdwaalde Indische artiest 

haalde echter de absolute wereld-

top: Eddie van Halen (zie foto). 

Indonesië is na China het land met 

de grootste economische groei. 

Nederland vergrijst terwijl Indo-

nesië verjongt. De potentie van 

groei dat bij de Indonesische 

jeugd zit zou een geweldige 

nieuwe markt voor de Nederlandse 

senioren, die al vanaf hun 50ste 

jaar, in Nederland afgedankt zijn 

als oud vuil.  

De corruptie die in Indonesië 

heerst is een erfenis van het 

Nederlands/Indisch tijdperk. Velen 

vergeten de oorsprong van dit 

fenomeen, dat geïntroduceerd 

werd door de VOC/handelaren om 

de sultans en hun onderdanen om 

te kopen. 
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(advertentie) 
 

Onderzeeboot-patrouilles bij Nieuw-Guinea 

De onverwachte wereldreis van Hr.Ms. Dolfijn in 1962 
Door:  Jan Willem van Waning                                

Een al wat ouder artikel, maar 

toch interessant om te lezen.  

Het was niet gepland, deze 

wereldreis nu 50 jaar geleden – 

daar kunnen Petra en ik per-

soonlijk van getuigen. Het zou 

slechts voor een oefenreis van 

twee maanden zijn dat ik, als op-

een-na-jongste officier aan boord 

Hr.Ms. Dolfijn (DLF), op 24 januari 

1962 uit Den Helder vertrok voor 

de voorjaarsreis van Smaldeel 5. 

Dit vlootverband bestond verder 

uit ons vliegkampschip Hr.Ms. 

Karel Doorman, de onderzeeboot-

jagers Hr.Ms. Limburg en Hr.Ms. 

Groningen, en de andere ‘sub’ 

Hr.Ms. Zeeleeuw (ZLW) – met 

jaargenoot en goede vriend Ab 

Dijkstra aan boord. Na terugkomst 

in april zouden Petra en ik ons 

verloven, het liep ‘eventjes iets 

anders uit....’  

Na een gezamenlijk bezoek aan 

Cartagena (Colombia) oefenend 

met beide jagers, zijn we op      

13 maart bovenwater geroepen 

middels het sein ‘4 handgranaten’. 

Er was bericht ontvangen dat het 

vervolg van deze reis was 

gewijzigd in ‘een serie opera-

tionele bezoeken aan havens langs 

de Westkust van Mexico en 

Amerika’. Alle smaldeel-schepen 

moesten met de hoogste spoed 

rendez-vous maken op 10 mijl 

bewesten Aruba. 

Die positie naderend – waar de 

andere schepen al lagen te 

dobberen – kregen we de tele-

grafische vraag: “wat heeft U nog 

nodig om op oorlogsterkte te 

zijn?”. Nu is een onderzeeboot in 

principe altijd gereed voor alle 

eventualiteiten, maar we misten 

een bepaalde categorie schepe-

ling. Aan boord van de Doorman 

meldde er zich een als vrijwilliger. 

Hr.Ms. Dolfijn  

Hoewel het berichtenverkeer met 

‘Den Haag’ zodanig hoog was 

geclassificeerd dat alleen officieren 

de seintjes mochten ontcijferen, 

bevroedde   hij   dat   er    enkele 

schepen naar Nederlands Nieuw 

Guinea (NNG) zouden worden 

gezonden. “Daar zal eerder de 

Doorman dan de onderzeeboten 

bij zijn”, gokte hij verkeerd – om 

deze gok verder gedurende acht 

maanden te betreuren. De 

Doorman arriveerde medio april in 

Nederland. 

In zes uur tijd zijn de twee jagers 

en twee onderzeeboten ‘opgetopt’ 

voor operaties aan de andere kant 

van de wereld – een proeve van 

operationeel kunnen die mij nog 

met trots en bewondering vervult. 

‘Marineschepen voor vlagvertoon 

naar San Diego’, kopte De 

Telegraaf de volgende ochtend in 

Nederland. “Oh je, daar gaat onze 

verloving in april”, verzuchtte 

Petra terecht – voortijdig gecon- 

fronteerd met de ongewisheden 

van het Marineleven. Een con-

frontatie die zij later nog vele 

malen dapper heeft moeten 

doorstaan. 

Voor de jongere officieren en de 

schepelingen kwam de opdracht 

om naar NNG te gaan als een 

volslagen verrassing. Alleen de 

commandant en oudere officieren 

waren voor vertrek uit Den Helder 

van deze mogelijkheid op de 

hoogte. Beide jagers gingen 

inderdaad in eerste instantie naar 

https://jjwvanwaning.wordpress.com/author/jjwvanwaning/
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San Diego; de twee ‘boten’ echter 

naar Manzanillo, gelegen aan de 

zuidwestkust van Mexico.  

Serieus op pad 

Bij doorvaren van het Panama-

kanaal, op 17 maart, hadden     

we een met UZI-geweer bewa-

pende schepeling verscholen op  

de brug geposteerd. Het sturen 

van Nederlandse marineschepen 

naar NNG was streng geheim 

gehouden, omdat ‘Den Haag’ wist 

dat aan Indonesië gelieerde naties 

– waaronder mogelijk Panama – 

daar aanstoot aan konden nemen. 

En hoewel wij van Panama 

toestemming hadden het kanaal te 

gebruiken, kon je nooit uitsluiten 

dat vanaf de wal een of andere 

fanatiekeling op ons zou schieten. 

“Manzanillo bestaat uit 3 kerken, 6 

bordelen en 12 kroegen”, seinde 

Ab mij opgewekt per lamp 

gedurende een namiddag-wacht 

naast elkaar varend op weg naar 

die, kennelijk interessante, plaats. 

Een opvarende van de ZLW was 

toevallig, tijdens een vakantiereis, 

dat stadje gepasseerd en had er 

deze oppervlakkige herinnering 

aan overgehouden. Zij bleek na 

aankomst in de haven ongeveer  

te kloppen – ons verblijf daar was 

te kort om alle gelegenheden op 

aanwezigheid en doelstelling te 

controleren. 

Na afmeren op de boei, op 24 

maart, heeft de lokale gouverneur 

vergezeld van vijf tot de tanden 

toe bewapende lijfwachten onze 

boot gedurende korte tijd bezet. 

Pas na vele borrels in de longroom 

– en een langdurig verblijf op    

het ‘officierspotje’ (WC) waarin 

Playboy’s ‘Miss June’ van 1961 in 

al haar pracht was ten tooi 

gespreid – aanvaardde dat 

heerschap dat ons bezoek van 

louter vriendschappelijke aard 

was. 

Naast elkaar liggend bereidden 

beide boten zich voor op de 

komende oversteek. 

Toen op 27 maart het bericht uit 

Den Haag kwam om uit te varen, 

spoedde Ab, als voedingsofficier 

van de ZLW, zich naar de lokale 

markt om (alle) verse waren in te 

slaan. Zijn tegenvoeter op de DLF, 

Erik van Es, arriveerde daar een 

half uur later met de enige 

beschikbare truck. “Zullen we 

maar delen, dan rijden we samen 

terug”, suggereerde Erik – 

hetgeen geschiedde. Zelf zal ik 

nooit de teleurgestelde gezichten 

van de nonnen vergeten toen mijn 

matroos-wasbaas en ik al ons door 

hen zo zorgzaam over lijnen te 

drogen gespreid schoon wasgoed, 

ruw wegritsten.  

Bemanning Hr.Ms. Dolfijn in 1962 

Wij vertrokken eerder omdat de 

ZLW nog moest wachten op 

flessen freon voor de aircon-

ditioning. Dit kwam ons goed uit, 

want de voormalige Amerikaanse 

(‘Guppy’) onderzeeboot ZLW, kon 

met haar vier diesels bovenwater 

aanmerkelijk sneller varen dan 

onze Nederlandse (‘drie-cylinder’) 

onderzeeboot met twee diesels. 

Na zo’n vijf dagen kon onze 

commandant zijn nieuwsgierigheid 

naar de positie van de ZLW niet 

bedwingen: “My position is.... 

what is yours”, seinde hij (uiter-

aard geclassificeerd) ongeveer. 

Toen het antwoord binnen kwam, 

brak bij ons een hilarisch gelach 

uit: die stomme Zeeleeuw        

had kennelijk geen goede nota 

genomen van het gestelde in de 

Admiralty Ocean Passages for the 

World betreffende heersende 

stromingen. Daarop gewezen, 

kwam van onze zusterboot het 

antwoord: “Attendeer U op VVKM 

13 para...”. VVKM 13? – dat 

voorschrift ging toch over finan-

ciële zaken, wat had dat hiermee 

te maken? Het bleek dat in dit 

voorschrift een nog uit de 

Koreaanse oorlog stammend 

besluit stond dat, als een schip in 

dit gebied zich ten noorden van de 

Kreeftskeerkring bevond, de extra 

gevarentoeslag regeling van 

toepassing was. Einde gelach, 

althans bij ons. 

Op 17 april al een tijd op een 

loods wachtend voor de dicht 

beboste – en daardoor moeilijk   

te onderscheiden – kust van 

Guam, kwam majoor-machinist 

Warlich op de brug om een luchtje 

te scheppen. “Ik ben in de oorlog 

in Guam geweest”, zei hij, be-

dachtzaam een strootje rollend – 

“maar dit is niet Guam”. Onze 

arme navigatie-officier die het, 

zoals alle jongere officieren aan 

boord, niet zo gemakkelijk had – 

ging bijna door de knieën. 

Gelukkig verscheen kort daarop 

toch de juiste loodsboot. 

Ten zuiden van Guam kwamen we 

in een heuse tyfoon terecht – de 

enige keer dat ik echt heb 

gevreesd dat een boot zou kunnen 

omslaan.                                

Een Amerikaans vliegtuig, dat 

eerst nog informatie gaf over de 

bewegingen van het oog van 

Georgia, staakte daarmee na twee 

dagen vanwege: “No shipping in 

this area”. Wij mochten hem niet 

van onze aanwezigheid op de 

hoogte stellen vanwege radiostilte. 

Op weg naar Hollandia zijn zig-zag 

koersen gevolgd tegen het 

mogelijk gevaar van Indonesische 

onderzeeboten. Dit was enigszins 

overdreven, zoals ons na 

aankomst aldaar (op 22 april)      

is gebriefd, maar: ‘better safe  
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De Baai van Manokwari, gezien vanaf de Tafelberg 

than sorry’ – en Schout-bij-Nacht 

Reeser, de voortreffelijke Com-

mandant der Strijdkrachten in 

NNG (COSTRING), was onder de 

indruk van onze operationele 

instelling. De ZLW bleek ons in 

Hollandia toch drie dagen voor te 

zijn geweest – over VVKM 13 

hebben we het met onze collegae 

maar niet meer gehad.  

Oorlogspatrouilles rond 

Nederlands Nieuw Guinea 

Na een onderhoudsperiode in onze 

thuishaven op het eiland Biak en 

oefeningen met onderzeeboot-

jagers in mei waarbij ook de 

mooie havenstad Manokwari 

(thuishaven van de ZLW) is 

bezocht, vertrok de DLF op 9 juni 

voor haar eerste Verkennings-

patrouille onder oorlogsomstan-

digheden zuidwest van NNG. Deze 

was in eerste instantie gericht 

tegen de infiltratie vooral van 

Indonesische motortorpedoboten 

(MTB’s). Deze MTB’s zouden, 

volgens onze uitstekende marine-

inlichtingendienst (MARID), vanuit 

Ceram of zuidoostelijker gelegen 

eilanden, trachten een compagnie 

troepen op het eiland Misool, ten 

zuidwesten in NNG, aan land te 

zetten. 

In de ochtend van 17 juni 

onderschepten onze telegrafisten 

een vijandmelding van een 

Neptune aan COSTRING. Dit 

marine-patrouillevliegtuig had op 

haar radar een groot doel 

gedetecteerd dat langs de 

noordkust van Ceram in oostelijke 

richting voer. De positie van het 

schip was ongeveer 50 mijl ten 

westen van de DLF, zodat het een 

kwestie van afwachten was. En 

inderdaad, na enige tijd pikte onze 

sonar het geruis op van zware 

dieselmotoren, dat allengs sterker 

werd.                                     

Onze commandant herkende door 

de periscoop het schip als het 

hoofdkwartier- tevens troepen-

transportschip Multatuli. Een zo-

genaamde ‘flash’ vijandmelding 

werd verzonden en het schip kust-

inwaarts gevolgd.  

Niets vermoedend ging dit, in 

camouflagekleuren geschilderd, 

schip, op de rede van Wahai 

(noordkust Ceram) ten anker. Aan 

dek waren militairen druk in de 

weer en vanaf steigers aan de wal 

voeren sloepen af en aan. Van 

deze bezigheden zijn tot 1000 

yards afstand periscoop-foto’s 

gemaakt, waarna weer veilige 

afstand is gemaakt. 

 

Het was de droom van elke 

onderzeebootcommandant: een 

belangrijk ‘vijandelijk’ doel dat 

bovendien stil lag! Het werd onze 

commandant dan ook te machtig 

en de radiomast ging weer op, 

ditmaal om een urgent verzoek 

aan COSTRING te zenden om de 

Multatuli te mogen aanvallen. Nu 

bestond er een klein probleem: 

formeel had de DLF niet binnen de 

territoriale grens van 12 mijl vanaf 

de kust van Ceram mogen komen. 

Zelden is er zo snel een antwoord 

ontvangen: driemaal ‘Negative’.  

Tot ons aller opluchting kreeg de 

commandant echter geen 

uitbrander voor zijn evident 

overschrijden van de zuidelijke 

patrouillegrens. Een groot nadeel 

bij deze en volgende braai-

verkenningen was, dat onze dunne 

aanvalsperiscoop defect was en 

daarom, noodgedwongen, de 

dikkere – en dus meer zichtbare – 

navigatie periscoop moest worden 

gebruikt. 

De volgende dag kreeg de DLF 

opdracht om de ZLW af te lossen, 

die een patrouille uitvoerde boven 

de Aroe-eilanden, zo’n 200 mijl 

ten zuidoosten van Ceram. Over 

de onderwater-telefoon is op      

de afgesproken plaats contact 

gemaakt, waarna beide boten 

bovenwater kwamen.  

Commandant ZLW kwam per 

rubberboot langszij om bijzonder-

heden over te geven. Ab Dijkstra 

en ik konden vanaf de brug naar 

elkaar zwaaien. De ZLW had een 

vrij eentonige patrouille gehad 

m.u.v. een grote schrik: rustig op 

250 voet diepte varend stootte de 

boot met haar 2 meter onder het 
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schip uit stekende sonar-

transducer op een rif die er 

volgens de kaart (van 1928 !) niet 

lag – althans toen niet. Water 

spoot door de sonarbun de 

boegbuiskamer in, en de boot 

werd pijlsnel naar periscoopdiepte 

gebracht voor het uitvoeren van 

provisorische afdichtingen. 

De ZLW voer na ons rendez-vous 

terug naar haar basis Manokwari, 

waar haar aflosser, Hr.Ms. Walrus 

(WLR) op 12 juli arriveerde. De 

dag daarop aanvaardde ZLW de 

thuisreis via Madagaskar, Lagos 

en Dakar. Het aandoen van deze 

Afrikaanse havens was om 

‘goodwill’ te kweken in de VN, 

alwaar veel kritiek bestond op het 

Nederlandse beleid t.a.v. NNG. 

Met het ‘ronden’ van dit continent 

vestigde zij het record van de 

geografisch langste reis om de 

wereld van een Nederlandse 

onderzeeboot. 

‘Reeser’s Rust’ en 

verkenningen van baaien 

op jacht naar MTB’s 

Na een week van vruchteloos 

patrouilleren, wilde COSTRING de 

bemanning van DLF twee dagen 

rust gunnen in Kaimana, aan de 

zuidkust van NNG. Zeventien 

dagen oorlogswacht van zes-uur-

op-zes-uur-af gaat je niet in de 

koude kleren zitten – zeker niet bij 

een gemiddelde temperatuur van 

32 graden en enkel eten-uit-blik. 

Deze rust bleek evenwel van 

kortere duur, te weten zes uren.  

De MARID had vastgesteld dat er 

acuut infiltraties dreigden – dit 

keer vanaf de Kei-eilanden, on-

geveer 150 mijl west van ons 

laatste patrouilleterrein. De DLF 

werd daarom na dit, door de 

bemanning als ‘Reeser’s rust’ 

betiteld, havenbezoek, weer op 

pad gestuurd om als vooruit-

geschoven uitkijk te fungeren. 

Gelukkig was er in Kaimana nog 

wel verse voeding ingeslagen. 

 

De zuidelijke grens van ons 

patrouillegebied lag formeel 12 

mijl ten noorden van de Kei-

eilanden, hetgeen onze comman-

dant echter niet belemmerde om, 

op eigen initiatief, op 27 juni op 

100 meter diepte langs de 

westkust van Groot Kei zuidwaarts 

te varen, alwaar halverwege het 

Indonesische marine-steunpunt 

Elat lag. Wat je onze daad-

krachtige commandant ook mocht 

verwijten, gebrek aan durf en 

daadkracht horen daar zeker niet 

bij!  

Een MTB 

Navigerend op een fotokopie van 

een zeekaart uit 1928, in een 

gebied vol met riffen en 

ondiepten, is op periscoopdiepte 

de baai van Elat binnen gevaren. 

Spiegelgladde zee en een groot 

aantal vissende prauwen vergden 

hierbij uiterste behoedzaamheid 

bij het opsteken van de periscoop. 

Van nauwelijks 2 mijl afstand zijn 

foto’s gemaakt van de ten anker 

liggende grote marinetanker 

Bunju, de kleinere MTB-tender 

Karang Raya – en van de langszij 

deze schepen afgemeerde vier 

MTB’s. Aan de pier lag nog een 

klein escortevaartuig. Vlak voor 

het verlaten van de baai keek een 

verschrikte visser op zo’n 100 

yards afstand in het net boven het 

wateroppervlak verschijnende 

periscoop-oog: “neer periscoop!”. 

Op veilige afstand van de wal is 

het resultaat van de verkenning 

aan COSTRING gerapporteerd, 

waarna de patrouille ten noorden 

van de eilanden werd hervat. De 

volgende dag moest tijdens 

snuiveren (op periscoop-diepte 

‘snorkelend’ op de dieselmotoren) 

drie maal worden weggedoken 

voor Indonesische vliegtuigen. 

Intussen kreeg de MARID steeds 

meer aanwijzingen dat een 

infiltratie vanuit Elat inderdaad op 

handen was. Reden voor 

COSTRING om de DLF ditmaal 

opdracht te geven opnieuw de 

baai van Elat te verkennen. Dit 

gebeurde op 30 juni onder       

veel gunstiger omstandigheden: 

ruwe zee die de navigatie-

periscoop maskeerde, en veel 

minder prauwen. De situatie in de 

baai bleek ongewijzigd, hetgeen – 

natuurlijk weer op veilige afstand 

– aan ‘de wal’ is gerapporteerd. 

 ‘s Avonds, weer teruggekeerd op 

onze patrouillelijn ten noorden van 

de eilanden en bovenwater 

varend, meldde onze radaropera-

teur vier contacten komend vanaf 

Elat en op een noordelijke koers – 

dus onze richting uit. Na ‘drie 

claxons’ om te duiken, en 

‘aanvalsploeg op post’, ging de 

zoveelste vijandmelding eruit. 

Veel meer zou de DLF niet kunnen 

doen, want tegen de – inmiddels 

door de sonar als zodanig 

geclassificeerde – MTB’s, begin je 

met torpedo’s niet veel. Maar aan 

de wal en op de ten noorden van 

ons patrouillerende jageres en 

marine-patrouillevliegtuigen, was 

men gealarmeerd – en dat was 

onze voornaamste opdracht. In dit 

geval bleek het slechte weer reden 

te zijn voor de MTB’s om hun 

infiltratiepoging op te geven: de 

sonar meldde dat de boten waren 

omgedraaid: “geruis wordt zwak-

ker, peiling hetzelfde”. 

Op 2 juli kreeg de DLF nogmaals 

opdracht om de baai van Elat te 

verkennen. Op weg daarheen 

meldde de sonar geruis, waarna 

op de radar vier echo’s zijn 

waargenomen die met hoge vaart 

richting Ceram wegvoeren – ’onze’ 

MTB’s, ongetwijfeld. 

Drie mijl voor de ingang van de 

baai passeerde het uitvarende 

escortevaartuig ons op korte 

afstand, waarna de marinetanker 

volgde.   In  de  baai  bleek  geen 
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enkel schip meer te bekennen.  

Het infiltratieplan was kennelijk 

afgelast vanwege slecht weer en 

mogelijk ook vanwege de onder-

kende verhoogde Nederlandse 

waakzaamheid in de regio. De DLF 

kreeg opdracht om de Warubaai 

op de NO-kust van Ceram te 

verkennen, om te zien of de 

Karang Raya en de MTB’s zich 

daarin bevonden, zoals de MARID 

vermoedde. 

Bij verkenning aldaar op 4 juli, 

bleek dat niet het geval te zijn. 

Een zware deining maakte het 

ankeren voor deze schepen ook 

onmogelijk. Daarop volgde de 

opdracht: “verken zo spoedig 

mogelijk de Wahaibaai en de 

Selemanbaai”. Aan de oppervlakte 

varend op weg naar deze 

westelijker op Ceram gelegen 

baaien, is de boot ‘s nachts twee 

maal onderwater gedwongen door 

een eigen Neptune marine-

patrouillevliegtuig dat ons met 

lichtfakkels verlichtte. Na een 

nijdig bericht aan de Neptune, is 

de opmars snuiverend vervolgd, 

teneinde deze bevriende ‘kist’ 

geen aanstoot meer te geven. 

Beide baaien bleken vrij van 

vijandelijke schepen. 

Op 7 juli is in Biak afgemeerd na 

een patrouille van 29 dagen; de 

langste en operationeel meest 

succesvolle patrouille door een 

Nederlandse onderzeeboot bij 

NNG.  

Afgeblazen acties tegen 

de dreigende 

Indonesische invasie 

Op 27 juli vertrok de DLF richting 

noordoostkust van Halmahera, ten 

westen van NNG. Onze opdracht 

was om ‘op order’ vijandelijke 

onderzeeboten en bovenwater-

schepen te onderscheppen die 

deelnamen aan de invasie van 

NNG. De WLR patrouilleerde toen 

al voor de zuidoostkust van dat 

eiland. Zo zouden twee verwachte 

Indonesische opmarsroutes naar 

NNG bewaakt worden. Nauwelijks 

in ons patrouillegebied, kreeg de 

DLF opdracht om zich naar Ambon 

(zuidwestkust Ceram) te spoeden, 

teneinde daar troepentransport-

schepen met parachutisten aan 

boord aan te vallen.  

Op 2 augustus, toen de boot via 

de Molukkenzee, west van 

Halmahera, al een heel eind op 

weg was, is deze opdracht 

geannuleerd: het verzoek van 

COSTRING aan ‘Den Haag’ om te 

mogen aanvallen, was afgewezen. 

Na nog een week patrouilleren 

voor de noordoostkust van 

Halmahera, is op 17 augustus 

bericht ontvangen over de 

bereikte wapenstilstand, met de 

opdracht terug te keren naar Biak. 

Op 20 augustus is onze, toen weer 

veilige, haven bereikt.  

 

Ook de WLR heeft de aanvanke-

lijke opdracht om de twee 

troepentransportschepen aan te 

vallen niet mogen uitvoeren. Zij 

patrouilleerde al bezuiden Ambon 

toen zij op 2 augustus de opdracht 

kreeg terug te keren naar haar 

patrouillegebied zuidoost van 

Halmahera. Daar heeft zij tot 14 

augustus gepatrouilleerd zonder 

Indonesische schepen of vlieg-

tuigen waar te nemen. 

Het einde van Nederlands 

Nieuw Guinea en de 

terugreis 

Op 15 augustus is in New York de 

overeenkomst over ‘West Nieuw 

Guinea’ en Indonesië gesloten, 

waarbij het bestuur aan een 

voorlopig ingestelde VN-instantie 

werd overgedragen. De doel-

stelling van onze regering, om de 

soevereiniteit over NNG te 

handhaven totdat de Papoea’s     

in staat zouden zijn om het 

zelfbeschikkingsrecht uit te 

oefenen, is – helaas vooral voor 

de Papoea’s – niet bereikt. Aan de 

inzet van de KM-eenheden en van 

de sinds ’60 aangevoerde KL- en 

KLU-versterkingen, heeft dit niet 

gelegen. 

Persoonlijk denk ik dat Nederland 

(en wij krijgers ter plaatse), bij dit 

conflict door de oog van de naald 

zijn gekropen – er dreigde een 

massale gecoördineerde invasie 

door de lucht en over zee, die wij 

niet hadden kunnen weerstaan. 

Met name tegen de hoogvliegende 

en ook met anti-schipraketten 

bewapende, Tupolev bommen-

werpers, hadden wij geen 

verweer. 

Intrigerend bleef lange tijd de 

vraag of er toen ook Sovjet-

onderzeeboten aan Indonesische 

zijde zijn ingezet. Dit was in 1999 

in nationale krantenpublicaties 

bericht. In recente artikelen heeft 

marineofficier en a.s. historicus W. 

M(atthijs) Ooms, op basis van zijn 

afstudeerscriptie, geconstateerd 

dat er daadwerkelijk zes Sovjet-

onderzeeboten op weg waren naar 

NNG, en dat er tien Tupolev 

bommenwerpers waren bemand 

door Russische bemanningen. 

Heeft Nederland bijna de dubieuze 

eer gehad om, naast Indonesië, 

ook met de Sovjet-Unie slaags te 

raken? 

En in hoeverre waren onze 

politieke en militaire leiders in Den 

Haag en Hollandia daarvan toen 

werkelijk op de hoogte? Voer niet 

alleen voor historici, maar ook 

voor huidige politici, lijkt mij. 

Later is gebleken dat Sukarno, 

tegen de zin van zijn militaire top, 

had geëist dat de hele Nieuw-

Guinea-affaire voor 17 augustus – 

de Indonesische Onafhankelijk-

heidsdag – ‘hoe dan ook’ achter 

de rug moest zijn. Oud-zeeofficier 
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en -minister van Defensie Dr 

P.B.R. de Geus concludeerde in 

zijn boek ‘De Nieuw Guinea 

Kwestie’: Het is uitgesloten, dat 

de Indonesiërs een verrassings-

aanval hadden kunnen uitvoeren 

en ongetwijfeld zouden zij zware 

verliezen hebben geleden alvorens 

zij hun doel zouden hebben 

bereikt. Maar dat zij hun doel 

zouden hebben bereikt en dat er 

van Nederlandse zijde (burgers en 

militairen) ook zware verliezen 

zouden zijn geleden, lijkt mij 

onbetwistbaar. 

Op 1 oktober vertrokken de 

Groningen, Evertsen en DLF uit 

Biak voor de thuisreis. Bij het 

verlaten van de kade is de 

aanvalsperiscoop opgestoken met 

de (verboden) ‘Papoea Barat’- 

onafhankelijkheidsvlag in top. 

Vooral de uitwuivende Papoea’s 

waren hierover wild enthousiast. 

Dit in tegenstelling met ‘politiek 

 Den Haag’, waar Kamervragen 

over dit ‘vlagincident’ later leidden 

tot een – niet zo strenge – 

reprimande voor onze comman-

dant door de Commandant 

Zeemacht in Nederland. 

De WLR – die iets later later 

vertrok dan wij – keerde terug via 

het Suez-kanaal, dezelfde route 

als op haar uitreis. Onze reis 

verliep via Singapore, Karachi, 

Aden, het Suez-kanaal en Napels. 

Op 22 november, tijdens een 

vliegende sneeuwstorm, meerde 

de DLF af aan de Onderzee-

dienstkade in Den Helder, alwaar 

mijn – door inschrijving bij het 

Bilthovens gemeentehuis – in-

middels al ‘verloofde’ Petra, 

gelukkig toch nog op mij wachtte. 

De bemanning kreeg vier dagen 

extra winterverlof. 

Het Nieuw Guinea kruis-met-gesp, 

bewaar ik, naast mijn Vierdaagse 

kruis,  als  de  zwaarst  ‘bevochten’ 

lintje. Commandant Just Roele   

is, (uiteraard) heel terecht, ook 

‘Koninklijk’ onderscheiden. 

Bronnen: 

– R.E. van Holst Pelikaan, I.C. de 

Regt, J.F. Bastiaans, Patrouilleren 

voor de Papoea’s, de Koninklijke 

Marine in Nederlands Nieuw-

Guinea 1945-1962 (deel 2) 

(Amsterdam 1990) 

– P.B.R. de Geus, De Nieuw-

Guinea kwestie, aspecten van 

buitenlands beleid en militaire 

macht (Leiden 1984) 

– Peter Giesen, Rusland stond op 

het punt Nederland aan te vallen 

in N.-Guinea-conflict (de 

Volkskrant, 15 augustus 2012) 

– LTZ 2 OC W.M. Ooms, Geheime 

Sovjetsteun in Nieuw-Guinea, 

Marineblad 5, augustus 2012 

(http://www.kvmo.nl/2012) 

 

  z o e k t    d o n a t e u r s                                               

Het Indisch Platform behartigt de belangen van de Indische gemeenschap bij de Nederlandse regering               
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Bankrek. nr. NL84 INGB 0088 3644 67  t.n.v. Indisch Platform                                                                                                                                            

We moeten leren van onze fouten in 

Nederlands-Indië en die een plek geven in 

de canon                                 Door:  Eduard Steinmetz 

“Houd de geschiedeniscanon uit de 

klauwen van de partijpolitiek”, zei 

Frits van Oostrom, geschiedenis-

samensteller voor het onderwijs, 

nadat Minister van Engelshoven 

(Onderwijs) opmerkte dat meer 

aandacht moet gaan naar de 

schaduwkanten van de Neder-

landse geschiedenis. De minister 

kan in publicist Eduard Steinmetz 

een medestander vinden. Vreemd 

genoeg wordt Indonesië wel, maar 

Nederlands-Indië niet in de ge-

schiedeniscanon vermeld. Na 70 

jaar doofpot staan de schaduw-

kanten van de dekolonisatie-

oorlog (1945-1949) weer volop in 

de belangstelling, dankzij Remy 

Limpach’s boek “De brandende 

kampongs van Generaal Spoor” in 

2011.  

Nederlands-Indië hoort in deze 

canon thuis, al was het maar 

vanwege 400 jaar gemeenschap-

pelijke geschiedenis. De laatste 45 

jaar (1918 tot 1962) wan de 

kolonie Nederlands-Indië waren 

het heftigst, maar blijven bij het 

grote publiek vrijwel onbekend. 

 

Vanwege de onbekendheid komt 

onze schuld en ereschuld daardoor 

voor velen als een schok. Voor 

repatrianten of veteranen en hun 

nazaten met eerste, tweede of 

derde generatie problematiek is 

http://www.kvmo.nl/2012
https://www.trouw.nl/auteur/Eduard%20Steinmetz
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schuld leidmotief. Bij ereschuld 

gaat het vooral om opvulling en 

rechtzetting van lacunes. ‘Wir 

haben es nicht gewusst’ kunnen 

wij ons niet langer permitteren. 

Voor de VOC was Indië de grote 

melkkoe. Zonder de Nederlandse 

overheersing was er waarschijnlijk 

nooit een Indonesische eenheids-

staat ontstaan. Maar er werd niet 

alleen ‘iets groots verricht’.  

 

10 punten 
 

Daarom hier een kennis-update, 

inclusief schaduwkanten, in 10 

punten.  

 

1. ‘Romantische kennis’ over 

Multatuli en Tempo Doeloe is 

onvoldoende.  

2. Hetzelfde geldt voor de 

ethische politiek als legitimatie 

voor de Nederlandse over-

heersing als Indische kolonie. 

3. Na opkomend nationalisme in 

de jaren 1910 en 1920 voelt 

de Gouverneur-Generaal Van 

Limburg Stirum (zie foto) zich 

geroepen in een November-

verklaring (1918) tot Indo-

nesisch zelf-bestuur.  

 

 

  

4. In de jaren ’20 van de vorige 

eeuw volgt echter geweld-

dadige onderdrukking van de 

economisch gemotiveerde 

Atjeh-opstanden als onderdeel 

van een bredere koloniale 

onderdrukking. 

5. In de jaren ’30 wordt die 

onderdrukking nog erger, met 

politieke processen tegen de – 

toen nog – gematigd nationa-

listische leiders Soekarno en 

Hatta. Hun veroordeling en 

latere ballingschap in de jaren 

’30 eindigt met hun bevrijding 

door de Japanners 13 jaar 

later. Nederlands-Indië ver-

wordt steeds meer tot een 

politiestaat: willekeurig ver-

scherpte strafwetgeving  en 

discretionaire bevoegdheden 

van Gouverneur-Generaal Van 

Starkenborgh Stachouwer. Er 

is een feitelijke staat van 

apartheid à la Zuid Afrika 

later. De top van bestuur én 

bedrijfsleven in Indië is in 

handen van Nederlanders. De 

Indonesiërs hebben arbei-

dersbanen. De ‘Indo’s’ (van 

gemengde afkomst) hebben 

administratieve banen.  

Het gaat steeds meer wringen. 

Starkenborgh wijst de laatste 

pogingen tot een vergelijk 

tussen de nationalisten en 

Nederland via de petitie 

Soetardjo (1938) af en stelt 

dat Nederland nog eens 300 

jaar in Indië zal blijven. 

Daardoor verliest Nederland 

de laatste goodwill bij de 

gematigde nationalisten. 

6. De volgende strategische 

blunder is als het Nederlandse 

oorlogskabinet, gezeteld in 

London, op 8 december 1941 

de oorlog verklaart aan Japan 

en vrijwel direct overgaat tot 

het torpederen van Japanse 

koopvaardijschepen.            

Dit niettegenstaande de sterk 

verzwakte Indische Marine 

door tien jaar bezuinigingen 

(Vlootwet), de goeddeels 

ontbrekende luchtmacht en 

het KNIL (Koninklijk Neder-

lands-Indische Leger) dat 

slechts is ingesteld op 

politionele zaken en geen 

gewapende strijd met een 

geduchte tegenstander.  

7. Gevolg: Japanse inval in Indië 

en de capitulatie in maart 

1942, waardoor zo’n 150.000 

Nederlandse burgers en krijgs-

gevangenen in concentratie-

kampen werden gezet en ruim 

drie miljoen Indonesiërs de 

dood in werden gejaagd van-

wege wanbeheer, uitbuiting, 

dwangarbeid, armoede, onder-

voeding en honger. Hierdoor 

volgt de sterke ontwikkeling 

van het Indonesische nationa-

lisme onder de 65 miljoen 

Indonesiërs onder het motto: 

“Better to go to hell than to be 

colonized again”. 

 

Kapitein Raymond Westerling 

 

8. Nederland heeft vlak na de 

oorlog geen flauw benul van 

de rigoureus gewijzigde locale 

en internationale geopolitieke 

situatie. Pogingen tot rekolo-

nisatie en twee politionele 

acties vanaf 1947 stuiten op 

grote weerstand, zowel locaal 

als internationaal, met name 

door de zeer antikoloniale 

Verenigde Staten. De ‘rekolo-

nisatie-oorlog’ onder invloed 

van reactionair rechts in 

Nederland kenmerkt zich door 

een machtsstrijd tot in de 

hoogste regionen van het 

Koninkrijk. De tweespalt ken-

merkt zich door minstens één 

mislukte staatsgreep door 

Gerbrandy  Hazelhoff  (Soldaat 
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van Oranje), en de hoge 

officieren Kruls en Helfrich. 

Daarnaast was Prins Bernhard 

bij de anticonstitutionele 

activiteiten betrokken door de 

betrokkenheid bij de inter-

nationale wapenhandel en  

een latere couppoging door 

Kapitein Westerling, protegé 

van Bernhard en Spoor. De 

strijd ontaardt in een terreur 

en contraterreur, waarbij de 

Indonesische nationalisten, als 

ook de Nederlandse troepen 

zich schuldig maken aan 

structueel excessief geweld. 

Minstens 100.000 Indone-

sische strijders en ruim 6000 

Nederlandse soldaten komen 

om het leven.  

 

9. Onder Amerikaanse druk volgt 

in de zomer van 1949 een 

wapenstilstand en op 27 

december 1949 de soeverei-

niteitsoverdracht. De coup-

poging tegen Soekarno door 

Kapitein Westerling drie weken 

na deze overdracht is de 

laatste stuiptrekking. 

Nederland raakt hierdoor 

vrijwel alle goodwill kwijt en 

Soekarno draait de duim-

schroeven steeds verder aan. 

Voor Indische Nederlanders 

wordt Indonesië onleefbaar en 

ze repatriëren massaal. Velen 

van hen zijn verregaand 

getraumatiseerd.  

10. De roemloze aftocht tot aan 

Nieuw-Guinea in 1962 leidt tot 

stilzwijgen en 70 jaar doofpot.  

 

Een volk leert het meest van zijn 

schaduwkanten, aldus bestuurs-

kundige en publicist Eduard 

Steinmetz. Nederland kan daarom 

niet om 400 jaar geschiedenis met 

Indonesië heen.          

In de canon van de Nederlandse 

geschiedenis ontbreken de 

schaduwkanten van Nederlands-

Indië. Het Nederlands-Indisch 

schaduwverleden zat 70 jaar in de 

doofpot. Nog steeds beperkt 

onderzoek zich vooral tot exces-

sen tijdens de Indonesische 

onafhankelijkheidsoorlog (1945-

1949) waarbij overigens meer dan  

106.000 doden vielen.  
Drees sr, toenmalig minister-

president, noemde deze periode 

‘Vier jaar nachtmerrie’. Drees 

wordt in de canon wel genoemd, 

maar niet Van Starkenborgh, de 

laatste gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indië, of zijn opvolger 

Huib van Mook als sleutelfiguren 

in deze geschiedenis. Zij waren 

met Soekarno en Mohammed 

Hatta, de eerste vice-president 

van de Republiek Indonesië, voor 

Indië/Indonesië wat Drees voor 

Nederland was.  

 

Soekarno 

 

Eigen venster 

Deze schaduwkanten dienen onder 

een apart venster opgenomen te 

worden. Immers, Nederland en 

Indonesië delen 400 jaar 

geschiedenis. Het vermelden van 

schaduwkanten heeft zin omdat de 

canon een beeld geeft van een 

nationale, evolutionaire ontwikke-

ling. Een mens, maar ook een volk 

leert het meest van zijn 

schaduwkanten en het overwinnen 

daarvan. We leren onderweg via 

trial and error. Zo leerden we: 

Nooit meer wereldoorlog. Nooit 

meer koloniën. Conflicten bij voor-

keur uitvechten in de rechtszaal. 

Mensenrechtenverdragen, de VN, 

de Europese Unie, zelfs de NAVO 

als afschrikmodel zijn op dit 

leerproces gebaseerd.  

We verwachten terecht van de 

Duitsers dat zij leren van hun 

nazi-verleden, dat zij hun duistere 

kanten bezweren en overwinnen 

als voorwaarde om toegelaten    

te worden tot de beschaafde 

gemeenschap van naties. Tot op 

heden doen ze dat voorbeeldig. 

Geldt hetzelfde niet voor 

Nederland? 

Voor ons geweten is van belang 

dat wij het onderscheid tussen 

goed en kwaad in onszelf 

herkennen, al was het maar met 

terugwerkende kracht. Dat is 

voorwaarde voor een helings-

proces van trauma’s over 

generaties heen: zoals de eerste, 

tweede en derde generatie-

problematiek van zo’n 300.000 

Indiëgangers en hun nazaten. 

Daartoe behoren behalve 

Europeanen ook ‘Indo’s’(mensen 

van gemengd Nederlandse en 

Indonesische afkomst), Molukkers 

en Chinees-Indische repatrianten. 

In totaal gaat het inmiddels om 

ruim een miljoen Nederlanders.  

Uit eigen waarneming weet ik dat 

ernstige psychische trauma’s, een 

kampsyndroom en zelfs psychoses 

kunnen voortkomen uit het 

verzwijging of ontkenning van 

gebeurtenissen. Zelfs oud-premier 

Drees leed aan posttraumatische 

stress. Ik begreep pas waarom, 

toen hij mij – emotioneel aan-

gedaan – in een interview over de 

Indonesische kwestie vertelde 

over de politieke slangenkuil, 

chantage, pogingen tot militaire 

coups, grote tweespalt in het 

koningshuis (Juliana en Drees 

waren voor dekolonisatie, terwijl 

Bernhard en Gerbrandy tegen 

waren) en over de gewelds-

excessen tijdens de periode 1945-

1949, de politionele acties. 

Ook is het van belang om de 

politieke en bestuurlijke gang van 

zaken als historisch leerproces    



 

12 

te begrijpen. Zo ontaardde de 

aanvankelijk ethische politiek, met 

beloften in 1918 tot Indonesisch 

zelfbestuur, in gewelddadig neer-

slaan van economisch gemoti-

veerde Atjeh-opstanden. Zo was 

er repressie en waren er 

processen tegen Soekarno, Hatta 

en andere leiders en was er een 

politiestaat, met willekeur binnen 

een feitelijk apartheidsregime. 

Verantwoordelijkheid 

Het is ook na al die tijd van belang 

alsnog verantwoordelijkheid te 

nemen. Niettegenstaande zijn 

zwakke defensiepositie verklaart 

een strategisch blunderend 

Nederlands oorlogskabinet op 8 

december 1941 Japan de oorlog 

en gaat over tot torpederen van 

Japanse koopvaardijschepen. Dit 

leidt tot Japans inval in Indië en in 

maart 1942 tot capitulatie. Daarna 

verblijven 150.000 Nederlanders, 

burgers en krijgsgevangenen in 

concentratiekampen. Er vallen drie 

miljoen doden onder Indonesiërs, 

door het wanbeheer, uitbuiting, 

dwangarbeid, armoede en honger. 

Hierdoor groeit het nationalisme 

onder 65 miljoen Indonesiërs. 

Moeten die drie miljoen doden niet 

ook herdacht en erkend worden? 

En behoren ook wij niet te leren 

van onze fouten? 

Wie de geschiedenis goed bekijkt 

ziet dat politionele excessen 

(1947-1949) niet op zichzelf staan 

maar voortvloeiden uit de ontken-

ning – destijds al – van onze 

schaduwkant en positionering aan 

de verkeerde kant van de 

geschiedenis. (H)erkenning door 

middel van de canon is voorkomen 

van herhaling.  

Lees ook: 

Het was de wens van verzets-

man Rudi Jansz: eerst Neder-

land vrij, daarna Indonesië 

Het oorlogsverleden van zijn 

Indische vader Rudi  loopt als een 

rode draad door het leven van 

zoon en muzikant Ernst Jansz 

(Doe Maar). Hij was een van vele 

verzetsmensen in Nederland die 

sterke banden had met 

Nederlands-Indië.  

Schaamte houdt de verhalen 

over de oorlog in Indië 

verborgen 

Schaamte houdt veel  koffers  met 

materiaal over de oorlog in Indië 

dicht. Historicus Art de Vos, 

tevens auteur van ‘Gordel van 

geweld, overleven in Indië – een 

familiekroniek’, ziet ze graag 

geopend.   

 

  

Wel eens gedacht aan adverteren in NICC Magazine?                                                 
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Reactie op artikel Hans Moll  (oktober editie)   

Onlangs heb ik het boek gelezen 

van de schrijver Bernhard Dahm 

(een Duitser): "Soekarno en de 

strijd om Indonesië’s onafhanke-

lijkheid",  hetgeen ik een redelijk 

objectieve behandeling vond van 

het denken van Soekarno, hoe  

zijn land onafhankelijk te maken.  

Dahm bracht tenminste niet de 

emoties van de vroegere kolo-

nialen of de deelnemers aan de 

politionele acties met zich mee. 

In het artikel van Hans Moll over 

het Indië-onderzoek staan allerlei 

standaard uitspraken, die naar 

mijn mening helaas ongefundeerd 

zijn. Hierover wil ik de volgende 

zaken naar voren brengen: 

1)   Toen de Duitsers Nederland 

binnenvielen op 10 mei 1940 heb 

ik nergens gelezen dat de 

"Inlanders" in Nederlandsch Indië 

stonden te juichen wat de 

kolonisator nu was overkomen. Ik 

heb niet de indruk gekregen dat 

van Nederlandse zijde deze 

rustige houding ooit gewaardeerd 

is. 

Wel werden op die datum 

geïnterneerd, alle Duitsers, ook zij 

die net aan de nazi-vernietigings 

kampen waren ontsnapt zoals o.a. 

joden plus lieden waarvan al 

bekend was dat zij zich verzetten 

tegen het regime in eigen land. 

Van de Nederlanders werden de 

lieden waarvan bekend was of 

vermoed werd of verdacht werden 

van NSB-sympathieën opgepakt. 

Deze zijn allemaal zonder enige 

vorm van proces opgesloten in 

allerlei kampen zoals vroeger in 

Boven-Digoel. In 1941 is nog een 

schip met geïnterneerden naar 

Suriname verscheept waar ze nog 

steeds zonder vorm van proces 

geïnterneerd bleven tot enkele 

maanden na de capitulatie van 

Duitsland. 

 

Het zou van enige deemoed 

getuigen wanneer dit opsluiten en 

hoe het afliep toen de Japanners 

binnenvielen eens bestudeerd zou 

worden. Of misschien is deze 

studie al verschenen maar ik waag 

het betwijfelen net zoals Boven-

Digoel onder de mat werd 

geveegd. 

 

2)   Soekarno heeft altijd gepro-

beerd zijn land verenigd en onaf-

hankelijk te maken. Men kan 

betwijfelen of zijn methode zo 

verstandig was maar hem kort 

door de bocht een collaborateur  

te noemen en op een lijn te  

https://www.trouw.nl/samenleving/het-was-de-wens-van-verzetsman-rudi-jansz-eerst-nederland-vrij-daarna-indonesie-~a13e61b1/
https://www.trouw.nl/samenleving/het-was-de-wens-van-verzetsman-rudi-jansz-eerst-nederland-vrij-daarna-indonesie-~a13e61b1/
https://www.trouw.nl/opinie/schaamte-houdt-de-verhalen-over-de-oorlog-in-indie-verborgen~ac8832a6/
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/FT1YG1Y3/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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stellen met NSB-ers vind ik van 

gebrek aan inzicht getuigen van 

het onafhankelijkheids proces dat 

plaats vond. Als hij de onafhan-

kelijkheid niet van de Neder-

landers kreeg, wel dan is het   

hem uiteindelijk op de valreep 

gelukt die van de Japanners te 

verkrijgen. Dit kan niet van de 

NSB gezegd worden. Naar mijn 

mening kan je hem niet kwalijk 

nemen dat hij die onafhankelijk-

heid bleef nastreven. 

Waarschijnlijk is in dat proces van 

het nastreven wel het een en 

ander gebeurd dat minder vrolijk 

was, lijkt mij waarschijnlijk. 

Uiteindelijk waren de Japanners 

toen de baas en zij stelden de 

regels. Soekarno werd pas de 

officiële baas na de onafhanke-

lijksverklaring. Tot 15 augustus 

1945 had hij rekening te houden 

met de Japanners en kon er niet 

gesproken worden van een 

Indonesische staat geleid door 

Indonesiërs. 

In het najaar 1945 werd hij 

langzamerhand aan de kant 

geschoven en vervangen door 

Sjoetan Sjahrir. 

In het artikel van Hans Moll lees  

ik allerlei emotionele  uitingen die 

ik vroeger nog veel meer hoorde 

van oud-Indiëgangers. Zij waren 

behoorlijk geïndoctrineerd door 

een Nederlandse regering die ook 

niet zo geweldig inzicht had in het 

proces van onafhankelijkheid. De 

Nederlandse regering probeerde 

een sfeer uit te stralen dat onze 

soldaten een ontvangst te 

wachten stond zoals de bevrijders 

van Nederland destijds. Die 

gedachte was volledig misplaatst 

en heeft de soldaten op het 

verkeerde been gezet. 

Mocht men straten naar Indo-

nesische vrijheidstrijders gaan 

benoemen dan vind ik dat 

Soekarno erbij hoort. Tenslotte 

kan men een land niet kwalijk 

nemen wat voor president zij 

willen hebben, dat is hun zaak. 

Tegenwoordig (2019) zijn er 

zoveel onbenullen president 

geworden (zoals van de VS) dat 

men weinig kan zeggen over 

vroegere minkukels. 

Het probleem met een studie naar 

het gebeurde tijdens de onaf-

hankelijkheidsstrijd zal zeer zeker 

zaken naar boven brengen waar 

men niet blij mee is, zowel van 

Nederlandse zijde (die het nog kan 

accepteren) als van Indonesische 

zijde (waar men alles eigenlijk als  

onbetamelijk onder het kleed wil 

vegen). Zo stelde Westerling dat 

hij ongeveer 800 lieden had 

doodgeschoten, standrechtelijk, 

maar de tegenpartij beschuldigde 

hem van 10.000 of 20.000 doden?  

Voeg daarbij dat het DST nog zijn 

naam droeg bij de tweede 

politionele actie  terwijl hij al uit 

het leger was gestapt en U zult 

begrijpen hoeveel er nog precies 

uitgezocht zou moeten worden, wil 

men echt de waarheid weten. 

Maar wil men die waarheid wel 

weten? Misschien over 100 jaar. 

Karel Ottens 
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De VOC en de Banda Eilanden  
Lezing over een genocide om het handelsmonopolie op nootmuskaat 
 

De Banda eilanden liggen in de 

Zuid-Molukken in Indonesië. De 

beste nootmuskaat ter wereld 

kwam in de 17e en 18e eeuw van 

deze eilanden. Reden waarom de 

VOC daar een handelsmonopolie 

wilde realiseren. De bevolking van 

deze eilanden wilde in de 17e 

eeuw echter zelf bepalen met wie 

ze handel dreven.  

Dat resulteerde uiteindelijk, na 

allerlei conflicten met de VOC, in 

de vreselijke uitmoording van de 

Bandanese bevolking door de VOC 

in 1621, op bevel van Jan 

Pieterszoon Coen. Later vormden 

de Banda Eilanden een rijk win-

gewest en is er veel geld verdiend 

met de noot-muskaathandel. 

 

Nootmuskaatplantages werden 

vanaf de 17e eeuw door de VOC in 

beheer gegeven aan Hollanders. 

Deze kregen slaven toegewezen 

om de nootmuskaat te oogsten en 

af te dragen aan de VOC.  

Deze beheerders van nootmus-

kaatperken worden ‘perkeniers’ 

genoemd.  
 

 

De perkeniersfamilie Van den 

Broeke is een van de eerste 

perkeniersfamilies die al in 1627 

een nootmuskaatperk beheerde op 

Banda. Rick van den Broeke is een 

nazaat van deze familie en heeft 

zich verdiept in de bijzondere 

geschiedenis van deze eilanden en 

geeft regelmatig lezingen over dit 

onderwerp. 

Tijdens de lezing wordt verteld 

waarom de nootmuskaat in de 17e 

en 18e eeuw zo’n gewilde specerij 

was en hoe de VOC de handel op 

nootmuskaat organiseerde. Ook 

wordt toegelicht hoe door de 

eeuwen heen de positie van Banda 

veranderde en hoe de situatie op 

Banda nu is. Een achterneef van 

Rick, Pongky van den Broeke, 

beheert nog altijd het nootmus-

kaatperk op de Banda Eilanden 

waar vele generaties Van den 

Broeke eerder actief waren als 

‘perkeniers’. 

Op het einde van de lezing wordt 

een film vertoond over de Banda 

Eilanden. De duur van de lezing is 

1½ uur incl. een pauze van een 

kwartier.  

 

Deze lezing werd eerder gegeven 

in het Nationaal Archief in Den 

Haag, Museum Bronbeek in 

Arnhem en diverse bibliotheken. 

Indien u interesse heeft in deze 

lezing voor uw eigen organisatie 

kunt u contact opnemen met Rick 

van den Broeke.  

E-mail: rickvdbroeke@gmail.com

 

Zijn jullie kerels of lafaards                       
De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-’45   

Uitgebreide boekbespreking door:  Sander van Walsum  

Journalist en Schrijver Herman 

Keppy raakte ontroerd toen hij 

vaststelde hoeveel indo’s en 

Indonesiërs betrokken waren bij 

de strijd tegen nazi-Duitsland. ‘Er 

waren ook mensen bij die zeiden: 

dit pikken we niet.’ Jongens waren 

het.   Indische   jongens,   en  een 

enkel meisje. Tienduizenden van 

hen woonden tijdens de Duitse 

bezetting in Nederland. En ze 

waren oververtegenwoordigd in 

het verzet, zegt Herman Keppy 

(59) – zoon van een Molukse 

vader en een Nederlandse 

moeder. 

Zij vormden de grootste groep 

onder de 68 officieren en cadetten 

– meer waren het er niet – die in 

1940 weigerden de zogenoemde 

erewoordverklaring te onder-

tekenen: de plechtige belofte om 

‘noch direct, noch indirect’ te 

zullen deelnemen ‘aan den strijd 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PP694Z4I/rickvdbroeke@gmail.com
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tegen Duitschland’. Zij behoorden 

tot de eerste Engelandvaarders – 

mensen die vanuit bezet Neder-

land naar Engeland ontkwamen. 

En van de acht Nederlanders die 

ontsnapten uit het krijgsge-

vangenenkamp Colditz, hadden 

zes een Indische achtergrond.  

Herman Keppy 

‘Indisch’ waren in de eerste plaats 

de indo’s, ook wel – denigrerend – 

katjangs (Maleis voor pinda’s) 

genoemd: Europeanen met 

Indonesisch bloed. Keppy schaart 

ook de witte Nederlanders die in 

Nederlands-Indië waren geboren 

en getogen – de zogenoemde 

totoks – bij de ‘Indische jongens’. 

Temeer omdat de betrokkenen, 

onder wie ‘soldaat van Oranje’ Erik 

Hazelhoff Roelfzema, zichzelf ook 

zo noemden. Daarnaast leefden in 

bezet Nederland zo’n duizend 

mensen die afkomstig waren      

uit de veelvolkerenstaat die nu 

Indonesië heet: van Javanen      

en Soendanezen tot Balinezen    

en Molukkers. De indo’s en de 

Indonesiërs vormden gescheiden 

gemeenschappen, maar ze hadden 

een vaderland en een vijand met 

elkaar gemeen. 

Over al die Indische jongens en 

Indonesiërs die strijd leverden 

tegen de nazi’s heeft Keppy – 

journalist, schrijver en bladen-

maker – een boek geschreven: 

Zijn jullie kerels of lafaards? Deze 

titel verwijst naar de strijdkreet 

waarmee luitenant Jan Nout, een 

indo, in de meidagen van 1940 

zijn manschappen aanspoorde de 

Wehrmacht te lijf te gaan – 

alvorens zelf het goede voorbeeld 

te geven. Keppy voelt sterk de 

behoefte om Nederlanders over 

hun Indische verleden te infor-

meren. Met dat oogmerk schreef 

hij meerdere boeken over 

uiteenlopende Indische thema’s, 

en geeft hij samen met zijn 

partner Esther Wils het Indies 

Tijdschrift uit, dat tweemaal per 

jaar in een oplage van 10 duizend 

exemplaren verschijnt (zie artikel 

in de vorige editie, red.). 

In Zijn jullie kerels of lafaards? 

beschrijft Keppy de lotgevallen 

van verzetslieden met een 

Indische achtergrond. Hijzelf was 

– aangenaam – verrast door zijn 

bevindingen in diverse archieven: 

‘Alsof je, 75 jaar na dato, ontdekt 

dat heel Zaandam in het verzet 

zat.’ En hij hoopt dat zijn boek ook 

op een andere manier een 

eyeopener is: dat de Indische 

jongens niet alleen slachtoffer 

waren van een wrede geschie-

denis, maar dat zij ook het lot in 

eigen hand namen. ‘In de 

perceptie van veel Nederlanders 

leden die zielige indo’s en 

Molukkers eerst onder de Japanse 

bezetting, vervolgens werden zij 

na de soevereiniteitsoverdracht uit 

Indonesië verdreven en ten slotte 

werden zij ook in Nederland slecht 

behandeld. Dat mag misschien zo 

zijn, maar er waren ook mensen 

bij die zeiden: dit pikken we niet.’  

Bewonderenswaardig 

Bovendien onttrekt het slacht-

offerschap het verzet tegen de 

nazi’s aan het oog. ‘De houding 

van de Indonesiërs in Nederland is 

zonder meer bewonderenswaardig’ 

zegt Keppy. ‘Het zou best logisch 

zijn geweest als de Indonesiërs, 

als tweederangs onderdanen van 

het Koninkrijk der Nederlanden, 

hadden gezegd: dit is ónze oorlog 

niet. Maar zij stelden zich op het 

standpunt dat de strijd tegen het 

nationaal-socialisme belangrijker 

was dan de strijd voor de 

Indonesische onafhankelijkheid, 

dat streven werd een jaar of 

zeven in de ijskast gezet. Toen de 

oorlog in Europa voorbij was, 

zeiden ze: en nu is het weer 

Indonesia Merdeka.’ 

Zo beschouwd, lag het verzet van 

indo’s en totoks meer in de rede. 

‘De Indo’s wilden in het algemeen 

Nederlandser dan Nederlands zijn. 

Alsof ze elke twijfel aan hun 

loyaliteit wilden wegnemen. In 

Nederlands-Indië sluimerde altijd 

die bange vraag: welke kant 

kiezen de Indo’s als de Indo-

nesiërs in opstand komen? In 

bezet Nederland maakten zij on-

omwonden duidelijk aan welke 

kant zij stonden.’ Toch wekten zij 

zelfs na de oorlog nog achter-

docht. ‘Halfbloed, dus met de 

bekende achterbakse eigenschap-

pen: die aantekening trof ik in het 

Nationaal Archief aan op de 

aanvraag voor een onderscheiding 

voor een Indische verzetsstrijder. 

Of het met die diskwalificatie 

samenhangt, weet ik niet, maar 

de betrokkene heeft die onder-

scheiding niet gekregen.’  

 

De associatie van Indo’s met 

achterbaksheid klonk ook door in 

de beoordeling van de Indische 

Engelandvaarder Anton Schrader, 

een van de opmerkelijkste ver-

zetslieden. Voor de oorlog zette hij 

zich in Nederlands-Indië en in 

Nederland in voor de Jeugdstorm, 
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de jongerenbeweging van de NSB, 

maar na de Duitse inval koos hij 

radicaal voor het verzet. Hij was 

betrokken bij de vlucht van zeker 

63 mensen – onder wie geal-

lieerde piloten – naar Engeland. 

38 Van hen bereikten metterdaad 

hun bestemming. 

‘De bekwaamste jongeman die ik 

ooit had ontmoet’, noteerde een 

medewerker van de Nederlandse 

veiligheidsdienst in Londen dan 

ook. Om daar meteen aan toe te 

voegen dat veel mensen een hekel 

hadden aan Schrader.  

 
Luitenant Jan Nout, naar wiens 

strijdkreet het boek is vernoemd: 

‘Zijn jullie kerels of lafaards?’ 

(Beeld Fam. Griffioen) 

‘Veel katjangs hebben verborgen 

minderwaardigheidsgevoelens, die 

ze onbewust willen compenseren 

door weer te ver te gaan en 

verwaand en agressief te doen.’ 

Maar Schrader was ook buiten-

gewoon koelbloedig. Zo bood hij in 

1943 een Duitse officier een lift 

aan in een auto waarmee twee 

Engelandvaarders, onder wie een 

Nieuw-Zeelandse piloot, naar hun 

Haagse verzamelplek werden 

vervoerd. 

Geliquideerd 

En zo waren er meer Indo’s die 

aansprekende  verzetsactiviteiten 

hebben ontplooid. Zoals Han 

Gelder, die de verzetskrant Ons 

Volk in een oplage van – soms – 

100 duizend exemplaren wist te 

verspreiden. Of Rudy Burgwal uit 

Soerabaja, die – na een ‘foute 

Nederlander’ te hebben geliqui-

deerd – naar Engeland ontkwam 

en dienst nam in de RAF. Op 12 

augustus 1944 vond hij in het 

Franse dorpje Saint-Isle de dood, 

nadat zijn Spitfire door Duits 

afweergeschut was getroffen. 

Enkele jaren geleden heeft Keppy 

de plaats bezocht waar het toestel 

moet zijn neergekomen. En in het 

Nationaal Archief vond hij een 

enveloppe met de spullen die ooit 

van Rudy Burgwal waren. ‘Er 

vielen een paar medailles uit, dat 

greep mij echt aan. Ik was de 

eerste die na zijn dood naar hem 

informeerde. Een Indische jongen 

in Britse krijgsdienst die is 

gevallen bij de bevrijding van 

Frankrijk. En niemand die zijn 

naam nog kent.’ 

Dat is hoe dan ook het lot van de 

wereld waaruit Rudy Burgwal en 

andere Indische jongens stam-

men: ze is uit ons collectief 

geheugen verdwenen. Hoewel, 

zegt Keppy, in Nederland toch 

twee miljoen mensen met Indisch 

bloed zouden rondlopen. Maar wat 

weten we nog van de tijd die met 

de soevereiniteitsoverdracht aan 

Indonesië, in 1949, werd afge-

sloten? Wie weet nog dat van de 

circa 900 Nederlandse vliegers bij 

de RAF er 207 uit Indië kwamen? 

En dat in Nederlands-Indië tussen 

10 mei 1940 en de Japanse inval 

in 1942 geld werd ingezameld 

voor de aanschaf van honderd 

Spitfires en enkele bommenwer-

pers voor de strijd in Europa? 

De Indo’s en de totoks hebben 

met hun kosmopolitische levens-

houding zelf, onbedoeld, bij-

gedragen aan dit collectieve 

geheugenverlies, denkt Keppy. ‘Al 

dan niet vanwege de kilte die zij in 

Nederland ondervonden, zijn velen 

na de oorlog geëmigreerd, met 

medeneming van hun verhalen 

over de oorlog en hun jeugd in 

Indië. Neem Engelandvaarder Cor 

Spook. Hij had een HBS-diploma, 

was officier bij de Mariniers. Hij 

had voor Nederland willen sterven, 

maar hij raakte teleurgesteld in 

Nederland, en trok met 250 dollar 

op zak naar Canada, waar hij in 

eerste instantie als houthakker in 

zijn onderhoud voorzag.’  

Genoegdoening 

Voor Keppy zijn de verhalen over 

Molukse verzetsstrijders of RAF-

vliegers ook een persoonlijke 

genoegdoening. ‘Als je een 

Molukker ziet als vlieger bij de 

RAF of als sleutelfiguur in het 

verzet, denk je als zoon van een 

Molukse vader toch: wauw!’  

De ‘Indo’ Anton Schrader (geheel 

links) te midden van acht mannen 

die hij kort daarop met succes 

naar Engeland zou overvaren. 

Geheel rechts de Nieuw-Zeelandse 

vlieger Mike Mora. (Beeld Fam. 

Schrader) 

Daarmee wil hij niet zeggen dat 

hij ooit onder zijn achtergrond 

heeft geleden of een mentale 

gespletenheid heeft ervaren. ‘Ik 

ben weliswaar opgegroeid met 

twee oorlogen, de Nederlandse 

aan moederskant en de Indische 

aan vaderskant, maar ik was een 

Nederlandse jongen. Een Neder-

landse jongen die veel optrok met 
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Indische jongens en wiens neven 

en nichten van vaderskant 

allemaal in Indonesië wonen, 

maar toch: een Nederlandse 

jongen.’  

In Amsterdam-West, waar hij zijn 

jeugd doorbracht, was het zelfs 

‘wel stoer om een Molukker te 

zijn’, juist ten tijde van de trein-

kapingen door Molukse onafhan-

kelijkheidsstrijders in de jaren 

zeventig. Vader Keppy sympathi-

seerde overigens niet met hun 

streven. En dat had hij gemeen 

met alle Molukkers die figureren in 

Zijn jullie kerels of lafaards? ‘Geen 

van hen koos voor de RMS, de 

Republiek der Zuid-Molukken. De 

meesten zagen meer in de 

Republiek Indonesië.’ 

Steeds sterker is Keppy de 

behoefte gaan voelen om de 

Nederlanders over hun Indische 

verleden te informeren. ‘In alles 

wat ik doe, zoek ik de nuance en 

bied ik tegenwicht tegen modieuze 

opvattingen over Nederlands-

Indië’. In 2002, toen de oprichting 

van de VOC werd herdacht, 

betekende dit dat hij een 

symposium belegde met de 

veelzeggende titel ‘Wat valt er te 

vieren?’. 

De zelfkritische omgang met het 

koloniale verleden die sindsdien in 

zwang is geraakt, is echter door-

geslagen in een rituele boete-

doening waartegen Keppy ook in 

het verweer komt. ‘De huidige 

mode schrijft voor – om het 

enigszins te chargeren – dat de 

kolonisatoren duivels waren en de 

Indonesiërs heilig. Tegen die 

voorstelling van zaken komen 

weer Indische Nederlanders in 

opstand die de Bersiap-periode, de 

moord op duizenden Nederlanders 

en Indo’s door Indonesische 

nationalisten, als de belangrijkste 

oorzaak zien van het bloedige 

verloop van de dekolonisatie.’ 

Veel te weinig aandacht voor de 

Indische jongens in het verzet 

tegen de Duitsers, aldus Keppy. 

Onderling slaags 

Ook in dit geval ligt de waarheid – 

gesteld dat die er is – ergens in 

het midden, denkt Keppy. Tijdens 

de Indonesische onafhankelijk-

heidsoorlog waren er tenslotte 

veel meer tegenstellingen dan 

tussen heersers en overheersten 

alleen. ‘Indo’s waren slachtoffers 

van de Indonesische strijders, 

maar de Indonesiërs raakten ook 

onderling slaags. Aan beide 

kanten vochten Molukkers. En 

Raymond Westerling, de comman-

dant van de Speciale Troepen, 

werd niet alleen gevreesd door 

zijn tegenstanders, hij werd door 

hen ook gerespecteerd. Ook door 

mijn tante, een van de zussen van 

mijn vader, die destijds de kant 

van de Indonesische nationalisten 

koos. ‘Wat een kerel is dat’, zei   

ze – nadat ze hem aan het stuur 

van een jeep, met armen als 

staalkabels, voorbij had zien 

rijden. Als Westerling in Indonesië 

was gebleven, zou hij er niet zijn 

berecht, maar zou hij vast tot 

adviseur van het Indonesische 

leger zijn benoemd.’ 

Voor dit soort ongerijmdheden     

is geen ruimte in de moralis- 

tische geschiedschrijving van dit 

moment, denkt Keppy. ‘Ik zou 

liever zien dat we met een andere 

blik naar het verleden zouden 

kijken dan met de intentie om 

vast te stellen hoe fout iedereen 

wel niet is geweest.’  

De Indonesiërs gaan meer 

ontspannen om met dit verleden. 

‘Voor hen zijn de mislukte 

staatsgreep van 1965 en het 

bloedbad dat daarop volgde, 

grotere thema’s. De koloniale tijd 

lijkt onderhand meer een bron van 

nostalgie dan van wrok. 

Gebouwen uit de koloniale tijd 

worden op waarde geschat. Oude 

uniformen van het KNIL, het 

Koninklijk Nederlands-Indische 

Leger, worden voor folkloristische 

doelen nagemaakt. En er rijden 

weer Fongers-fietsen door Jakarta. 

Wij, in Nederland, weten intussen 

niet beter dan dat alles aan de 

koloniale tijd slecht was. Daarmee 

doen we ons verleden tekort.’ – 

Artikel is eerder verschenen in de 

Volkskrant – (Java Post). 

_______________________________ 

 
 

5000 Kamptekeningen uit Nederlands-Indië 
In  “Het Geheugen Van Nederland” van het Nationaal Archief bevinden zich bijna 5000 tekeningen, 

gemaakt door gevangenen in de Japanse concentratiekampen in voormalig Nederlands-Indië.        

De tekeningen staan op 247 pagina’s en bevatten 20 afbeeldingen per pagina.                                 

De LINK naar deze kamptekeningen op de website van Het Nationaal Archief vindt u HIER. 

 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/zoekresultaten/pagina/1/Kamptekeningen%20Nederlands%20Indi%C3%AB/%28cql.serverChoice%20all%20Kamptekeningen%20%20AND%20Nederlands%20%20AND%20Indi%C3%AB%29/&colcount=0&wst=Kamptekeningen%20Nederlands%20Indië
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Krijgsmacht en handelsgeest                       

Om het machtsevenwicht in Europa 1648-1813  

Op 17 december 2019 verschijnt 

het derde deel uit de standaard-

reeks over de Militaire Geschie-

denis van Nederland, van het 

NIMH (Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie). Hierin wordt de 

militaire geschiedenis geschetst 

van een van de machtigste mo-

gendheden van Europa tot het 

verlies van zelfstandigheid. De 

redactie van NICC Magazine vond 

dit nieuwe standaardwerk belang-

wekkend genoeg voor een aparte 

vermelding. Eerder verschenen    

in deze serie: “De Tachtigjarige 

oorlog – Van opstand naar gere-

gelde oorlog 1568-1648” en 

“Oorlogen overzee – Militair op-

treden door Compagnie en Staat 

buiten Europa 1595-1814”.  

'Wie wil begrijpen hoe Nederland 

is ontstaan, kan eigenlijk niet om 

dit boek heen.' – De Volkskrant  

over  ‘De Tachtigjarige Oorlog’ 

'Dit boek gaat nu eens niet over 

peper en porselein, over suiker, 

koffie en slaven, maar over 

kanonnen, schepen en soldaten.'  

– NRC over ‘Oorlogen overzee’ 

In 1667, het jaar van de Tocht 

naar Chatham, stond de Republiek 

op het toppunt van haar roem. 

Anderhalve eeuw later was daar 

weinig meer van over en werd  

ons land door Napoleon van de 

politieke landkaart geveegd. Dit 

boek geeft een militaire verklaring 

voor het ‘wonder’ in de zeven-

tiende eeuw en de neergang die 

daarna volgde. 

Hoe waren leger en vloot in de 

Republiek georganiseerd en hoe 

waren ze gefinancierd? Welke 

tactieken werden gebruikt en hoe 

functioneerde de militaire leiding? 

Waar kwamen de Staatse troepen 

vandaan en hoe was de samen-

leving erbij betrokken? Hoe leef-

den de tienduizenden anonieme 

matrozen en soldaten, en hoe 

keken de burgers tegen hen aan? 

In 1667 vernietigde een vloot 

onder bevel van Michiel de Ruyter 

bij verrassing een aantal kapitale 

Engelse oorlogsschepen in hun 

eigen wateren bij Chatham. Ruim 

twintig jaar later veroverde stad-

houder Willem III met een forse 

invasiemacht de Engelse troon. 

Deze overwinningen tonen dat de 

Republiek der Verenigde Neder-

landen in de tweede helft van     

de zeventiende eeuw tot de 

machtigste mogendheden van 

Europa behoorde. Krijgsmacht en 

handelsgeest behandelt de mili-

taire dimensie van dit ‘wonder’ en 

beschrijft hoe een klein land als de 

Republiek zich kon meten met 

grootmachten als Frankrijk en 

Engeland. Tegelijk besteedt het 

boek ruimschoots aandacht aan 

het machtsverval in de achttiende 

eeuw en het verlies van zelfstan-

digheid in de Bataafs-Franse tijd.  

 

Over de glorie en de 

gruwelen van het vroeg-

moderne krijgsbedrijf 
 

In Krijgsmacht en handelsgeest 

worden de Staatse vloot en het 

Staatse leger voor het eerst ge-

zamenlijk in één studie geanaly-

seerd. Op zoek naar factoren voor 

het succes en falen van de 

strijdkrachten van de Republiek 

komen zaken als financiën, 

organisatie, logistiek, werving en 

uiteraard de strijd zelf aan bod. 

Talloze zeeslagen, belegeringen en 

veldslagen passeren de revue. 

Welke tactieken werden gebruikt 

en hoe veranderde de wijze van 

optreden tussen 1648 en 1813? 

Maar ook: hoe functioneerde de 

militaire leiding? En: hoe zag het 

leven van een matroos of soldaat 

eruit en wat waren de ervaringen 

van de burgerbevolking met de 

militairen? Krijgsmacht en han-

delsgeest behandelt kortom de 

meest uiteenlopende aspecten van 

het vroegmoderne krijgsbedrijf, 

zowel de glorie als de gruwelen.  

Over de auteurs 
 

Marc van Alphen is onderzoeker 

bij het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie. Hij is gespeciali-

seerd in de Nederlandse maritie-

me geschiedenis van de zeven-

tiende, achttiende en negentiende 

eeuw. 

Jan Hoffenaar is hoofd onder-

zoek van het Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie. Tevens is 

hij hoogleraar militaire geschie-

denis aan de Universiteit Utrecht. 

Alan Lemmers is onderzoeker bij 

het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie. Hij heeft diverse 

studies gepubliceerd over de 

geschiedenis van de Nederlandse 

zeemacht. 

Christiaan van der Spek is 

senior onderzoeker bij het Neder-

lands Instituut voor Militaire 

Historie. Hij is gespecialiseerd in 

het leger in de vroegmoderne tijd.  

Boom Uitgevers Amsterdam,  

ISBN 9789024430383, 552 blz., 

Rijk geïllustreerd,  Prijs: € 55,00 

http://www.boomgeschiedenis.nl  
 

_______________________________ 

 

http://www.boomgeschiedenis.nl/
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  SOPHIAHOF 
In deze rubriek blijft u op de hoogte van nieuws en activiteiten van de Indische Ontmoetingsplek: Museum Sophiahof 

 

Stripboek cadeau in december  

‘Wortels in Nederlands-

Indië’ 

 

 
 

Iedereen die in de maand 

december een kaartje koopt 

voor een bezoek aan Museum 

Sophiahof krijgt een  stripboek 

cadeau. ‘Wortels in Nederlands-

Indië’, samengesteld door Stijn 

Schenk, is een uiteenlopende 

verzameling verhalen van 

mensen met roots in Neder-

lands-Indië. 

Ieder stripverhaal is door 

verschillende ‘vertellers’ en 

tekenaars samengesteld. Zo 

zijn de verhalen van Indo’s, 

Papoea’s, Molukkers, Totoks en 

Peranakan Chinezen letterlijk 

opgetekend. Het stripboek is 

een ode aan deze mensen en 

geeft meer zichtbaarheid aan 

de verhalen die zo’n belangrijk 

 

onderdeel uitmaken van de 

Nederlandse geschiedenis. 

 

De verhalen zijn ook gratis 

online te lezen via 

issuu.com/thegraphicstory 

 

Afscheid van Nanneke Wigard  

Directeur Moluks Historisch 

Museum vertrekt 

Het bestuur van het Moluks 

Historisch Museum maakt bekend 

dat mevrouw Nanneke Wigard per 

15 december 2019 haar functie  

als directeur van het Moluks 

Historisch Museum neerlegt. 

Het bestuur en de directeur 

onderschrijven de strategie voor 

de doorontwikkeling van het 

maatschappelijk ondernemerschap 

van de stichting. Er is echter 

verschil van inzicht ontstaan over  

de wijze waarop de strategie dient 

te worden geïmplementeerd. Het 

bestuur spreekt zijn respect en 

waardering uit voor de inzet en 

loyaliteit van Nanneke Wigard 

sinds 1994. 

Afscheidsreceptie van Nanneke 

Wigard 

Een afscheidsreceptie vindt plaats 

op donderdag 19 december a.s. 

van 16.00 – 17.30 uur. Locatie: 

Museum Sophiahof, Sophialaan 10  

Den Haag. 

https://www.museumsophiahof.nl/agenda/issuu.com/thegraphicstory
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WO2 in 100 foto’s – help mee en stuur uw foto’s in 

 

In het kader van 75 jaar vrijheid gaan Nederlandse provincies, in opdracht van het NIOD, op zoek naar de 100 

meest indrukwekkende foto's van mensen die de oorlogsperiode hebben meegemaakt. Omdat 

Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen als geheel geen provincies zijn, worden de foto’s van mensen uit die 

oorlogsgebieden verzameld via het IHC en Stichting Pelita. 

Vrijdag 15 november wordt de start van de zoektocht naar foto's uit de oorlogsgebieden in Nederlands-Indië en 

'de West' gemarkeerd met een overhandiging van een foto van een Japans interneringskamp aan oud-minister 

Ben Bot. 

Beschikt u over fotomateriaal uit die tijd, die beslist in de selectie moet worden opgenomen? Neem 

dan contact op met ons of met Stichting Pelita.  

Bekijk onze website voor meer informatie over 'WO2 in 100 foto's'.   STUUR  DIRECT UW FOTO NAAR ONS 
 

 

Wordt vriend van het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinnerings-

centrum zet zich in om de 

geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog in Nederlands-

Indië en de gevolgen daarvan 

door te geven, levend te houden 

en te onderzoeken wat dit voor 

huidige generaties betekent.  

Dat doen we voor u, maar ook 

graag samen met u! Als Vriend 

geeft u het Indisch Herinnerings-

centrum net even dat extra 

steuntje in de rug.  Met een 

donatie  van  minimaal  € 25.  per 

jaar ondersteunt u ons werk en 

bent u als Vriend op een speciale 

manier    verbonden     aan     het 

Indisch Herinneringscentrum. 

Vrienden hebben bovendien bij 

ons een streepje voor.  

 
U ontvangt als welkomstgeschenk 

het fotoboek 'Het Verhaal van 

Indië', een sfeerimpressie van de 

nationale overzichtstentoonstelling 

 

‘Het Verhaal van Indië’ over de 

Nederlandse aanwezigheid in 

Indië, tijdens de Tweede Wereld-

oorlog en de periode daarna. 

Tevens het jeugdboek 'Nooit meer 

thuis', is een gevoelige jeugd-

roman over afscheid nemen van je 

moederland en aarden in een 

nieuw land van Martine Letterie. 

Verder ontvangt u ook eens per 

jaar een speciale uitnodiging 

alleen voor Vrienden.  

Vriend worden kunt u HIER. 

 

 

https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=2c614a19df&e=ffe5090f42
mailto:info@indischherinneringscentrum.nl?subject=100%20foto's%20&body=Graag%20wil%20ik%20de%20volgende%20foto%20indienen%20voor%20WO2%20in%20100%20foto's%20
https://indischherinneringscentrum.us10.list-manage.com/track/click?u=c1e43211fce4715a9fce991f6&id=3f5e669aa2&e=ffe5090f42
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Wordt vriend van Stichting Moluks Historisch Museum 

Vindt u het belangrijk dat het 

Molukse culturele erfgoed toe-

gankelijk is en bewaard blijft voor 

volgende generaties?  

Word dan Vriend van Stichting 

Moluks Historisch Museum. 

 

Met uw contributie maakt u het 

mogelijk dat Museum Sophiahof 

haar collecties beheert en presen-

teert, activiteiten en herdenkingen 

organiseert en ervoor zorg draagt   

dat de Molukse geschiedenis      

en cultuur zichtbaar zijn in de 

Nederlandse samenleving.  

 

De Vriendenwerkgroep van de 

Stichting MHM is daarom deze 

Vriendencampagne gestart. Voor 

25 euro bent u Vriend voor een 

heel jaar. Kiest u ervoor om meer 

te doneren, dan is dat natuurlijk 

welkom! 

Om kosten te besparen werkt     

de Stichting MHM niet met een 

acceptgiro of met automatische 

incasso.   U   dient   de   jaarlijkse 

contributie zelf over te maken.  

Het lidmaatschap geldt voor 1 

kalenderjaar. U betaalt uw contri-

butie bij aanvang en vervolgens 

per 1 januari van elk jaar. 

 

      

 
 

Met uw Vriendenlidmaatschap ver-

zekert u zich van: 

•    Uitnodigingen voor Vrienden-

bijeenkomsten 

•    Vooraankondigingen van veel  

Overige  bijeenkomsten,  georgani-

seerd door Stichting MHM 

•   De digitale Nieuwsbrieven 

•   Mogelijkheid om deel te nemen 

aan   verrassingsacties    (zoals   het 

verloten van boeken)   

Wilt u Stichting MHM ook in natura 

steunen als sponsor door bijvoor-

beeld een zaal of faciliteiten ter  

beschikking  te  stellen  voor onze 

evenementen of voor producten?  

Neem dan contact met ons op via 

info@museum-maluku.nl          

Wij gaan graag met u in gesprek 

om te kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen.  

Meer weten over doneren en de 

fiscale aftrekbaarheid? Alle infor-

matie vindt u hier.  

Vriend worden kunt u hier 

Museum Sophiahof     

Sophialaan 10        

2514 JR Den Haag   

Tel: 070-2002500 

 

  
 

Lonen en tevredenheid  in Indie              
Door:  J.W. Hoegen 

1860: de Javaan verdient driemaal 

zoveel als welke andere Aziaat 

ook. 

1914:  bijeenkomst internationaal 

verbond van vakverenigingen te 

Brussel; de constatering dat de 

Javaanse arbeider de best 

betaalde arbeider is in Azië. 

1938: de Volkenbond  constateert, 

dat de Javaanse arbeider, na de 

Argentijnse arbeider de meest 

welvarend  is. 

1939: de militaire inlichtingen 

dienst van het  Amerikaanse leger, 

op bezoek bij zijn nieuwe bond-

genoot, constateert dat Java, in 

vergelijking met Californië, in alle 

opzichten superieur is. 

Betere  wegen, spoorwegen, vlieg-

velden  en  havens. De haven van  

Soerabaja  is de modernste van de 

planeet.  Prima openbaar vervoer,  

gratis  voor de plaatselijke bevol-

king (3e klas), inclusief veerboten.  

Gratis medische zorg, gratis on-

derwijs, gratis bezoek aan de vele 

bibliotheken. 

1943:  op  Java worden de lonen 

met zo’n 60% verlaagd door de 

bezetter. Reden: de ongeschoolde 

Javaanse arbeider verdiende veel 

meer dan een onderofficier in het 

Keizerlijk Leger. 

1945: de Australische troepen  

constateren dat op de eilanden  

waar  zij de macht overnemen van 

de Japanners (alle eilanden be-

halve Sumatra en Java), de plaat-

selijke  bevolking  grote feesten  

aanrichten vanwege de terug-

komst van de Nederlanders.  

1963:  professor  Wertheim  con-

stateert dat 60% van de Indo-

nesische  bevolking,  hoopt dat  de 

Nederlanders  het bestuur van hun 

land weer overnemen. 

Niet zo’n slecht beleid toch, 

voor een ‘slavenhoudende’ uit-

buitende koloniale overheerser  

J.W. Hoegen 

http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwR05OMDBBMDROMzVQSjJKSjU!/
mailto:info@museum-maluku.nl
http://85.158.251.41/wps/portal/muma/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTL09fCxNDMwMDN2cjAyNjY28Ty0AjI3cnA6B8JG75EANKdFuaEtDt55Gfm6pfkBsaUe6oqAgAzD7mKg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNEpJTTg0MTYwRzFPMDBJMEZCVlRHOTFLODQ!/
http://www.museum-maluku.nl/
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Destijds in Indië na 15 augustus 1945   
Door:  J.W. Hoegen 
 

De Japanse militaire top kwam bij 

elkaar om de situatie te bespre-

ken.  

Bij hun opleiding hadden ze mee-

gekregen dat Java het paradijs op 

aarde was, volgens veel buiten-

landse studies (het Internationaal 

Verbond van Vakverenigingen, de 

Volkerenbond) en van hun voor-

uitgestuurde landgenoten op Java. 

Er moest dus geïndoctrineerd 

worden.  

Maar de volwassen Javanen had-

den daar niet zoveel fiducie in, 

omdat ze zich zeer bewust waren 

van hun welvaart. En leugens 

zouden zij snel kunnen weer-

leggen. De Japanners op Java 

moesten hun giftige indoctrinatie 

concentreren op de lagere school 

jeugd. Zo kwam het dat de Britten 

in 1945 op Java kwamen te staan 

tegenover Japanse militairen en 

Javaanse jongeren tussen de 8 en 

14 jaar.  

De lonen moesten meteen met 

60% verlaagd worden.  

Geen  medische zorg meer, geen 

openbaar vervoer, geen biblio-

theken.  

 

Overal op Java moesten lange 

palen de grond in worden ge-

slagen met luidsprekers eraan, die 

haat tegen de Nederlanders moest 

preken en met name bij school-

kinderen moest dat erin gepompt 

worden.  

Hoe was het mogelijk, vroegen   

de Japanners zich af, dat 60.000 

Nederlanders op zo een Europa-

groot gebied 60 miljoen Indone-

siërs konden besturen, met buiten 

Java nauwelijks enige bestuurs-

kracht, en met niet meer dan een 

politielegertje.  

De Japanners waren op de hoogte 

van de situatie in Nederland na 5 

mei 1945.  

Met name de vervolging van de 

Nederlanders die sympathiek 

tegen over de Duitsers hadden 

gestaan, was goed materiaal om 

daarmee de heren Soekarno en 

Hatta aan hun kant te krijgen.  

Over hun eigen positie hadden ze 

geen illusies.  

Wel dachten ze na over het Japan 

na de oorlog.  

 

Het was duidelijk dat het land 

weer opgebouwd moest worden.  

Daar hadden ze grondstoffen voor 

nodig die Japan ontbeerde, maar 

die veelal wel te vinden waren in 

Nederlands-Indië .  

De Nederlanders stonden bekend 

om hun wereldwijde handels-

contacten, waardoor ze altijd de 

beste prijs wisten voor hun 

producten kregen. En dat was niet 

in het belang van Japan.  

Besloten werd om de zorgvuldig 

“bewerkte “ heren Soekarno en 

Hatta op te dragen om een  

zelfstandige en onafhankelijke 

Republik Indonesia uit te roepen.  

Maar tot hun totale verbijstering 

weigerden deze heren. Zij wilden 

wachten tot de Amerikanen 

arriveerden.  

Toen werd besloten dat het dan 

maar via dwang zou gebeuren en 

tevens dat Indonesia een anti-

democratische grondwet ging 

krijgen naar Japans voorbeeld. En 

dat gebeurde op 17 augustus 

1945.  

Maar de ellende was voor de 

Japanners nog niet voorbij.  

 

Maar de volwassen Indonesiërs 

waren, buiten de geïndoctrineerde 

jongeren: ‘Azië voor de Aziaten’, 

‘vermoord alle blanken en alle 

Christenen’, nauwelijks geïnteres-

seerd. Zij verlangden naar de 

‘normale tijd’, de waktu normal, 

zoals zij dat uitdrukten, zoals die 

voor de Japanners bestond. Zelfs 

nog in 1965 verlangden veel 

Indonesiërs naar de tijd dat de 

Nederlanders hun land bestuur-

den. 

Nu besloten de Japanse top-

militairen dat generaal Iwabu ‘zijn’ 

PETA-leger moest mobiliseren en 

dat aan te vullen met 18.000 

mariniers en 2000 commando’s, 

teneinde het Japanse ideaal: ‘Azië 

zonder blanken’, te realiseren. 

 

Het werd voor de Japanners nog 

erger, Soekarno en Hatta vroegen 

Sjahrir als regeringsleider.  

Sjahrir de man die in 1944 mee-

deed met de opstand in Blitar 

tegen de Japanners, de door en 

door democraat.  

In de zelfde periode kwamen ook 

de officieren van het Koninklijk 

Nederlands Indische Leger (KNIL) 

die hun opleiding op de Konink-

lijke Militaire Academie te Breda in 

Nederland hadden genoten bijeen.  

Hun eerste besluit was geen 

verslag van hun overleg te maken, 

teneinde hun politiek verantwoor-

delijken niet in verlegenheid te 

brengen.  

 

Vervolgens: Amerikanen hadden 

gewonnen en bepaalden dus wat 

er moest gebeuren en zo hun 

eigen opvattingen hadden over 

democratie.  

En dat was duidelijk; er moest een 

onafhankelijk Indonesië komen.  

En dat land had een leger nodig 

en dat leger gingen zij maken, 

voor een democratie en tegen een 

communistische dictatuur of een 

streng Islamitische dictatuur.  

Maar de eerste prioriteit was het 

verwijderen van de Japanners.  

Ze voorzagen de mogelijkheid van 

bloedbaden en besloten dat de 

Nederlanders de schuld op zich 

zouden nemen, teneinde de 

populariteit van het Indonesische 

leger niet te schaden.  

In 1950 constateerden de ambte-

naren in Nederland dat bij de 

politionele acties het leger be-

hoorlijk grote materiële verliezen 

had geleden. 

Opdat wij dit alles niet 

vergeten..... 
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Recept                                                       Atjar Tjampoer ‘my way’ 

Indisch eten kan bijna niet zonder 

typisch Indisch tafelzuur: Atjar. 

Hier een recept van gemengd 

zuur, Atjar Tjampoer en verderop 

in NICC Magazine in de Kids 

rubriek het recept voor Atjar 

Ketimoen (zuur van komkommer). 

Ingrediënten:                        

200 gram gebroken sperziebonen, 

500 gram witte kool, 200 gram 

worteltjes, 1 flinke rode paprika, 

1/2 komkommer, 10 tot 12 kleine 

bloemkoolroosjes, 2 grof gesnip-

perde uien, 300 gram taugé, 4 

knoflooktenen, 4 geraspte kemiri-

noten, 1 schijf of 3 el goela djawa 

(palmsuiker) of anders rietsuiker, 

2 tl sambal oelek (of een in 

schuine ringen gesneden rode 

lombok), 2 tl laos, 1 tl ketoembar, 

2 tl djahé, 1 afgestreken el 

koenjit, 1/2 liter water en 1/2 liter 

witte azijn, enkele jeneverbessen, 

10 peperkorrels, 6 kruidnagels, 3 

laurierblaadjes, een thee-ei.  

Bereiding:                               

Maak alle groenten schoon en 

snijd ze (voor zover nodig) klein. 

Neem het thee-ei en doe daarin de 

jeneverbessen, de peperkorrels, 

de kruidnagels en de opgerolde 

laurierblaadjes en schroef het ei 

goed dicht. Meng de knoflook (uit 

de knijper), sambal oelek, goela 

djawa, laos, ketoembar, djahé    

geraspte kemirinoten en koenjit 

door een klein beetje water en 

maak er een papje van. Vul af met 

de rest van de 1/2 l. water en de 

azijn en meng goed.  

 

Breng nu het water met de azijn 

aan de kook en laat het thee-ei 

meekoken (hang het haakje aan 

de rand van de pan). Zodra het 

kookt, de in reepjes gesneden 

wortelen erin. Als het weer kookt, 

de witte kool (niet te fijn ge-

sneden) en de gebroken sperzie-

bonen erbij. Zodra het weer kookt 

de komkommer (in halve schijven 

en van hart ontdaan) er bij, zodra 

het weer kookt de bloemkool-

roosjes erbij Als dit weer kookt de 

uien en paprika (grof gesneden) 

en de gesnipperde uien erbij. Dan 

de hittebron uit doen, de taugé 

erbij doen, even roeren en de pan 

op een koele plek op een rooster 

wegzetten. Laat de pan met in-

houd zo rustig koelen (af en toe 

roeren). Als de atjar bijna koud is, 

het thee-ei eruit en alles nogmaals 

goed doorroeren. Verdeel met een 

schuimspaan of draadschep de 

inhoud over een aantal goed af-

sluitbare kunststof bakjes (Curver 

of Tupperware) of glazen potten 

en schenk daarna met een bolle 

lepel in elk bakje evenveel van het 

vocht. Goed afsluiten en in de 

koelkast is de atjar nog enkele 

weken houdbaar.  

Dit recept is van mijn vader en is 

een vrij grove atjar. Houd u wel 

aan de volgorde van de toege-

voegde groenten, i.v.m. de gaar-

tijden. De atjar nooit laten door-

garen; hij moet knapperig blijven.  

Selamat makan. 

                            

Ook Chinees is ‘HOT’            Door:  Marloe van der Schrier*  

Wie denkt aan pittig eten, denkt in 

de eerste plaats natuurlijk aan de 

Indonesische keuken. Maar dat 

ook Chinees eten pittig kan zijn, 

wordt sinds kort in Den Haag 

bewezen. En als we zeggen ‘heet’, 

bedoelen we ook ‘HEET’.  De 

keuken uit de Chinese provincie 

Sichuan staat bekend om zijn vele 

kruiden en pepers. Een nieuw 

restaurant: Hot King aan de 

Gedempte Burgwal in Den Haag 

belooft ‘vers en authentiek’.  

“Als je beginner bent, dan zou ik 

niet de zeebaars in chilisaus 

nemen”, zegt Jianyong Xie, de 

manager van Chinees restaurant 

 
 

Hot King. “Die pittigheid is best 

wel.... pittig”. De keuken uit de 

westelijke provincie Sichuan staat 

centraal bij het restaurant in het 

Haagse Chinatown en die keuken 

kenmerkt zich door de vele 

kruiden en pepers. 

Vers uit China 

“We kopen ze rechtstreeks en zo 

vers mogelijk in vanuit China”, 

vervolgt Xie. “Dat is duurder, 

maar hier in Nederland bevatten 

de pepers echt minder smaak. We 

willen de gerechten op de authen-

tieke manier kunnen bereiden”. 

Daarmee willen ze zich onder-

scheiden van de gewone afhaal-

chinees die je nog overal in 

Nederland vindt. “De restaurants 

van de eerste generatie Chinezen 

in Nederland vervagen langzaam. 

De kwaliteit bij ons is hoog en dat 

betekent ook dat de prijs hoger is. 

Er wordt elke dag vers in-gekocht” 
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Xie pakt een menukaart, een 

tablet verstopt in een rode hoes 

met oosterse uitstraling. Hij lacht 

als hij de hoes openslaat en het 

scherm tevoorschijn komt: “Ja, we 

gaan met de tijd mee.” De 

voorgerechten, veel vis en vlees, 

kosten gemiddeld een tientje per 

stuk, soepen zijn goedkoper. Hij 

wijst naar ‘dungesneden spek met 

knoflooksaus’. “Heel erg lekker”. 

En ook verrassend. “Alle voor-

gerechten worden geserveerd op 

droogijs. Dat geeft een heel 

bijzonder effect”. 

Hot King 

Hoofdgerechten beginnen vanaf 

ongeveer 20 euro. Bezoekers 

kunnen zelf selecteren welk ge-

recht ze willen en hoe pittig ze dat 

wensen: licht, normaal of extra 

pittig. “Extra pittig is echt héél 

pittig”, zegt Xie, die toegeeft het 

zelf ook meestal bij de normale 

hoeveelheid pepers te houden. 

Maar, niet gevreesd: ook bezoe-

kers die niet houden van heet eten 

kunnen terecht bij Hot King. 

‘Gewokt buikspek’ is dan bijvoor-

beeld een heel goede keus.  

Menu in tablet 
Zodra gasten een keuze hebben 

gemaakt met de tablet, geven ze 

een seintje aan de bediening. “We  

willen wel contact onderhouden 

met de gasten”, licht Xie toe. “Dan 

kijken we even of alles klopt      

en kunnen we vragen beant-

woorden”. Een aanrader voor de 

ontdekkers van de Chinese keuken 

blijkt ‘lam in chilisaus’. “Normaal 

is dan al pittig genoeg”. De chef 

van Hot King komt zelf oor-

spronkelijk uit Sichuan.  

 

 

Uitdaging  

Het restaurant mikt op zowel 

Hagenaars als toeristen. Er 

kwamen al mensen die in China op 

vakantie waren geweest en 

speciaal voor deze keuken naar 

Den Haag gingen. “We zagen dat 

er hier in de buurt nog geen 

restaurant was met deze 

traditionele keuken”, vertelt Xie. 

“De ondernemers achter het 

concept hebben ook diverse 

andere (Oosterse) restaurants 

gehad en dit is een nieuwe 

uitdaging”. 

Full Moon 

In het pand aan de Gedempte 

Burgwal zat voorheen een 

vestiging van Chinees restaurant 

Full Moon. “We hebben het hier 

helemaal opgeknapt, alles is 

nieuw”, aldus Jianyong Xie, een 

wijds gebaar makend door de 

zaak. 

De langwerpige ruimte bevat veel 

Oosterse elementen en de 

blikvanger is een grote tekening 

van een Chinees landschap. “Bijna 

elf meter”, zegt Xie trots. Er zijn 

grote ronde tafels maar ook 

kleinere zitjes voor als je met 

minder personen bent. “We wilden 

het interieur een moderne en toch 

klassieke uitstraling meegeven”.   

Tot slot heeft Xie nog een 

waarschuwing voor bezoekers: 

“Pittig eten is verslavend. Ik ken 

mensen die er niet van hielden, 

maar er na een paar keer 

proberen toch zin in krijgen.”  

Meer informatie: www.hotking.nl 

*)  

https://www.denhaagcentraal.net/

eten-drinken/  (Foto’s: PR)  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

http://www.hotking.nl/
https://www.denhaagcentraal.net/eten-drinken/
https://www.denhaagcentraal.net/eten-drinken/
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NIEUWSPAGINA                                                                                                                                
Stichting Japanse Ereschulden 

Petitie nr. 301 aangeboden aan de Ambassadeur van Japan 

Zijne Excellentie Shinzo ABE                                                                                   (Nederlandse vertaling)   

Eerste Minister van Japan 

    

Den Haag, 10 december 2019 

Petitie: 301 

Onderwerp:  De Pacific Oorlog is niet voorbij – vervolg van petitie nr. 300.  

Excellentie,  

Vandaag is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Een belangrijk onderdeel van Mensenrechten zijn 

de grondbeginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en de Algemene verklaring van Mensenrechten. 

In de inleiding van het San Francisco Vredesverdrag belooft Japan plechtig deze na te komen.  

In onze petitie 300 “De Pacific Oorlog is niet voorbij”, verzoeken we Japan nadrukkelijk de Internationale 

Wetten zoals bepaald in het Handvest van de Verenigde Naties te volgen, dat oorlogsmisdrijven niet kunnen 

worden gevrijwaard door een vredesverdrag en dat Japan de eeuwigdurende verantwoordelijkheid voor deze 

misdaden moet accepteren.  

Eerste  Minister, 

Het verbaasde ons dat de nieuwe Ambassadeur van Japan in het Koninkrijk der Nederlanden beweerde dat  

volgens het San Francisco Vredesverdrag volgens artikel 11 Japan als staat ontheven was van de 

verantwoordelijkheid van de oorlogsmisdaden gedurende de Pacific oorlog gepleegd door de Japanse militaire 

macht tijdens de bezetting van Nederlands Oost Indië.  

Artikel 11 van het Vredesverdrag stelt: Citaat Japan accepteert de uitspraken van het Internationale Militaire 

Tribunaal voor het Verre Oosten en van andere Geallieerde Rechtbanken ter berechting van Japanse 

Oorlogsmisdadigers zowel in als buiten Japan, en zal de straffen  opgelegd aan Japanners gevangen gezet in 

Japan uitvoeren. Met betrekking tot de bevoegdheid om aan deze gevangen clementie te verlenen, straffen te 

verminderen en voorwaardelijk vrij te laten is deze niet toegestaan behalve bij besluit van de regering of 

regeringen die de veroordeling per geval hebben opgelegd, en op voorspraak van Japan. Voor personen 

veroordeeld door het Internationale Militaire Tribunaal voor het Verre Oosten, kan de bevoegdheid niet worden 

uitgeoefend behalve bij het besluit van een meerderheid van de regeringen vertegenwoordigd in het Tribunaal, 

en na advies  van Japan. Einde citaat.  

Artikel 11 regelt hoe om te gaan met veroordeelde oorlogsmisdadigers, maar sluit Japan niet van de 

verantwoording voor de oorlogsmisdaden gepleegd door haar militairen, zoals de Ambassadeur beweerde. 

Eerste Minister, 

Het is zeer duidelijk dat volgens artikel 11 Japan niet kan stellen dat zij ontslagen is van haar 

verantwoordelijkheid voor de oorlogsmisdaden gepleegd door haar militairen gedurende de bezetting van 

Nederlands Oost Indië. De verantwoordelijkheid van Japan werd bevestigd op 30 november1998 door de 

rechtbank van Tokio. De Rechtbank bevestigde dat leden van de Japanse militaire macht de Haagsche 

Conventie van 1907 hebben geschonden en dat daardoor de staat Japan verantwoordelijk is om compensatie te 

betalen. Het Hof van Beroep te Tokio bevestigde de uitspraak van de Rechtbank op 11 oktober 2001. In 

cassatie werd om administratieve redenen de compensatie kwestie niet behandeld. Desondanks blijft de staat 

Japan verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden gepleegd door de Japanse militaire bezetting van Nederlands 

Oost Indië.  

Het moet een eer voor Japan zijn, 75 jaar na de Japanse capitulatie, om haar verantwoordelijkheid 

te erkennen en tot een overeenkomst met de Stichting Japanse Ereschulden te komen.  

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,  

J.F. van Wagtendonk 

voorzitter 

(Original English version, go to: Petition # 301: Giri “The Pacific War is not over, continuation of petition 300”)                                     

 

http://www.japanse-ereschulden.nl/2019/12/petition-301-the-pacific-war-is-not-over-continuation-of-petition-300/
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Vechten voor vijand en 

vaderland – Gerrit Valk. De 

voorzitter van het Veteranen-

instituut en historicus Gerrit Valk 

publiceerde zijn studie over 

Nederlandse SS’ers die na de 

tweede wereldoorlog dienden in 

Nederlands Indië en Korea. De 

aanleiding voor deze studie was 

een speurtocht naar ene Melchert 

Schuurman. Deze zangleider en 

componist voor de NSB en de WA 

had zich na de oorlog aangemeld 

om dienst te doen in Nederlands 

Indië. Valk maakt korte metten 

met allerlei vooronderstellingen en 

verhalen zoals het bestaan van 

strafbataljons die gevuld zouden 

zijn met oud-SS’ers of het idee dat 

de Nederlandse overheid actief 

oud-SS’ers aanwierf om in Neder-

lands Indië het zware werk op te 

knappen. Wel is duidelijk dat er 

inderdaad wel veel Nederlanders 

waren die voor de Duitsers hadden 

gediend en zeer bereid waren om 

in Indië te gaan vechten. Jongens 

die op heel jeugdige leeftijd in 

Duitse dienst waren gegaan, 

werden vaak vrijgesteld van 

rechtsvervolging. De overheid riep 

deze jongens vervolgens gewoon 

op voor de dienstplicht. Sommigen 

 
 

 
 

profiteerden van de administra-

tieve chaos zo kort na de be-

vrijding. In hoeverre deze mannen 

oprecht spijt hadden, is lastig     

te zeggen. Overtuigde nationaal 

socialisten lijken de meesten niet 

te zijn geweest, stelt Valk. Ze 

waren vaak erg jong, afkomstig 

uit gebroken gezinnen en verleid 

door de Duitse propa-ganda. Niet 

meer dan een derde kwam uit 

pro-Duitse gezinnen. Na de oorlog 

zochten ze opnieuw naar avontuur 

en de kameraadschap onder 

frontsoldaten. Deze studie vertelt 

nog veel meer en is voor 

geïnteresseerden zeker een aan-

rader. Prijs: € 21,00.  

 

Aan het licht – Meity Völke.  

Aan het licht is een poging om 

innerlijke orde te scheppen in de 

  

 
 

elementen (aarde, lucht, water, 

vuur). De gedichten zijn ritmisch 

van aard en als kleine op zichzelf 

staande universa die ieder voor 

zich aan hun eigen wetten vol-

doen. Hoe verhoudt de belevings-

wereld van de dichter zich tot 

deze elementen? De balans wordt 

opgemaakt, een mogelijke ver-

zoening wordt onderzocht, maar 

vooral ook de mogelijkheid te 

ontsnappen. Hier is een dichter 

van Indische afkomst aan het 

woord die wil uitbreken, wil 

ontstijgen maar zich daarbij 

tegelijkertijd afvraagt of de weg 

van het licht wel de juiste is. 

Verschijnt zeer binnenkort. Prijs:          

€ 17,99.  

 

Het Koninklijk Nederlands-

Indisch Leger – Tristan Broos. 

Geschiedenis, uniformering en 

uitrusting, 1911-1942. Rond de 

eeuwwisseling vond een grote 

omslag plaats in de uniformering 

van buitenlandse koloniale legers. 

Men stapte af van uniformen in 

opvallende kleuren en ging over 

op kaki of dril. Het Koninklijk 

Nederlands-Indisch Leger (KNIL), 

verruilde in 1911 het oude ver-

trouwde blauwe velduniform voor 

het grijsgroen en werd hiermee 

koploper in Zuidoost-Azië. De 

buitenlandse koloniale legers 

gingen circa dertig jaar later over 

op groene uniformen. Naast de 

uniformen werd ook de bij-

behorende uitrusting van het KNIL 

grotendeels aangepast, die tevens 

praktischer werd. De stoffen voor 

de grijsgroene uniformen werden 

eerst vervaardigd in Nederland   

en vanaf 1920 ook deels bij de 

strafgevangenis te Cheribon op 

Java en waren van hoge kwaliteit. 

Als gevolg van de Eerste Wereld-

oorlog was men echter genood-

zaakt stoffen van slechte kwaliteit 

uit Japan te importeren. Aan het 

einde van de oorlog komt de 

productie van uniformstoffen weer 

normaal op gang. Na 1935 mogen 

uniformstoffen alleen nog maar   

in Nederlands-Indië worden ver-

vaardigd. Zodoende wilde de 

Nederlandse regering de nationale 

industrie in de kolonie bevorderen. 

Daarnaast zou de bevoorrading 

van het KNIL dan niet teveel 

afhankelijk worden van het 

moederland. Vanaf 1936 liet het  

 

Indische leger de uniformstoffen 

daarom hoofdzakelijk vervaardi-

gen bij de Preanger Bontweverij in 

Garoet en bij de strafgevangenis 
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te Cheribon. Dit boek gaat over de 

transformatie van de uniformering 

van het KNIL in de jaren 1911-

1942 in navolging van de grote 

omslag van de uniformering van 

de buitenlandse koloniale legers 

rond de eeuwwisseling. Hierin 

worden alle verschillende grijs-

groene uniformen, hoofddeksels 

en uitrustingsstukken van het 

KNIL en de uniformering van de 

militaire luchtvaart beschreven. 

Daarnaast worden de over- en 

onderkleding, lederen uitrusting 

en schoenen van het KNIL 

behandeld. Deze standaard uit-

gave is rijk geïllustreerd met 1065 

afbeeldingen in kleur en zwart-wit. 

Dit boek verschijnt binnenkort. 

Prijs:  € 59,90.  

De in deze rubriek  besproken boeken, CD’s     

en DVD’s zijn verkrijgbaar bij de Internet 

Boekhandel Van Stockum in Den Haag of bij   

de erkende boekwinkel, tenzij anders vermeld 

 

www.vanstockum.nl 

 

 

Meer dan 120 titels over Nederlands-Indië                                                                                                    

Neem eens een kijkje in de uitgebreide boekenwinkel van Historiek.net:  

https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html 
 

 

Barak 85, kamer 10                                      Door:  Hans Hemmes 

Om het jaar 2019 goed uit te 

luiden hier de derde uitgebrei-

de boekbespreking in deze 

editie. 

“Tot op het bot zijn Molukkers 

keer op keer vernederd door de 

Nederlandse regering. Eerherstel 

kwam er nooit”, zegt Dinah 

Marijanan uit Den Haag. Haar 

boek Barak 85, kamer 10 be-

schrijft een jeugd tussen ge-

traumatiseerde volwassenen in 

woonoord Schattenberg, voorheen 

kamp Westerbork. Deze week 

haar verhaal in de rubriek Eeuwig 

Den Haag.  

 

De toon voor het boek wordt al 

gezet op de eerste pagina. “Voor 

Hansina en Ansje, door een 

speling van het lot kwamen ze 

elkaar tegen op het pad dat negen 

jonge mensen namen, omdat zij 

niet konden wegkijken van de pijn 

en vernederingen, onze vaders en 

moeders aangedaan”. Hun historie 

komt aan als een mokerslag.  

Hansina en Ansje, vriendinnen van 

de auteur, zaten in 1977 in de 

trein bij De Punt die gekaapt was 

door Molukse jongeren. De een als 

gijzelnemer, de ander als gegij-

zelde. Ze werden beiden door-

zeefd door kogels bij de bevrij-

dingsactie door mariniers. De kiem 

van deze actie werd gelegd in 

kampen waarin Molukkers vanaf 

1951 werden 'gedumpt'. 

Beladen plek 

“In uitgewoonde, koude, tochtige, 

onbewoonbare barakken. Je zou 

er nog geen vee in stallen”, 

schrijft Dinah Marijanan. Van haar 

4e tot haar 9e jaar woonde ze in 

het woonoord Schattenberg. “Een 

zeer beladen plek”. Haar grote 

gezin - vader, moeder en negen 

kinderen - trok in 1961 in barak 

85, kamer 10. Een bouwval 

zonder ramen of deuren.  

In de volle zaal van museum 

Sophiahof laat Marijanan bij de 

boekpresentatie het nummer Tout 

les garçons et les filles van 

Françoise Hardy horen. Ze kon het 

als klein meisje al meezingen.  

Dan worden er zwart-wit beelden 

getoond van het kamp in 1951, na 

aankomst van de eerste Moluk-

kers. De erbarmelijke omstandig-

heden vormen een schrijnende 

tegenstelling met het zoete liedje. 

Veel mannen en jongens lopen 

nog in uniform. De vrouwen zijn 

veel te dun gekleed voor het 

Hollandse klimaat. Blanke Neder-

landers laden balen gebruikte 

kleding uit. Een man deelt 

pakketten uit, maar controleert 

eerst de namen in een kaarten-

bak. Een ander loopt te pronken 

met een Molukse vrouw die hij aan 

de arm meevoert. Beschamende 

beelden.  

  

Dood 

Het is duidelijk te zien hoe 

vervallen de barakken zijn. Her en 

http://www.vanstockum.nl/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
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der liggen lege kratten, achter-

gelaten door Indische Neder-

landers die hier eerder waren 

opgevangen. Zij kwamen ná de 

NSB'ers en daarvoor alle joden 

voor wie dit het station naar de 

dood was. 

Hoe is het om op te groeien in 

zo'n bizarre omgeving? Marijanan 

beschrijft het in de vorm van een 

wandeling die ze maakt met haar 

zwaar dementerende oudere zus. 

Ze hoopt haar geheugen weer tot 

leven te wekken door de plekken 

van de school, de kerk, de 

speelplaats en hun barak aan te 

wijzen op het uitgestrekte terrein 

in Drenthe, waar ooit het kamp 

heeft gestaan. 

Herinneringen 

Maar haar zus reageert nergens 

meer op. Bij Marijanan komen wel 

veel herinneringen boven en ze 

wordt steeds verdrietiger en 

bozer. Ze is open over pijnlijke 

onderwerpen als alcoholisme en 

huiselijk geweld. De volwassenen 

in het kamp waren zwaar ge-

traumatiseerd door de oorlog en 

voelden zich verraden door de 

overheid. 

De ouders hadden in Jappen-

kampen gezeten. Ze hadden mee-

gemaakt hoe mensen werden 

onthoofd omdat ze weigerden op 

de driekleur te spugen. Mensen  

als 'oom Penu' vochten in 1948 

mee met de rode baretten van de 

beruchte kapitein Westerling. “Hij 

sneed dorpelingen de keel door, 

onder wie zwangere vrouwen en 

kinderen”.  

Hun machteloosheid en woede 

uitte zich in het slaan van hun 

eigen kinderen. Zij werden ook 

wel in de vrieskou in pyjama 

buitengezet. “Lijfstraffen waren nu 

eenmaal de gewoonste zaak van 

de wereld bij het KNIL”, zegt 

Marijanan. Haar vader deed daar 

niet aan mee: hij was een 

zachtaardige, gelovige man. Hij 

stierf in 1970, amper 65 jaar oud. 

Drugs 

Kinderen uit het kamp zouden 

later massaal aan de drugs raken. 

Een hele generatie Molukkers   

was verslaafd, soms meerdere 

kinderen in één gezin. “Het waren 

de zwarte schapen. Ze hoorden 

dat ze nietsnutten waren”. Het is 

voor het eerst dat zulke taboes uit 

de gesloten gemeenschap naar 

buiten komen.  

 

Een vrouw die meelas bij het 

maken van het boek raakte 

ontroerd door de loyaliteit van de 

Molukkers aan het koningshuis, 

ondanks het verraad door hun 

vaderland. Zij bleven hun eerste 

kinderen Bernhard, Juliana of 

Christina noemen. “Mijn moeder 

heette Wilhelmina”, zegt de vrouw 

in tranen. “De tijd is rijp voor dit 

boek. Je ontkomt niet aan de 

donkere kanten, de trauma's van 

je ouders. Ik zie nu in dat ik de 

pijn onder ogen moet zien. Het 

hoort bij mij, bij ons”. 

RMS: Lang geloofd in 

terugkeer naar Ambon 

Op 25 april 1950 werd op Ambon 

de onafhankelijkheid van de 

Republiek der Zuid-Molukken RMS 

uitgeroepen. Indonesië erkende 

die geenszins. De 4000 Molukse 

militairen die bij de KNIL hadden 

gevochten, werden in 1951 met 

hun familie terug naar Nederland 

geroepen. In totaal 12.500 

Molukkers. Het zou een tijdelijk 

verblijf zijn tot de zaken met 

Indonesië geregeld waren. 

Maar in Nederland aangekomen 

hoorden de soldaten dat het KNIL 

was opgeheven. Zij werden op 

staande voet ontslagen. Een paar 

jaar later werd ook hun toelage 

van de staat stopgezet en 

moesten zij, veelal ongeschoold, 

aan werk zien te komen. De vader 

van Marijanan werkte aan de 

lopende band in een conserven-

fabriek. 

Hutkoffer 

Molukkers hebben lang in hun 

terugkeer naar Ambon geloofd. In 

elk gezin stond een hutkoffer klaar 

om te vertrekken. In Nederland 

vormde zich een regering in 

ballingschap. De onafhankelijkheid 

op 25 april wordt jaarlijks her-

dacht. Voorheen gebeurde dat in 

Den Haag, nu in Apeldoorn. Het is 

in 2020 precies 70 jaar geleden.  

(AD). 
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Column                                                                                            Door Han Dehne 

Bij veel artikelen die op Facebook 

verschijnen gaat het over de 

manier waarop de opeenvolgende 

regeringen zijn omgegaan met 

een soort van Armageddon van de 

Indische Nederlanders, Nederlan-

ders, en Molukkers die min of 

meer gedwongen hun moederland 

c.q. hun geboorteland moesten 

verlaten om geen slachtoffer te 

worden van de fanatieke Indone-

siërs die door hun leiders op-

geroepen (denk aan de fanaticus 

Bung Tomo) overgingen tot ware 

slachtpartijen, moord en beroving. 

Velen konden niet anders. 

Zelfs velen die aanvankelijk kozen 

voor het blijven in Indonesië als 

zogenaamde Warda Negara 

stelden hun mening bij en 

vertrokken na een hele procedure 

alsnog als spijtoptanten naar 

Nederland.  

Eenmaal aangekomen in Neder-

land, waar een regering zetelde 

die dit vertrek uit Indonesië van 

niet zagen zitten. 

Over de behandeling en de wijze 

waarop dit gebeurde heb ik 

inmiddels zeer veel geschreven en 

besproken. Het was een aaneen-

schakeling van foute beslissingen.  

Allerlei organisaties - na beschou-

wing hiervan - hebben wel zeer 

ongelukkige en van enig inzicht 

gespeende procedures bedacht. 

Niet in de gaten hebbend dat al 

die nieuwkomers door allerlei 

feiten diep beledigd werden of 

verregaand geschoffeerd. 

Ik ga dat hier niet verder uit-

leggen omdat velen van u dat 

direct hebben ervaren en helaas 

mee moeten maken. 

Maar als dit te berde wordt 

gebracht dan zie ik ineens in 

commentaren van veelal mensen 

met een Hollandse achtergrond, 

maar zelfs van een aantal mensen 

met een Indische achtergrond 

opmerkingen verschijnen die ik 

niet kan begrijpen en ook niet 

deel. 

Bij het grootste gedeelte van die 

opmerkingen wordt gewag ge-

maakt van het feit dat Nederland 

ook net een oorlog achter de rug 

had en dat zij het ook moeilijk 

hadden met de wederopbouw.  

Met andere woorden, er wordt 

gesuggereerd dat zij er ook niets 

aan konden doen dat alles niet zo 

verliep zoals dat het eigenlijk 

hoorde. 

De allergrootste groepen die in 

Nederland arriveerden waren die 

tussen ongeveer 1950 en 1960. 

Daarna volgde nog groepen met 

spijtoptanten en als laatste in 

1962 de op Indonesisch bevel 

weggestuurden uit het voormalig 

Nieuw Guinea. 

Ja, Nederland was volop weer in 

opbouw beginnend in de eindjaren 

‘40 en volop doorstomend, mede 

als gevolg van de Marshall hulp en 

van een steeds sterker wordende 

economie. Het kon niet op. Juist in 

de periode 1950 – 1962 kwam de 

aankomst van meer dan 300.000 

mensen uit Indonesië op gang.  

Maar voorafgaan daaraan heeft 

het hele regeringsbeleid er alles 

aan gedaan om die aankomst te 

voorkomen.  

 

Hierbij werd zelfs in de Regering 

onsmakelijk gesproken over die 

inlanders die hier weinig te zoeken 

hadden. Zelfs andere landen zoals 

Australië en Brazilië werd verzocht 

deze “inlanders” dan maar op te 

nemen.  

Ik durf hardop te stellen dat de 

Nederlandse overheid zich eerst 

misrekende met betrekking tot   

de aantallen en toen bleek dat zij 

in zeer grote getale naar het 

Vaderland kwamen moest er in 

allerhaast van alles georganiseerd 

worden om dat aan te kunnen.  

Voor een belangrijk deel kan je 

zeggen dat men in Nederland er 

een armzalige en slechte situatie 

voor hun eigen landgenoten 

hebben gecreëerd. 

Zelfs alle diploma’s die menigeen 

in Indie had behaald onder 

Nederlands toezicht van de 

Schoolinspectie in Nederland, 

werden plots ongeldig verklaard. 

Daarmee voorkwamen zij dat de 

goed onderlegde mensen niet 

meer op hun niveau konden 

toetreden tot de arbeidsmarkt.  

Oh ja, de rest noem ik nu maar 

niet. 

Er was geld genoeg om allerlei 

zaken beter te regelen, maar er 

was te weinig inzicht en te weinig 

mededogen om te doen wat 

gedaan moest worden. 

Voor mij ligt hier alle boosheid bij 

wat wij nu de Indische Kwestie 

noemen. Er is nog iets te 

vereffenen voordat wij en de 

overheid deze hele periode die nu 

al vele jaren achter ons ligt 

kunnen afsluiten. 

Ik heb gezegd en doe er mee   

wat je wil. Sander Regter: Ik denk 

dat Duitsland het enige land in   

de wereld is die daadwerkelijk 

rekenschap over zichzelf heeft 

afgelegd, persoonlijk zou ik graag 

hebben dat alle landen dit doen, 

rekenschap afleggen over het 

verleden en daarin onderwijzen, ik 

denk dat je daar een beter land 

van wordt (maar dat is mijn 

mening). 

 
 

 

Verras uw familielid, vriend(in), kennis, collega met een GRATIS ABONNEMENT OP NICC MAGAZINE          

info@indisch-centrum-denhaag.nl 

https://www.facebook.com/sander.regter
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@indisch-centrum-denhaag.nl
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Links4u           Interessante, handige, leerzame LINKS voor iedereen 

Indopedia, Indische Encyclopedie / 
Bibliotheek / Indisch erfgoed / naslag-
werk over voormalig Nederlands-Indië. 
https://www.indopedia.nl/ 

Doorlink-website naar veel Indische 
en Indisch gerelateerde websites, 
blogs, personen en onderwerpen.  
https://linkenindisch4ever.wordpress.c
om/  

Website over online geschiedenis 
van/voor Indische Nederlanders. 
http://www.indischhistorisch.nl  
 
Organisaties die archieven bezitten 
over de oorlog in Indië, de Bersiap 
en dekolonisatie. 
https://www.tweedewereldoorlog.nl/br
onnen/archieven/indisch-erfgoed  
                                      
Meer dan 120 titels over Nederlands-
Indië in de boekenwinkel van 
Historiek.net. https://geschiedenis-

winkel.nl/nederlands-indie.html 

Veel informatie over schoollespak-
ketten over voormalig Nederlands-
Indië. www.gastdocenten.com  

Een ware schat aan foto’s in kleur op 
Monochrome Specter uit de Tweede 
Wereldoorlog in ZO-Azië.  
blog.livedoor.jp/irootoko_jr/ 
 

Het Indisch Herinneringscentrum 
Sophiahof, Den Haag 
www.indischherinneringscentrum.nl  

Moluks Historisch Museum [M.H.M.] 
Sophiahof, Den Haag 
http://www.museum-maluku.nl/  

Indisch/Moluks Museum Sophiahof in 

Den Haag. 
https://www.museumsophiahof.nl/ 

Culturele website voor Chinese en 
Chinees-Indische gemeenschap. 
https://www.inisiatip.nl 

Informatieve website over de beruchte 

moord op Chinezen in 1740 in Indië. 
http://home.iae.nl/users/arcengel/Ned
Indie/chinezen.htm  

Stichting die ijvert voor erkenning en 
betaling van Japanse Ereschulden 
door Japan aan WO II slachtoffers 
http://www.japanse-ereschulden.nl/  

Toonaangevend Indisch maandblad 
(glossy). http://www.moesson.nl/  

Wie (her)kent deze foto’s? Website 

van het Tropenmuseum. 
http://www.fotozoektfamilie.nl/  

Mede-organisator Themazondagen 
op Bronbeek: www.indischerfgoed.nl 

Non-profit online museum in de 
Verenigde Staten van Amerika,  
http://www.eastindiesmuseum.com 
 
Wedsite over Nederlandse militairen 
in Indië 1946-1949. 
http://www.indiegangers.nl/ 

Stichting voor en door de Molukse 
gemeenschap: www.muhabbat.nl 

Indisch Familie Archief 
http://www.indischfamiliearchief.nl/ 

Actuele items en achtergrondartikelen 
van de Nederlandse Krijgsmacht. 
https://www.nederlandsekrijgsmacht.n
l/index.php/nieuws/ 

De Jeugdwebsite van de Oorlogs-
graven Stichting (Ned.-Indië). 
http://www.eenlevenverloren.nl/index.
php?go=home.personen@pagenr=1 

Een digitaal Indisch Museum, 
https://indischmuseum.wordpress.com 

Informatie over de Nationale Indië-
Herdenking op 15 augustus. 
www.indieherdenking.nl  

Website genealogisch onderzoek 
http://www.stamboomforum.nl/subfor
a/127/2/21753/0/bronnen_voor_famili
eonderzoek_nederlands_indie  

 

Links over Indisch en Indonesisch 
koken, recepten, cursussen, toko’s, 
restaurants, afhaalmaaltijden, 
kookworkshops, etc.           
https://indisch-eten.startpagina.nl 

Facebook pagina’s over alles wat te 
maken heeft met Nederlands-Indië en 
het Indisch erfgoed. 
https://www.facebook.com/pages/?cat
egory=top   

Info over boeken, artikelen, TV- en 
radiodocumentaires plus LINKS over 
de Pakan-Baroe Spoorweg.  
http://pakanbaroe.my-free.website/  

Alle bandjes, foto’s en verdere info 

over Indorock. 
http://indorock.home.xs4al 

Taman Indonesia, Het leukste kleine 
Indonesische dierenpark in Nederland. 
http://www.taman-indonesia.nl 

Online Aziatische supermarkt, 
webshop en 20 fysieke winkels. 
http://www.orientalwebshop.nl/ 

Koorenhuis - Den Haag, allerlei 
cursussen en workshops op het gebied 
van muziek, dans, theater en kunst. 
http://www.koorenhuis.nl  

Gamelanhuis – Amsterdam. Lessen, 

workshops en alles over Javaanse en 
Balinese traditionele Gamelan-instru-
menten. http://www.gamelanhuis.nl/ 

Weblog “Indische Jeugd-letteren”  
Blog van Marjorie van Putten:  
http://indischejeugdletteren.wordpress
.com/over-mij/ 

Website Indische Jeugdboeken, 
compleet met een bestellink. 
http://www.antiquariaat-
anna.nl/boekek/kameleonboeken 
 

Theatervoorstellingen - Een infor-
matieve website met heel veel 
voorstellingen, overal in Nederland en 

voor iedere leeftijd. 
http://www.kindertheater.nl/  

Op zoek naar een muziekoptreden 
bij uw kumpulan? http://www.kwekel-
evenementen.nl/indische-
artiesten.htm 

Kunstbende, Landelijke organisatie 
met afdelingen in alle provincies voor 
iedereen van 13 tot en met 18 jaar.  
http://www.kunstbende.nl  

Een Indische startpagina voor de 
jeugd: http://suara-baru-
kecil.jouwpagina.nl  

Jeugdbieb, erg leuke en informatieve 
website. http://www.jeugdbieb.nl 

Kinderboekenpraatjes. Veel boeken 
uitzoeken voor elke leeftijdgroep. 
http://www.kinderboekenpraatjes.nl  
 
Alles over STIP Jeugdtheater, over 
producties, impresariaat, enz.  
www.stipproducties.nl  
 
Woonzorgcentrum voor Indische en 
Molukse ouderen ‘Raffy’. 
https://Raffyzorg.nl 
 
Alles over Papoea websites.  
https://Papua.startpagina.nl. 
 
Nieuws en info over/uit West Papua. 
http://www.tanahku.west-papua.nl 

Trefpunt Azië – Informatieve website 
met wetenswaardigheden uit landen in 
ZO-Azië.  
https://www.trefpuntazie.com 

Indowebshop voor alles voor de 
keuken, huishoud, kunst, textiel, 
boeken, sieraden en nog veel meer. 
http://www.indowebshop.nl/  

https://www.indopedia.nl/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
https://linkenindisch4ever.wordpress.com/
http://www.indischhistorisch.nl/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/archieven/indisch-erfgoed/
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
https://geschiedenis-winkel.nl/nederlands-indie.html
http://www.gastdocenten.com/
http://blog.livedoor.jp/irootoko_jr/
http://www.indischherinneringscentrum.nl/
http://www.museum-maluku.nl/
https://www.museumsophiahof.nl/
https://www.inisiatip.nl/
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm
http://www.japanse-ereschulden.nl/
http://www.moesson.nl/
http://www.fotozoektfamilie.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.indischerfgoed.nl
http://www.eastindiesmuseum.com/
http://www.indiegangers.nl/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.muhabbat.nl
http://www.indischfamiliearchief.nl/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/nieuws/
http://www.eenlevenverloren.nl/index.php?go=home.personen@pagenr=1
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De Indische Agenda             LET OP!  Sluitingsdatum kopij  op 10 januari 2020   

T/m 4 januari 2020: Een 

familie in de kunst. Drie 

generaties Ruijs presenteren hun 

werk op deze tentoonstelling in 

hun eigen Museum Trees Ruijs, 

dat is gevestigd in Heerlen in het 

voormalige CBS-gebouw. Trees 

Ruijs heeft haar jeugd doorge-

bracht in Nederlands-Indië, een 

periode die van veel invloed is op 

haar schilderkunst. “Het univer-

sele karakter van haar werk vormt 

de basis van dit museum”, aldus 

Maaike Vonk, dochter van Trees 

en een van de oprichters van het 

museum. In deze eerste tentoon-

stelling staat het werk van Trees, 

haar man Jan Vonk, twee van hun  

 

kinderen en een aantal klein-

kinderen centraal. De locatie is: 

Carbon6 van Walas, Klooster-

weg 1, 6412CN Heerlen. Opening 

alle vrijdagen en zaterdagen van 

12.00 tot 16.00 uur. Op alle zater-

dagen VRIJ parkeren. Toegang:   

€ 6,00 per persoon, Kinderen tot 

12 jaar GRATIS entree. Meer info: 

www.treesruijshuijsmuseum.nl.  

T/m 2 februari 2020: De Grote 

Suriname Tentoonstelling.  

Een veelomvattende tentoon-

stelling over Suriname.  De Grote 

Suriname Tentoonstelling brengt 

het meeslepende epos van het 

land en zijn bewoners met zeer 

verschillende achtergronden, die 

samenkwamen in het land. Musea, 

 

archieven en veel particulieren in 

Suriname en Nederland werkten 

mee en het verhaal wordt verteld 

door Surinamers zelf. Een groots 

verhaal dat de hele cultuurge-

schiedenis bestrijkt, van de oudste 

nederzettingen tot de onafhan-

kelijke republiek van vandaag. 

Evenmin als voor Nederlands-

Indië, wordt in het onderwijs ook 

nauwelijks aandacht besteed aan 

Suriname. Dit was dan ook een 

van de drijfveren achter deze 

tentoonstelling. De locatie is: De 

Nieuwe Kerk, aan de Dam in 

Amsterdam. Tijden: ma t/m zo 

10.00 – 17.00 uur. Op 25 decem-

ber en 1 januari gesloten, op 26 

december open van 12.00 – 17.00 

uur. De tickets voor deze Grote 

Suriname Tentoonstelling zijn hier 

online verkrijgbaar. Veel kortings-

mogelijkheden uitsluitend aan de 

kassa. Alle inlichtingen: klik HIER  

T/m 31 maart 2020: Tentoon-

stelling ‘Vechten voor de Vrij-

heid’. Tijdens de oorlog komen 

diverse bevolkingsgroepen in ver-

zet: tegen de Japanse bezetter, 

tegen de Nederlandse kolonisator 

of tegen allebei. Ook kiezen veel 

mensen voor samenwerking met 

het Japanse militaire bestuur of 

hun politieke tegenstanders, met 

als doel een onafhankelijk Indo-

nesië. De bezetting, verzet en 

vrijheid betekenen voor iedereen 

iets anders. Wat je over hebt voor 

jouw vrijheid, bepalen je omstan-

digheden en idealen. De keuze om 

in actie te komen, is persoonlijk. 

En: niet iedereen kiest bewust 

voor verzet. Soms dwingt de 

situatie daartoe. Hoe? Dat ziet, 

leest en hoort u in deze expositie.  

We vertellen de verhalen van 

verzetsstrijders en van de gewone 

man of vrouw die grote of kleine 

daden van verzet pleegde. Ook 

staan de verhalen van nazaten 

centraal: wat betekenen al die 

verhalen voor hen? Zo zullen we 

verschillende kanten van verzet te 

belichten. De expositie is samen-

gesteld door het  

Indisch Herinneringscentrum en 

Moluks Historisch Museum, 

 

 
met bijdragen van onder andere 

Pelita, met een speciale website 

over het Indische verzet. Locatie: 

Museum Sophiahof, Sophialaan 

10, 2514 JR Den Haag. Openings-

tijden: Di. t/m Zo. 11.00-17.00 

uur. Toegang: volw. 9,50 pp., 5 – 

18 jr., CJP, Veteranenpas, Ooie-

vaarspas, groepen va. 15 pers.:   

€ 6,50 pp.  

 

25 december 2019: Speciaal 

Rijsttafelbuffet voor ouderen 

Net als de vorige jaren willen we 

graag met de Kerst iets doen voor 

de generatie van onze ouders. 

Graag bieden we Indische ouderen  

    

Indonesisch Restaurant 

Toko Frederik 
Private Dining, Lunch, 

Take-Away & Catering 

Frederikstraat 225 

2515LC Den Haag 
 

op 1e kerstdag van 14.00 tot 

16.00 een gratis rijsttafelbuffet 

aan. Aanmelden heel graag vóór 

15 december via het e-mailadres: 

tokofrederik@hotmail.com. Vol is 

helaas vol.  Dus meldt u snel aan! 

Hartelijke groeten, namens Toko 

Frederik Den Haag: Elly en Andrée 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.treesruijshuijsmuseum.nl
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10, 11 en 12 januari 2020: De 

memoires van een Njonja 

Manis. In de voorstelling “Njonja 

Manis” (vert. lieve vrouw) vertelt 

Yvonne over haar jeugdher-

inneringen. Geboren in voormalig 

Nederlands-Indië heeft zij haar 

jeugdjaren in het Jappenkamp 

doorgebracht. “Njonja Manis” is 

een cabareteske, verhalende 

belevenis, waarbij de nostalgische 

liedjes uit de jaren 40 een leuke 

afwisseling zijn. Daarnaast weet 

Yvonne zich gesteund door haar 

‘kleinkind’,  een  grappige  karika-

tuur, die haar ook nog eens 

kritische vragen stelt. Met de 

voorstelling “Bij Eugenie in de 

keuken” van tante Eus treedt 

Yvonne al regelmatig op in haar 

eigen Werftheater te Utrecht. Met 

 

 
 

de voorstelling “Njonja Manis ”, 

laat Yvonne zich van een andere 

kant zien, want ook deze gedach-

tenspinsels en kronkels zijn een 

deel van haar persoon. Yvonne 

Groeneveld is al meer dan een 

halve eeuw theatermaker. Locatie: 

Het Werftheater, Oudegracht 

58-60 (aan de werf), 3511 AS 

Utrecht. Tijden: vrijdag 10 en 

zaterdag 11 januari 2020, aan-

vang 20:30 uur (kassa open 

19:45 uur); zondag 12 januari 

2020, aanvang 14:30 uur (kassa 

open 13:45 uur). Reserveren:   

https://www.werftheater.nl/winkel

/, of Tel. 030-2315440  Toegang: 

€ 14,00 pp. CJP, U-pas, 55+ of 

vriendenpas: € 12,00. Meer info: 

www.werftheater.nl  

   

   

Pasar Kalender  2019                                                            (update: 1 dec. 2019)                       

Februari                                                                                                                                                        

16 t/m 24: Amsterdam  http://www.istimewa-events.nl  

Maart                                                                                                                                                                                                                                                     

3, 4: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                         

8, 9, 10: Zwolle  http://www.istimewa-events.nl                  

29, 30, 31: Eindhoven  https://www.pasarstellar.nl/                  

April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20, 21, 22: Rotterdam  http://www.istimewa-events.nl                                                                                           

21, 22: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

Mei                                                                                                                                                                                           

5, 6: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl        

17, 18, 19: Roosendaal  https://www.facebook.com/maluku-

night                                                                                                   

18, 19: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

18, 19: Sluiskil  www.pasarsluiskil.nl.                                      

23 t/m 31: Malieveld Den Haag  www.tongtongfair.nl         

24, 25, 26: Geleen   https://www.pasarstellar.nl/                       

Juni                                                                                                          

1, 2: Malieveld, Den Haag  www.tongtongfair.                                                                             

8, 9, 10: Den Helder  https://www.pasarstellar.nl/                

15: Wageningen   http://www.zinzia.nl                                       

22, 23: Leiden  https://www.pasarstellar.nl/                          

22, 23: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/ 

28, 29, 30: Zeist  http://www.istimewa-events.nl 

Juli                                                                                                        

7: Breda   www.raffyzorg.nl                                                           

13, 14: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/    

24 t/m 28: Steenwijk  http://www.istimewa-events.nl        

Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10: Oost-Souburg   http://www.mae-uku.nl                            

11 t/m 14:  Dordrecht  http://www.istimewa-events.nl           

17: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/         

September                                                                                                                                                                                                                                          

6, 7, 8: Assen  http://www.istimewa-events.nl                                                                                                                             

14, 15: Kallenkote (Steenwijk)  www.taman-indonesia.nl/                                                                                                                                                           

20, 21, 22: Den Bosch  http://www.istimewa-events.nl                                                                      

28, 29: Almere  www.oscoproductions.nl 

Oktober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

10 t/m 13: Alphen a/d Rijn  http://www.istimewa-events.nl  

26, 27: Leek  https://www.pasarstellar.nl/                             

November                                                                                                       

9, 10: Rijswijk (ZH)  www.pasarmalamrijswijk.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

December                                                                                                                                              

21 dec. t/m 5 jan.: (behalve 1
e
 Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 

Arnhem,  Burgers Zoo  http://www.istimewa-events.nl  

Ziet u nog een foutje in deze lijst of heeft u een aanvulling  
of  een aan-/afmelding? Laat  het ons weten via e-mail.                                      

Uw pasar aanmelden voor deze lijst ?           #            info@indisch-centrum-denhaag.nl 

ook kleine non-commerciële particuliere en verenigings pasars welkom voor vermelding in deze kalender 
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MUSEUM  SOPHIAHOF  IS  GEOPEND:                                  
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur  

Toegangsprijzen:                                                      
Volwassene: € 9,50.                                                                            
Kind 0-4 jr.: gratis                                                                        

Jeugd 5 t/m 18 jr.: € 6,50.                                
CJP/Veteranenpas/Ooievaarspas: € 6,50                                           

Groepen (> 15 pers.): € 6,50 pp.                          

Herdenkingssymbool Melati 

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool                                          

dat u onder andere kunt dragen op 15 augustus.  

                                    

Prijs: per stuk : € 3,00; per 5 stuks: € 12,50; per 10 stuks: € 25,00  

De prijzen zijn incl. administratie- en verzendkosten (Nederland) 

Bestellen:   http://webshop.indieherdenking.nl/nl/ 
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Wilt u  familie, vrienden  of leden van uw club of vereniging gratis abonnee maken?  Gebruikt u dan dit formulier 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.12 

                                                                                       e-mail  adressenlijst                

 N A A M e – M A I L    A D R E S 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Deze e-mail-adressenlijst ‘knippen en plakken’  en versturen naar e-mail:   info@indisch-centrum-denhaag.nl  of printen                                                                                                      

en versturen per post (voldoende frankeren) naar:   Administratie  NICC  Magazine    #     Newtonstraat 660     #     2562 LA Den Haag 

mailto:info@indisch-centrum-denhaag.nl

